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Trafikte eşitlik 


Özellikle ülkemizde, kural tanımazlık, trafikteki sınırsızlık hissinin en güzel çözümü zorunluluklar. Ucu açık her tür kuralda aradan sıyrılmayı görev ve başarı bilen bir toplumun mensubu olarak, halimize çok üzülüyorum. Geçtiğimiz günlerde seyahat ettiğim ve muhtemelen pek çok Türk vatandaşının hafife alacağı Hırvatistan'da bile trafikte müthiş bir sakinlik, yayalara ve bisikletlere saygı var. Yaya geçidi eşittir uygarlık seviyesi benim gözümde. Ki ülkemizde maalesef yaya geçitlerinde yol vermeye çalışmak yayaları riske atmak gibi. Yıllar önce üstad Hıncal Uluç bu işlere kafayı takmıştı, her hafta bu konulara eğilip, emniyet müdürleri, belediye başkanlarıyla konuşurdu, sorunları yazardı. Netice hâlâ yazıyoruz, bir arpa boyu yol kat etmiş değiliz. 
Ben yetkililerin bunu çözmek istemediklerini düşünmeye başladım. Aksi olsa her saniyemizi denetleyen, taksideki konuşmaları bile izleyen devletimizin bu uyanıklara göz açtırması mümkün değil. Teknolojinin bu denli geliştiği bir yerde, hiç akmayan İstanbul trafiğinde iki 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nokta arasındaki hızı denetleyen yetkililerin İstanbul'un birkaç ana arterinde trafikte uyanıklık yapanları cezalandırmaması bu işle ilgilenmediklerini gösteriyor kanımca. Bu arada kameralı takside en mutsuz kişi taksici. 
“Ağabeyciğim ben Karslıyım, şarkı söyleriz biz. 
Bu kamera yüzünden şarkı bile söyleyemiyorum” dedi. Kimi zamanlarda işler düzeliyor mu diyorum kendi kendime. Bir mobil EDS aracı gördüğümde, bir uyanık emniyet şeridi tacizcisine ceza kesildiğinde içime bir umut doğuyor. Ardından emniyet kemeri takmayan trafik polisleri aklıma geliyor ve “çocuk koltuğu olmadığı için araçlardan fırlayan bebekler” de aklımda. Tek gördüğüm bolca alkol kontrolü ve her köşe başında durdurulmuş motosikletliler. 
Kavşaklara girişi bilmeyenler, emniyet şeridini sahiplenenler, bizi enayi sanıp önümüze kıranlar, sıra beklemeyenler yarın yine aynı vurdumduymazlıkla bildiklerini okuyacaklar. 
Taa ki bir irade çıkıp tıpkı İspanya'da olduğu gibi trafikteki sorunları çözmek isteyene kadar. Trafikte eşitliği bize çok görmeyin. 


motor 
«sport 


Sayı 10/2017 


Volkan Demirkuşak 
W ©vdemirkusak 


D<İ volkanGautomotorsport.com.tr 


Yaman Yılmaz w Oyaman yilmaz 
©yamanyilmaz 


XX yaman8automotorsport.com.tr 


Yarış otomobilinde... 


Herkesin bir tutkusu olmalıdır. Uğruna her şeyi elinizin tersiyle itebileceğiniz bir tutku- dan bahsediyorum. Başka herhangi bir şey için kolayca vazgeçebileceğiniz bir şey değil. 
Gerçek bir tutku. Benim için bu tutku, yarış otomobilinin direksiyonunda olmak. Bir yarış otomobilindeyken ; bu ister bir test, ister buz üstünde bir eğitim ya da gerçek bir yarış olsun aklımdan o andaki yaşadığım başka bütün olaylar siliniyor. Bu sene bu tutkuyu BOM Akademi Kupası'nda fazlasıyla yaşıyorum. 
Caterham araçlarla düzenlenen bu kupa, beklediğimin çok üzerinde bir keyifle devam ediyor. Bireysel olarak özel hayatımda zorluklar yaşadığım bir dönemi geride bıraktım. Bütün bu dönemde özel sorunlarımı kesintisiz olarak hiç aklıma getirmediğim dakikalar sadece Caterham'ın direksiyonunda olduğum anlardı. 
15 turluk yarışlar, 20 dakikalık sıralama turları ya da antreman seansları olsun hiç fark etmiyor. Kaskı takıp emniyet kemerini bağladıktan sonra benim için dünyadaki diğer bütün konular anlamını yitiriyor. Bu yüzden elimden gelen bütün imkânlarda o direksiyonun başında olmak için çabalıyorum. auto motor & sport dergisini takip edenler bilir yayın koordinatörümüz Ahmet Armağan'la birlikte şu ana kadar altı yarışa katıldık. 
Geriye iki yarış kaldı ve şu anda şampiyonada 


lideriz. Ben kendi adıma katıldığım dört yarışta üç birincilik bir tane de üçüncülük kazandım. Her yarış haftasonu podyumda yer almayı başardık. 28-29 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek son iki yarışı iple çekiyorum. 
Eğer şampiyon olabilirsek sezon sonunda yapılan Şampiyonlar Şampiyonası yarışına katılmak en büyük motivasyonum. Umarım bunu başarırız. Bu arada bize bu imkânı sağlayan BOM ekibine de buradan teşekkür ederim. 
Sayelerinde muhteşem anlar yaşadık ve çok güzel dostluklar edindik. Bu sezon yarıştığımız bütün rakiplerimizle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz ve centilmence mücadele ediyoruz. 
Rakiplerimize de son yarış öncesi başarılar diliyorum. 


WRG tekrar Türkiye'de 

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018 yılı için açıklanan takviminde Türkiye Rallisi'nin de yer alması motorsporları camiasında büyük sevinç yarattı. TOSFED başkanı sevgili Serkan Yazıcı ve ekibi sayesinde 2018'de muhteşem otomobilleri ve pilotları tekrar Türkiye'de izleyebileceğiz. auto motor & sport ekibi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hangi konuda destek vermemiz gerekirse tüm ekibimizle gerekeni yapacagımızı belirtmek istiyorum... 
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Ortalama yakıt tüketimi 6,9 1t/100 km; CO, değeri 160 gr/km'dir. Jeep, FCA US LLC'nin tescilli markasıdır. 
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Yenilik 


- Yeni Jeep Compass Türkiye ye ayak bastı 


, 


eep Compass, ülkemizde biri 
J benzinli, ikisi dizel olmak üzere 

toplam üç motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Modelin daha yollara çıkmadan büyük ilgi gördüğünü ve talep aldığını dile getiren Jeep Marka Direktörü Sinan Saip 
Bel, ilk etapta satışa sunmak üzere 150 
adet Jeep Compass getirdiklerini belirtti. 
Yakıt verimliliğine sahip güçlü motorlar, özgün Jeep tasarımı, “on-road” ve 'offroad' sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerine sahip Jeep Compass, markanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşma stratejisini destekliyor. 


Jeep Compass, standart sunulan 4x4 çekiş sistemi ve dokuz ileri otomatik şanzıman gibi özellikler sunuyor. 

Dünyanın farklı noktalarındaki müşterilerin ortak beğenisi için geliştirilip üretilen yeni Jeep Compass, Türkiye'de biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneği ve iki zengin donanım paketiyle satışa sunuldu. 

Lansmana özel 189 bin TL'den başlayan satış fiyatıyla kompakt SUV segmentinin en yeni oyuncusu olarak rekabete katılan Jeep Compass, standart olarak sunulan 4x4 çekiş sistemi ve dokuz ileri otomatik 


şanzıman gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. 
Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, “Eylül ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Jeep Compass, kompakt SUV müşterileri tarafından merakla beklenen, off-road kabiliyetinin yanı sıra diğer ürün özellikleriyle de segmentini yukarı çekecek bir model olarak ön plana çıkıyor. Dünya genelinde yoğun talep gören, yılın son çeyreğinde satışına başlıyor olduğumuz Jeep Compass'tan satışa sunmak üzere, ilk etapta 150 adet araç getirdik. 

Modelin daha yolara çıkmadan büyük talep gördüğünü artan telefon trafiğimizden anlıyoruz” dedi. 


Etkinlik 


Cumhuriyet Bayramı'nda uluslararası bir off-road şöleni 


C umhuriyetimizin 94'üncü yılı Çanakkale'de uluslararası bir yarışla kutlanacak. Türkiye'nin ilk off-road kulübü İSOFF, bir başka ilke imza atarak Türkiye dahil yaklaşık 11 ülkeden gelen ekiplerin yarışacağı BajalroiaTurkey adlı bir yarış organize ediyor. 26-29 Ekim tarihleri arasında TOSFED ve TMF destekli ilk uluslararası off-road yarışı, Kuzey Ege'de Truva Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. 
İSOFF, Bajalroialurkey ile off-road disiplininde Türkiye'de koşulacak ilk uluslararası formatta yarışı organize ediyor. 
Çanakkale'de Truva'nın mitolojik dokusun- da dört günlük organizasyon olarak düzenlenen Baja TroiaTurkey, altı ayaklık kast 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European Tout Terrain Series takviminde beşinci ayak yarışı olarak 26-29 Ekim tarihleri arasında koşulacak. Çanakkale merkezinde kurulacak özel seyirci alanında yaklaşık 20 bin kişinin izlemesi beklenen yarış; Çanakkale Ticaret Odası, Valilik ve Belediye tarafından destekleniyor. 26 Ekim Perşembe günü Çanakkale Meydanı'nda Truva Atı'nın önünden Seremonik Start ile başlayacak yarış, her gün gerçekleştirilecek seyirci etapları dışında 800 km boyunca arazide koşulacak. Etap içlerinde yarışı izlemek isteyen seyirciler için özel otobüs seferleri ile ulaşım sağlanacak. 

TOSFED ve TMF'nin onayları ile koşulacak BajaTroiaTurkey'de katılım 30 arazi 


aracı ve 30 motosikletle sınırlandırılmıştı. 
Ancak katılım talebi fazla olduğu için bu sayı yukarı çekildi. Yarışta 100'e yakın aracın start alması bekleniyor. 
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Güvenliğin Geleceği 


Volvo'da insan, her şeyden önce gelir. Attığımız her adımın, her düşüncenin ve geliştirdiğimiz her yeni teknolojinin merkezinde insan var. 
Bu yüzden Yeni Volvo XC60'ı geliştirirken sadece içindeki insanları değil, çevresindeki insanların güvenliğini de düşündük. 

Yeni Volvo XC60, gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte size sakin bir sürüş deneyimi sunarken, havalı süspansiyon konfor ve dinamizmi bir araya getirir. Yerden yüksekliği sayesinde, otoyollardan en zorlu yollara kadar tüm engellerle rahatlıkla başa çıkabilir. 
Zamanın ötesinden gelen İskandinav tasarımı, güven veren sezgisel teknolojileri ve müzik keyfinizi zirveye taşıyacak Bowers & Wilkins ses sistemiyle Yeni Volvo XC60'ın ilham veren sürüş deneyimine hazır olun! 


volvocars.com.tr | facebook.com/VolvoCarTurkey | twitter.com/VolvoCarTurkey | instagram.com/volvocarturkey | Volvo Car Asistans 444 48 58 


i Service Volvo Car Volvo Car Volvo Car VOLVO CAR PRIME 


/ by Volvo Garanti Finance Kasko 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enault, Megane serisini yeni ikonik R spor versiyonu ile genişletiyor. 

Fransız marka, direkt yakıt enjeksiyonlu yeni bir turbo motor ile çok daha güçlü hale getirilen otomobilin üçüncü kuşağı olan yeni Megane R.S. ile en iyi önden çekişli olma iddiasında. Megane R.S., 4Control sistemi ile sıra dışı ataklık, hem yol hem de yarış pisti için gelişmiş dinamik 
sürüş özelliğine sahip. Dört silindirli 1798 
cc motoru 280 HP güç ve 390 Nm tork üreten yeni Megane R.S.'in kendi segmentinde bir ilk olan 4Control sistemi ile donatılması, modele yüksek hızlarda keskin dönüş ve etkileyici viraj stabilitesi sayesinde sıra dışı bir çeviklik sağlıyor. 

Yeni motor maksimum torkunu 2400 ila 

5000 d/d arasında kesintisiz olarak sunabiliyor. Yeni Megane R.S., Renault'nun 


Yenilik 


motorsporları konusundaki uzmanlığından ve tutkusundan yararlanan bir otomobil. 
Keskin hassasiyet için tamamen yeniden tasarlanmış bağımsız ön süspansiyon ile birlikte Cup versiyonunun yeni Torsen kilitli diferansiyeli, çekiş ve viraj alma hızlarını geliştiriyor. Yeni Megane R.S., 

ilk kez altı ileri manuel veya altı ileri EDC çift kavramalı otomatik olmak üzere iki tip vites kutusu seçeceğine sahip ve direksiyona entegre vites değiştirme kolları bulunuyor. Megane R.S.'in daha geniş tutulmuş ve daha büyük iz genişliğine sahip şasisine 18 veya 19 inç janta sahip tekerlekler eşlik ediyor. Yeni Megane R.S.'in tasarımı, Renault Sport tarafından tekrar gözden geçirilen bir arka difüzör, F1 tarzı ön spoyler ve bir 3D petek desenli ön ızgara da dahil olmak üzere motorsporları 


mm'lik ön disklere ve Brembo kaliperlere sahip otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 6.9 1t/100 km olarak veriliyor. Detaylı performans verileri ise henüz açıklanmadı. 
Yeni Megane R.S., hem Renault Sport Racing hem de Renault Sport Cars'ta ortak olarak kullanılan yeni Renault Sport logosunu taşıyan ilk seri üretim otomobil olurken, yeni bir dinamik gövde rengi olan turuncu da seçenekler arasında yer alıyor. Megane R.S., sürücülerin beş sürüş modu arasından seçim yapmasını sağlayan Renault'nun Multi-Sense sistemi ile donatılmış durumda. Bu modlar; konfor, normal, spor yarış ve kişiselleştirmeden oluşuyor. Ayrıca, R-LINK 2 tabletini kullanarak etkinleştirilebilen veya kapatılabilen bir sürücü yardımları seti (ADAS) da aracın mevcut özellikleri arasında yer alıyor. Renault Sport, yeni Megane R.S.'in 300 HP gücündeki (400 Nm tork) “Trophy” versiyonunu ise 2018'in sonunda tanıtacak. 


Yenilik 


BMW X7 konseptini tanıttı 


MW, Frankfurt Oto- 
R mobil Fuarı'nda X7 

iPerformance konseptini sergiledi. Altı kişilik olan bu lüks araç, 2018'de piyasaya çıkacak seri üretim modelin bir ön gösterimi niteliği taşıyor. 
X ailesinin yeni üst modeli, BMW'nin lüks sınıftaki ürün yelpazesini genişletecek. 

Otomobilde ilk dikkati çeken, 

şimdiye kadar hiçbir modelde görülmediği kadar büyük olan BMW böbrekleri. İç mekân da X7'nin genel karakterine uygun tasarlanmış. 12.3 inçlik gösterge paneli ekranı ve merkezi dokunmatik bilgi ekranı birbirine 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yakın konumlandırılmış. BMW 
X7 konsepti, 100 km sıfır emisyonlu menzil sunan, plug-in benzinli-elektrikli aktarma organınlarına sahip. X7 iPerformance, 5020 mm uzunluğunda, 
2020 mm genişliğinde ve 1800 
mm yüksekliğinde. Yani mevcut üçüncü nesil X5'e göre 113 mm 
daha uzun, 82 mm geniş ve 37 
mm daha yüksek. Ayrıca 3010 
mm ile X5'ten 76 mm daha uzun bir aks aralığı sunulacak. 
Araçtaki benzinli motor henüz açıklanmadı ama 740e xDrive 
iPerformance'da yer alan 255 
HP'lik 2.0 It dört silindirli motorun olacağı muhtemel. 
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/ 4 Yeni 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri, Namaz Naa konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili. 
Koc e» Apple CarPlay Desteği e 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi 


e 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği e 455 Litre Bagaj Hacmi 


500L'nin CO, emisyonu 104-143 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9-6,1 It/100 km arasında değişmektedir. 
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Yenilik 


Audi'den muhteşem statlon: RS 4 Avant 


udi'nin RS efsanesinin rakip-A siz ikonu olarak kabul ettiği 

Audi RS /'ün yeni neslinin dünya prömiyeri Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleşti. Yeni RS 4 
Avant, 2.9 TFSI motoru 450 HP gücü ve 600 Nm tork değeriyle A4 ailesinin öncüsü konumunda. Model, guattro özelliğiyle V6 biturbo'nun gücünü dört tekerleğin tamamına dağıtıyor. 

Audi'nin RS geçmişinin son ürünü 

olan Audi RS 4 Avant, önceki modellerde de görülen yüksek performansın gündelik kullanımına uyumunun yeni örneği. Audi RS 4 Avant'ın 
dördüncü nesli tasarımında Audi 90 
guattro IMSA GTO'nun detaylarından esinlenilmiş. Tipik RS petek yapılı masif hava girişleri ve geniş, düz tek çerçeveli ızgara da belirleyici bir unsur. O'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 
saniyede ulaşan RS 4 Avant, isteğe bağlı RS dinamik paketiyle 280 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 
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perasyonel filo kiralama ilk ortaya O çıktığı zaman dilimine göre neredeyse 20 yıllık bir süreci tamamlamış durumda. Sektörün aktif büyüklüğü 
25 milyar TL, müşteri sayısı 65 bin ve 
toplam araç parkı da 340 bin seviyesinde. 
2010-2017 döneminde yıllıklandırılmış artışın yüzde 18 olması da dikkat çekiyor. 
Aynı dönemde GSYİH (gayrisafi yurt içi hasıla) büyümesinin ise yüzde 2-4 arasında kaldığı ifade ediliyor. Kuveyt merkezli bir yatırım holding kuruluşu olan The International Investor, kısaca TIl'ın sahibi olduğu Fleetcorp, bugün müşterilerine üç farklı ürün paketiyle araç sayısı sınırlaması olmaksızın 12 aydan 48 aya kadar çok kapsamlı bir kiralama hizmeti sunuyor. 
Sektördeki pazar payı yüzde yedi olan ve operasyonel filo kiralamada ilk beş oyuncu içinde yer alan şirket, online raporlama ve i-fleet sistemiyle müşterilerine hem takip kolaylığı hem de maliyet kontrolü avantajı sağlıyor. Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros Çıtmacı, sektörün otomotiv merkezli yalnız finansal hizmetler yaklaşımıyla yönetilmesi gerektiğini, 


Fleetcorp gaza bastı 


yatırım riski kadar finansal risklerin de 

ön planda olduğunu ifade ediyor. Filo kiralamada Euro cinsinden kullanımın yüzde 80-90'larda olduğunu; araçların kur geçişkenliği içermesine rağmen ikinci el tarafında önemli ölçüde TL olarak fiyatlandığını belirten Çıtmacı, filo kiralamanın; distribütör, servis ve satış sonrası, banka, ikinci el, ihale firmaları, müşteri, sigorta, ekspertiz gibi aktörleri içeren bir eko-sistem koordinasyonu olduğunun altını çiziyor. Sektör, yıllık bazda satılan her dört binek aracın birini almakta; ikinci el tarafında ise her 40 araçtan birinin satışını gerçekleştirmekte. Fleetcorp, sektörün gösterdiği büyümeye paralel bir büyüme gerçekleştirme hedefi ile yoluna devam ediyor. 23 bin adetlik filoya sahip olan şirketin, büyüme planında 2021 sonu için araç parkını 42 bine, aktif büyüklüğünü ise 1.2 milyar TL'den üç milyar TL'ye çıkarmak yer alıyor. Fleetcorp böylece tamamen organik büyümeyle sektörde ilk beş arasında, yüzde 100 yabancı sermayeli şirketler arasında da ilk üç oyuncu içinde kalmayı amaçlıyor. 


RENAULT 


Passion for life 


İşte Renault'dan yeni “Crossover” dünyası. 


KADJAR | KOLEOS | CAPTUR 


Modellerin ortalama yakıt tüketimi en az 3,6 1t/100 km, en fazla 6,8 1t/100 km; ortalama CO, salımı en az 95 g/km, en fazla 153 g/km'dir. Modeller üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi renault.com.tr'de. 


- Yı 
Renault'nun tercihi İF NE renault.comir 


Gelmiş geçmiş 
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SEAT IBIZA SATIN ALMA REHBERİ 


İspanyol markanın genlerinden gelen sportif tasarımı, verimli motorları ve teknolojik altyapısıyla birleştiren yeni nesil Ibiza, SEAT için dönüm noktası niteliğinde 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örtnesil ve 5.4 milyonu aşkın > satış rakamının ardından, 

SEAT Ibiza'nın beşinci nesli; ileri teknolojisi, çarpıcı dinamizmi, geliştirilmiş iç mekânı ve konfor yönünden geçirdiği iyileştirmeleri ile yollara çıktı. 

İspanyol markanın bu en ikonik modelinin alışıldık gençlik dolu, işlevsel, sportif ve rahat ruhu, bu kez yepyeni bir tarzla buluşuyor. SEAT'ın karakteristik DNA'sını yansıtan çarpıcı yeni tasarımı, bu kez daharafine, heyecan verici ve modern çizgilerle birleşip, çok daha keskin ve sportif bir görünüm sunuyor. 

Güvenlik, tasarım, performans ve konfor yönünden büyük bir ilerleme kaydeden yeni SEAT Ibiza'nın kalitesindeki bu büyük gelişim, yeni MOB A0 modüler platformu sayesinde gerçekleşti. 

Yeni Ibiza, Volkswagen Grubu'nda bu platformun kullanıldığı ilk model olma özelliği taşıyor. 

Taze ve genç tasarımın olgun ve dengeli bir karakterle harmanlandığı beşinci nesil SEAT Ibiza'nın kusursuz oranları, güçlü ve çevik kişiliğini yansıtıyor. Otomobilin ön kısmındaki üçgen Full LED farlar ve LED gündüz sürüş farları yeni SEAT'a ikonik bir görünüm kazandırıyor. 

Izgarada gururla sergilenen logo, kaput üzerindeki iki karakteristik çizgi ve krom kasasındaki ufak boşluk ile vurgulanıyor. “X” şeklindeki tasarım, otomobile üst düzey bir dinamizm ve çarpıcı bir görsel güç katıyor. 

Tekerlekler dışında kalan kısımların kısa olması sayesinde araç daha dengeli, dinamik ve sportif bir duruş kazanıyor. 

Daha uzun aks aralığı ve pencere tasarımı, yeni Ibiza'nın boyutunu vurgularken aracın iki tarafında boylu boyunca uzanan tipik SEAT tasarımı çizgiler, otomobile çok daha çarpıcı bir derinlik hissi katıyor. 

Bir araya getirilmiş keskin hatlar ve kavisli yüzeyler, Ibiza'nın gövdesine heykelsi bir form kazandırıyor. İki farklı renk bitişi ile sunulan yeni jantlar, otomobile şık bir hava veriyor. 

Aracın arkası da tipik Ibiza tasarımına sahip. Otomobili tek parça halinde saran stop lambaları, arkadaki çıkıntılar ile bütünleşerek benzersiz tasarıma ve aerodinamik performansa katkıda bulunuyor. 
Bagaj ve tamponun güçlü ve net hatları genişlik algısını artırırken, aracı yere yaklaştıran arka reflektörlerle birlikte geniş, yekpare bir görünüm yaratılmış. FR versiyonu, sportif karakterini öne çıkaran arka 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SEAT'ın sportif tasarım genlerini bünyesinde barındıran Ibiza, özellikle gençler arasında çok popüler olacağa benziyor 


tamponun her iki yanındaki egzoz çıkışları gibi ayrıntıları barındırıyor. 
XCellence'daki krom detaylar, sofistike ve zarif karakterini pekiştiriyor. 

SEAT DNA'sına uygun olarak “sürücü odaklı tasarlanan göstergeler sürücünün gözlerini yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde ve mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. 

İç mekânda kullanılan kaplamalar, tasarım ögeleri ile 8.0 inçlik Black Panel dokunmatik ekran arasında kusursuz bir denge sağlıyor. Vites konsolu da kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. Yeni SEAT 


Ibiza'nın her bir detayına yansıyan üstün kalite, LED aydınlatmanın rengine kadar uzanan kişiselleştirme seçenekleri, 8.0 inçlik dokunmatik ekran ve Full Link bağlantı sistemi gibi araç içiteknolojiler, akla kaçınılmaz olarak daha üst kategori modelleri getiren özellikler arasında. 

Yeni SEAT Ibiza'nın iç mekânı fark edilir ölçüde genişlemiş ve artık çok daha sağlam ve güvenli... 

Ancak bu, otomobilin ebatlarına dışarıdan bakan bir gözün fark edebileceği türden değil. 4059 mm boyun- 
da, 1780 mm genişliğinde ve 1444 
mm yüksekliğindeki (FR versiyonda 
1429 mm) otomobil, bir önceki modele 


SEAT Ibiza 1.0 It 75 HP 1.0 EcoTSi 95 HP | 1.0 EcoTSi 115 HP S&S S&S DSG S&S 

Motor tipi/silindir sayısı Sıralı/3 
Motor hacmi cc 999 
Maksimum güç HP, d/d 75,6200 95, 5000 | 115, 5000 
Maksimum tork Nm, d/d 95, 3000 175, 1500 | 200, 2000 
Uzunluk x genişlik mm 4059 x 1780 x 1444 
x yükseklik 
Aks aralığı mm 2564 
Bagaj hacmi It 355 
Hızlanma sn 

0-100 km/s 14.7 10.9 9.5 
Maksimum hız km/s 167 182 193 
Yakıt tüketimi 1t/100 km 

ortalama 49 47 47 


SATIN ALMA REHBERİ 


Renk seçenekleri 


Yeni SEAT 
Ibiza'nın Desire 
Kırmızı, Mystery Mavi veya Mystic Magenta gibi farklı renk seçenekleri mevcut. 
Koyu tonları yeni nesil pigmentlerle harmanlayan bu renk formülasyonu, aracın formunu daha da belirgin hale getiriyor. 


kıyasla 87 mm gibi kayda değer oranda daha geniş olsa da, 2.0 mm daha kısa ve 1.00 mm daha alçak olması sayesinde zemine tutunan sağlam bir görünüme sahip. Bunun sırrı ise yeni MOB A0 platformu. 

Önde 60 mm, arkada ise 48 mm genişletilen aksların arasındaki mesafe ise 95 mm artışla 2564 milimetreye çıkarılmış. Sonuç ise çok daha konforlu bir otomobil... Yeni SEAT Ibiza bu sayede hem iç hem dıştan daha geniş hale gelmiş. 

Örneğin, yolcu bölümü sürücü için 55 mm, ön yolcu için ise 16 mm genişletilirken, arka koltuklarda diz mesafesi 35 mm artırılmış, tavan ise 17 mm yükseltilmiş. 42 mm gibi önemli oranda genişletilen arka koltuklar, Ibiza'yı bu alanda sınıfının zirvesine yükseltiyor. 

63litrelik ekstra hacim ile 355 litreye çıkarılan bagaj kapasitesi sayesindesınıfının en iyisi konumuna gelmiş olan yeni Ibiza, yükleme yüksekliği- nin düşürülmesi ile SEAT'ın tasarımı ve işlevselliği bir araya getirebilme becerisi de kanıtlanmış oluyor. 

Yeni SEAT Ibiza'da farklı alüminyum blok ve silindir hacimlerinde benzinli motor seçenekleri bulunuyor: Başlangıç ünitesi, 75 HP güç üreten üç silindirli 1.0 MPI motor. 
Bu motor 100 km'de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına 112 g/km CO, emisyonu üretiyor. 

İkinci seçenekteki turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt 
enjeksiyonlu 1.0 TSI motorun ise 95 
HP ile 115 HP seçenekleri mevcut. 
95 HP gücüne sahip 1.0 TSI motorda 
ortalama yakıt tüketimi 4.7 litre/100 km; CO, emisyonu ise 106 g/km seviyesinde. 
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Akıcılığı ve çok düşük devirlerde bile mükemmel yanıt kapasitesi ile benzerlerinden ayrılan bir motor. 
Bunun en iyi göstergesi ise, 2000- 
3500 d/d aralığında 175 Nm maksimum tork üretmesi. 

2018yılı başında ise dört silindirli, 
150 HP güce sahip 1.5 TSI EVO piyasaya sürülecek. Ayrıca, tüm TSI versiyonlarındaki değişken supap zamanlaması sayesinde devir geçişleri daha yumuşak hale gelirken, motor her türlü yüksek veya düşük devre kolayca tepki verebiliyor ve sürücünün her türlü talebini karşılayabiliyor. 

Yeni MOB A0 platformu sayesinde, otomobilin dinamizmi, sürüş kalitesi ve konforu üst seviyelere taşınıyor. Bu, süspansiyonun da hem rahatlık hem de dinamizm yönünden daha avantajlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. 

Diğer bir önemli unsur ise direksiyona daha iyi bir dokunuş, hassaslık ve hız kazandıran, elektromekanik destekli, iyileştirilmiş C-EPS (Column Electric Power System) sistemi... 

Aracın ön tarafında McPherson, arka kısmında ise yarı bağımsız süspansiyon yer alıyor. Sadece beş kapılı olarak üretilen yeni SEAT Ibiza'da gürültü kontrolü, titreşim azaltımı ve yol hissinde de büyük aşama kat edilmiş durumda. 

Yeni SEAT Ibiza'da ön bölge asistanı, adaptif hız sabitleyici, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ve yeni nesil ön ve arka park sensörlerinin 


Ses Sistemi 


Yeni SEAT Ibiza'nın opsiyonel olarak sunulan Beats ses sistemi; yarattığı enerji, duygu ve heyecan ile insanların müzik dinleme şeklini değiştiren Beatsaudio'M markası ile yapılan işbirliğinin ürünü. Otomobilin ses sisteminde bir dijital sinyal işlemcisi (DSP), yedi yüksek kalite hoparlör ve sekiz kanallı 300W bir amplifikatör kullanılıyor. 
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Malzeme kalitesi ve işçilik bakımından sınıfının en iyi iç mekânlarından birine sahip olan Ibiza, fonksiyonellik konusunda da oldukça başarılı 


Arka tarafta sunulan diz mesafesi bir üst segmente yakın 


SATIN ALMA REHBERİ 


DETAY 


MOB-A0 


mi Barselona'da geliştirilen beşinci nesil yeni SEAT Ibiza, Volkswagen Grubu'nun en yeni teknolojisi MGOB-A0 (Modular Guer Baukasten) platformunu ilk kez kullanan model olma özelliğini taşıyor. Bu platform sayesinde, Ibiza en gelişmiş teknolojilerle donatılabilirken, iç hacimde dikkate değer iyileştirme yapılabiliyor ve dinamizmi artıyor. 


yanısıradaha yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip geri görüş kamerası ile 8.0 inçlik birinci kalite dokunmatik bir ekran yer alıyor. 

Yeni SEAT Ibiza'da sunulan ve birçoğu bu kategori için büyük bir yenilik teşkil eden sürüş asistan sistemleri yukarıdakilerle sınırlı değil. 
Otomobilde bunlara ek olarak yorgunluk tespit sistemi, otomatik acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici (ACC), bir çarpışma sonrasında aracı kontrol altına almak ve olası ikinci bir çarpışmayı önlemek üzere otomatik olarak devreye giren ikincil çarpışma freni gibi teknolojiler de yer alıyor. 

Yeni SEAT Ibiza'nın sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri ise “sürüş profili! teknolojisi. Bu sistem, eko, normal ve spor olmak üzere önceden belirlenmiş üç modun yanı sıra sürücünün motor, direksiyon, süspansiyon, ACC, klima ve şanzımanı (DSG versiyonlarında) dile- 
, diği gibi ayarlayabilmesine imkân Multimedya tanıyan bir de kişisel mod yer alıyor. 


elik şi Yeni modelin iç mekânındaki en zan dikkat çekici özelliklerden biri ise li. lık opsiyonel olarak sunulan GSM sinbalmniiar yal yükseltici özelliğine sahip kab- sınıfının losuz şarj cihazı. 

en başarılı Günümüz dünyasında vazgeçil- 


mez olan bağlantı söz konusu oldugunda ise yeni SEAT Ibiza; Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link seçenekleri sayesinde kullanıcı deneyimini daha basit ve daha esnek hale getirerek, iyileştirmeyi hedefliyor. 


örneklerinden 


FİYATLAR 
Motor Fiyat 
1.0 75 HP S&S Reference 57.000TL 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style 64.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style 75.000 TL 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Mert Yılmaz 
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Bravo Serkan Yazıcı 


ir kişiyi yada kurumu sonu- 
28 kadar desteklediğinizde 

aslında için için biraz da korkarsınız. Çünkü başarılı olamazsa siz de yanlış yapmış pozisyona düşersiniz. İştebenim durumum da bu ama neyse ki haklı çıktım! TOSFED başkanlık seçimlerinde Serkan Yazıcı'yı sonuna kadar desteklemiş, daha sonraki icraatlarını da bolca övmüştüm. Hatta işin esprisi tabii ama kendimi yandaş basın gibi hissettiğim durumlar da oldu. Peki, pişman mıyım? Asla, Serkan başkana ve ekibine güvenim tam. Zaten son gelişme de bunu doğrular nitelikte. 
Evet, tahmin edeceğiniz üzere Dünya Ralli Şampiyonası'ndan bahsetmek istiyorum. Duymuş olacağınız üzere WRC takvimine girdik. 2018'de dünyanın en hızlı pilotları ve otomobilleri Marmaris'te olacak. Yedi yıldan sonra gelen bu haber benim gibi bir motorsporları fanatiği için altın değerinde. Ülke tanıtımına getireceği faydalar, bölge ekonomisine getireceği yararlar çok ama çok önemli ama benim umurumda değil açıkcası. Ben Sebastien Ogier önümden yanlayarak geçsin, yeni Citroen C3 WRC'nin kokusunu da duyabileyim, Yaris WRC arkadan söylendiği kadar çirkin mi onu bizzat gözlemleyeyim istiyorum. İş icabı yurtdışında da yarışlara gidiyoruz. Aslında bunları yapabilmem için kendi adıma WRC'nin bir ayağının Türkiye'de olması zorunlu değil. Ama ya geniş kitleler bu kadar şanslı mı? Biz basın mensupları doğru tabirle 'ballı' bir azınlığız ama otomobili çok sevdiğini iddia eden Türk halkı istediği zaman bir Dünya Ralli Şampiyonası yarışına gidebiliyor mu? Tabii ki hayır. O zaman bu fırsatın değerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Biraz iğneler gibi yazdığımın farkındayım ama biliyorsunuz Türkiye ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası ayağı düzenlemeyecek. Bu büyük pilot ve takımlar, daha önce de defalarca Antalya, bir 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kez de İstanbul'a geldiler. Peki, biz milletçe hak ettikleri değeri verdik mi? Hayır, ilk yıl biraz seyirci vardı ama daha sonraki senelerde etaplar bomboştu. Zaten problem de buydu. 
Adamlar dünyanın en önemli şovlarından birini yapıyor ama kendi aralarında, seyircisiz! Rally of Turkey, ilk kez WRC ayağı olarak düzenlendiginde yedi tane fabrika takımı vardı. 
Üstelik Sainz, Kankkunen, Makinen, McRae, Gronholm ve Burns gibi efsaneler yarışıyordu ama biz seyretmeye gitmedik. Biz derken kendimi kast etmiyorum. Portekiz'de insan kalabalığının içinden geçen etapları düşünün...Bizim de öyle olmamız gerekirdi çünkü bu bir ilkti. Neyse ki, tren kaçmadı yine geliyorlar ama bu kez ayağımızı denk almalıyız. Seyirci neden yok çok iyi tartılmalı. Tanıtım eksiği mi var, etaplara gitmek mi zor bunlar iyideğerlendirilmeli. Aslında Marmaris Rallisi bu açıdan geçen yıl kendini kanıtladı. Servis alanının yanından etap geçiyordu. Şehir içinden yürüyerek yarış seyretmeye gidebiliyorduk. Elbette gelecek yıl çok daha iyi organize edilecektir. Bu yılki yarış da iyi bir prova olacak. 
Seyirci probleminden bahsettik, bir diğer problem de markalar. Şu anda WRC'de yarışan dört marka daha doğrusu fabrika takımı var: Citroen, Ford (M-Sport), Toyota ve Hyundai... 
Citroen dışındakiler size tanıdık geliyor mu? Evet, Türkiye'de üretim yapan markalar. Hatta 120 WRC'nin bazı olan 120 Coupe Türkiye'de üretiliyor. Bu markaların spora mutlaka destek olmaları gerekiyor. Lafım Ford'a değil, onlar çok uzun yıllardır Türkiye'de yarışıyor ve hak ettikleri şampiyonlukları alıyor. Ama artık diğerlerinin de taşın altına elini sokmasının vakti geldi. Duyumlarım Hyundai'nin gelecek yıl ile ilgili planları olduğu yönünde. 

Neyse, WRC'ye hoşgeldin diyelim. 
Serkan başkan ve ekibine bir kez daha tüm içtenliğimle bravo! 
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Elma ve armut 


Bugün sizlere yaptığımız işin biraz iç yüzünden bahsedeceğim. En çok da elma ile armudu ayıramayanlar için... 


auto motor & sport dergisinde yayın direktörlüğü yapmaya başladığımdan beri sağ olsunlar bu köşeyi bana ayırıyorlar. 

Yazılarımı takip edenler bilirler. Hem yayınımızın hem de benim tarzım; o bildik iğneleyici, laf sokucu köşe yazısı formatında değildir. Sadece benim değil, diğer arkadaşlarımın da tarzı hiçbir zaman bu minvalde olmamıştır. Ben, Yaman ve Mert genel olarak hızlı otomobillere ve otomobil sporlarına meraklı olduğumuz için bu yönde yazdığımız yazılar çoğunluktadır. Volkan'ın gazeteci kimliği her zaman daha ön plandadır veodafarklı bir bakış açısıyla her ay bir konuya değinmektedir. 

Benim bu işe başlamam da bugün buralara gelmem de zaten otomobile olan merakım ve sevgimdendir. Bu iş gerçekten de sevmeden yapılacak bir iş değildir. Bugün herhangi bir gazetede veya dergide çalışabilirsiniz. Önemli bir haberi yazılaştırabilirsiniz. Hatta farklı konular hakkında biraz araştırıp onlarla ilgili kendi yorumlarınızı katıp makaleler de yazabilirsiniz. Ama otomobil gerçekten çok farklı bir metadır. 
Teknik olarak bilmek, otomobili hissetmek gerekir. 14 yılı aşkın bir süredir yaptığım bu işin yapan, yapmaya çalışan birçok insanla tanıştım. Güzel arkadaşlıklar kurdum ve bir çoğuyla da çok sıkı dostluklarımız var. Zaman zaman hararetli otomobil muhabbetleri yapar tartışmalara dahi girdiğimiz anlar olur. 
Dostlarım arasında otomobili çok iyi bilen çok iyi anlayan meslektaşlarım ve ağabeylerim var. İşini çok iyi ve doğru yapan her zaman takdir ettiklerim de... 
Bizden sonra gelen işe meraklı, sevgili, öğrenmeye açık kardeşlerimde var. “Ben oldum” diyenler de... 


Fakat bazen öyle figürlerle karşılaşıyorum öyle şeyler duyuyorum ki ağzım açık kalıyor. Bu insanlarla aynı işi yapıyorum ve markalar tarafından da birlikte mütalaa ediliyorum, ediliyoruz. Herkes birbirinden daha çok otomobil biliyor, daha iyi kullanıyor. 

İlk kez mütevazı olmak istemiyorum... 

Bizler auto motor & sport'u yayınlarken bunu Türkiye'deki en iyi ekiple yapıyoruz. 
Bu dergiyi her ay yayınlamak için ciddi maliyetlerin altına giriyor çoğu zaman da risk alıyoruz. Elinizde tuttuğunuz 32'nci sayı olsa da her ay reklamla ilgili kaygılar yaşıyoruz çünkü en nihayetinde burası kâr amacı güden bir işletme ve her ay aynı tempoda çalışmamız konu üretmemiz gerekiyor. 

Yeri geliyor sabahın 06:00'sında kalkıp çekime gidiyoruz, yeri geliyor özel ve farklı haberler yapmak adına buradan Romanya'ya otomobille gidip günlerce çekim yapıyoruz. İşimizi önemsiyor ve her zaman da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu da herkesin görmesini istiyor, elmayla armudun da doğru bir şekilde ayırt edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Evet işimiz çok zevkli. Belki dünyadaki en zevki işlerden biri. Belki hiçbir zaman sahip olamayacağımız süper spor otomobiller kullanıyoruz, herkesten önce yurt dışına gidip yeni çıkan modelleri test ediyoruz. Fakat biz bu işin hakkını vererek yapıyoruz. Arkamızdan konuşulanlara inat işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Daha söyleyecek anlatacak çok şey var ama burada noktalamak istiyorum. Bu yazdığım bu tarzdaki ilk ve son yazı olacak. Önümüzde ay yine farklı ve bambaşka bir konudan bahsediyor olacağım. Kimse bana kızmasın, kırılmasın. 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 

Kalın sağlıcakla... 


Otomobil Sahibi Olmanın 


OneCar'a gelin, geniş ürün yelpazemiz ve ayrıcalıklı hizmetlerimizle hiçbir masraf ve zahmetle uğraşmadan, dilediğiniz otomobile sahip olun. 


345 €/ Ay 


Dizel | Otomatik 


425 €/ny 


Dizel | Otomatik 


645 €/ay 


Benzin | Otomatik 


Belirtilen kampanya fiyatları 36 ay, yıllık 10.000 km ile sınırlı olup 31.10.2017 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya araçları stoklarla sınırlı olup fiyatlara KDV dâhil değildir. 
OneCar, önceden haber vermeksizin kampanyayı değiştirme hakkını saklı tutar. Araçlarla ilgili detaylı bilgiye www.onecar.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


/onecartr | &, 0850 911 1 663 | *& www.onecar.com.tr C Gr 


OneCar bir —/E- Filo Kiralama markasıdır. bireysel yıllık kiralama 


Yeni beste 


İskandinav marka, Çinli sahibinin finansal gücüyle yakaladığı rüzgarı bırakmaya hiç niyetli gözükmüyor. 
XC90iile birlikte SUV sınıfında ciddi bir atak yapan 


ve ülkemizde de ciddi satiş başarısı yakalayan Volvo, şimdi de XC60 ile sahneye çıkmaya hazır... 


angiiş olursa olsun finansal ii gücün ve dolayısıyla yatırımların ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden biri İsveçli Volvo. Eski iş ortaklarından kurtulup adeta özgürlügünü ilan eden marka, stratejik olarak da kendini yeniledi. Artık sadece güvenlik denince akla gelmek istemiyor bu bir... Fuarlara katılmama kararı konuşuluyor ve en önemlisi kimsenin motoruna 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ihtiyaç duymuyor. Kişisel olarak da tasarımlarını geliştirdiklerini en önemlisiyse sürüş hissinde iyileştiklerini söyleyebilirim. 

Kısa bir yorumun ardından enfes bir doğayla buluşmak ve XC60 ile tanışmak için gittiğimiz enfes rota Bördübet'e uzanıyoruz. XC90'dan fazlasıyla tanıdık unsurlar gördügüm XC60 belki de boyut olarak çok daha aklı yatar bir SUV. Sınıfların birbirine (o karıştığı o otomotiv 


Oldukça kaslı görünen XC60, her ortama uyum sağlayabiliyor 


dünyamızda orta boy SUV olarak giren fakat zaman zaman kompakt olarak da adlandırabileceğimiz XC60'da dışarıdan bakıldığında, çekici hatların, keskin bakışların, şık bir profil tasarımının ve bence önünden güzel arka tasarımının olduğunu söyleyebiliriz. Bu arka tasarım, 2008'de yollara çıkan ve şu ana kadar bir milyonu aşan satışıyla aklımızda kalan kahverengi lansman rengini bile unutmadığım 


VOLVO XC60 İLK SÜRÜŞ 


selef XC60'tan hatıra. XC60 o dönem tasarım yönünden o kadar farklıydı ki, o zaman çalıştığım dergideki editör arkadaşlarımla çekimlerde “kim hangi otomobilin yanında olacak” tartışmaları yaratıyordu. Şu ana kadar satılan her 10 Volvo'dan üçürnün XC60 olması sürpriz sayılmaz. 
Swot analizinde selef İsveçlinin en temel eksiği, sürüş hissi, keyif vermekten uzak direksiyondu. SPA platformunda geliştirilen yeni XC60 


ise bu konularda selefinin kat be kat ötesinde. Sınıfının en iyisi mi? Hayır ama kat ettiği yol ve şu andaki konfor odaklı sürüş hissi tam da markanın istediği gibi. Bunu markanın Pazarlama Müdürü Kubilay Polat da ifade ediyor. “Hedef en performanslı, dinamik sürüş değil, konforlu güvenli sürüş...” XC60, konfor konusunda oldukça başarılı, süspansiyon iyi çalışıyor, yolda biraz rüzgâr gürültüsünü içeri alıyor olsa da kabin 


Kabin genel olarak ağabeyi 
XC90'a benziyor 


Bir önceki nesli çok satılmıştı, yeni model de başarılı olacağa benziyor 


5 kişilik, 5 kapılı SUV, uzunluk x genişlik 

x yükseklik 4688 x 1902 x 1658 mm, aks aralığı 2865 mm, ağırlık 1836 kg 

McPherson ön, çok kollu arka süspansiyon, havalı yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 235/55 R19 

Dört tekerlekten çekiş, 8 ileri otomatik Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo dizel, silindir 
hacmi 1969 cc, 4250 d/d'de 190 HP güç, 1750 
d/d'de 400 Nm tork 


Performans 0-100kM/5........................n. 8.4 sn Maksimum hız.. ... 205 km/s Yakıttüketimi............................. 5.1 1t/100 km Fiyat 


Volvo XC60 D4 AWD Momentum.....350.000 TL 


rahat, konforlu. Direksiyon ölçü olarak XC90'a göre biraz küçük hissettiriyor ama sürüş hissi benzer. Orta konsolda dikine konumlandırılmış devasa multimedya ve enfes müzik sistemi sürücünün yüzünü güldürüyor. Özellikle kumandalar kolay kullanımlı, zatendokunmatik multimedya ekranıyla her şeye müdahilsiniz. 
Baş, diz mesafeleri yeterli, özellikle aktivite sevenler için otomobilin içerisinde ve bagajında yeterli alan mevcut. Tanıdık 2.0 litrelik dizel motor ve şanzıman uyumlu. Yüksek bir performans bekleyenlerin diğer 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motor alternatiflerini beklemeleri gerekiyor. Kulakçıklar yardımıyla direksiyondan da vites değiştirmek mümkün bu sayede sakin İsveçli'ye kendinizden enerji katabiliyorsunuz. Eskiden önden çekişli olarak satılan XC60 artık şu anda sadece dört tekerlekten çekişli olarak geliyor. İsveç Torslanda'da üretilen XC60'ın iç mekânındaki malzemeler vites kısmının olduğu alandaki sert plastik harici oldukça şık ve kaliteli. Sürücüyle mutlu olabilecek bir ortam yaratılmış. 

Volvo eşittir güvenlik... City Safety sistemine eklenen üç yeni özellikle birlikte, direksiyon ani tehlikelerde sürücüye yardımcı olarak tehlikeli 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durumlarda karşı şeridi de kontrol edip müdahalelerde bulunabiliyor. 
50-100 km/s hızlarda aktif olan sistem markanın 2020 güvenlik hedeflerine olan bir adım. Arkadan çarpma kazalarını önemli ölçüde azaltan sistemin haricinde, karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmayı önleme- de sürücüye destek olan bir sistemi de barındırıyor. 60-140 km/s hızlarda aktif olan sistem, sürücüyü uyarıyor, Artık kör nokta uyarı sistemleri de tehlike durumunda direksiyona müdahalede bulunuyor. XC60 otonom sürüşe bir adım daha yaklaşmış durumda. 

Güçlü rakiplerin karşısına onların oyun planlarıyla değil de kendi 


Onunla araziye çıkmaya kıyabilir misiniz bilmiyoruz ama dört tekerlekten çekişli... 


kurallarıyla çıkmaya hazırlanan XC60'dan bu yıl ilk etapta 400 adet satılması hedefleniyor. 


Yazı: Volkan Demirkuşak Marmaris 


SONUÇ 
Hedef konfor 


ES Volvo'nun artık güvenlikle ilgili bir iletişim yapmasına gerek yok. Zaten 

bu konudaki algısı çok yüksek. Yeni hedef performanstan ziyade konforlu sürüş... Yeni XC60'ı kullanınca bu hedefin tutturulduğunu görüyorsunuz. 
Kabin oldukça ferah ve konforlu. 
Süspansiyonun darbe emişi de başarılı. 


“İşin şifresi salış sonrası” 


1997 yılında Garanti 
Uzmanı olarak girdiği 
Volvo Car Türkiye'nin ilk Türk Genel Müdürü olan Sabri Sözen ile markanın değişimini ve yeniliklerini konuştuk. 


Genelde satış ve pazarlama bölümlerinden genel müdür oluyor. Siz her bölümde çalışmışsınız. Bu size neler kattı? 
Satış sonrasının önemi yeni kavranıyor. Ben altı yabancı genel müdür ile çalıştım ve hiçbirinin satış sonrası yeterli değildi, dolayısıyla ben hep oradarahattım. Satış sonrasında hep bana güvenirlerdi. Satış sonrasının risklerini çok iyi analiz ederim. 


Sabri Sözen, markanın ilk 
Türk Genel 

Müdürü oldu 


SABRI SÖZEN RÖPORTAJ 


Peki satış sonrasının 

katkısı nedir? 

Servisi çok kötü denen marka yandı. 
Satışa yüzde yüz etki eder. Genellikle insanlar kötü anıları dinleyip servis hizmetleri konusunda satış kararlarını değiştirebiliyor. 


Servisten geliyor olmak size 

neler katıyor? 

Ben servis kökenli olmaktan ötürü müşteri analizinde iyiyimdir. İhtiyaç analizi yaparım. Müşterilerimizin beklentilerini anlamayı hedeflerim. 
Müşterilerin homojen dağılımlı olduğunu görebiliyorum. Salt satış veya pazarlama ilkelerine bağlı olsaydım bunları göremeyebilirdim. 
Sahada olmak önemli. 


Volvo'da yerli genel müdür olayı nasıl değiştirecek? 

Aslında bir kabuk değişimi yaşadık. Ben süreci devam ettireceğim. 
Amacımız markamızın premium algısını genele yaymak. Adeta bağırmak. 


Yani premium algısında bir eksiklik tespit ettiniz... 

Evet ilk yaptığımız bu oldu. Yetkili satıcılarımızı değiştirdik. Bayi ağın- da yenilikler yaptık. Eğitimleri artırdık. Müşterilerle doğrudan iletişim- de olanları eğitiyoruz. Müşteriler de bunu anlamaya, fark etmeye başladılar. Çay bardağından kahve fincanına kadar değiştirdik. Her detayı özenle seçmeye dikkat ediyoruz. Zaten yapılan şeylere biraz daha fazla özen göstermek yeterli. 


Hedefleriniz nedir? Planlarınız kaç yıllık? 

2021 yılına kadar tüm ürün gamımız 
değişeceğinden biz de bu süreyi kendimize hedef koyduk. O dönemlerde tekrar yedi-sekiz bin bandında olmayı hedefliyoruz. Tüketici davranışlarını inceliyorum, dizelden benzinliye bir dönüş var. Bu yılı da geçen senenin üstünde tamamlamak istiyoruz. Türkiye'de insanların hibritlere yöneleceğine inanıyorum. 


Model yelpazesinde rakiplerinize cevap veremediğiniz sınıflar var. 
Yeni modellerle rekabette nereye geleceksiniz? 

2018 başında XC40 geliyor biliyorsunuz. İlk gelen motorlar 2.0 litre olacak, o nedenle büyük bir satış beklemiyoruz. Ardından üç silindirli gelecek ve ivmeleneceğiz. 1.5 litrelik benzinli bizi mutlu edecek. Hibrit alternatifler de olacak. Trendleri bir adım öteye taşıyabiliriz. 


Röportaj: Volkan Demirkuşak 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Yeni Hesta eğlence dolu 


Ford'un küçük sınıftaki başarılı temsilcisi Ford Fiesta, uzun bir aradan sonra yenilendi. Yepyeni teknolojileri ve onu rakiplerinden ayıran özellikleriyle öne çıkan yeni Ford Fiesta dört farklı seçeneğiyle herkesin gönlünde yer bulmayı hedefliyor. 


iesta deyince aklıma 90'lı yıl- e arda sahip olduğum üzgün 

farlı otomobilim geliyor. O melül bakışı dışında aslında çok keyifli bir otomobildi, tabii bir de kliması olsaydı. 

Bir yıldan fazla bir süre mutlu mesut bir şekilde kullandığım 1.25 
Ilik Fiesta'mın ardından gelen beşinci jenerasyon (2002-2008) en beğenilen versiyonlardan biri oldu. Fiesta, 2009 yılında çehresini tamamen değiştirdi ve sıradışı bir tasarımla karşımıza çıktı. İçi de dışı da tam da new age diye tabir edilen türdendi. Makyajı saymazsak, altıncı jenerasyon neredeyse dokuz yıl bantlarda kaldı. Küçük sınıfı domine eden Polo da değişmemişti ve iki model de sanki birbirini bekliyordu. Fiesta bu sefer önce davrandı ve geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıktı. Bizler de tanıtılmasının 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ardından ilk kez yeni Fiesta'nın direksiyonuna geçmek üzere sıcacık bir eylül gününde Bodrum'a doğru yola çıktık. 

Yepyeni Fiesta turkuaz mavi rengiyle bizleri havalimanında bekliyordu. Test araçlarının tamamı 1.0 lt'lik Ecoboost motora sahip, Titanium paketli ve otomatik şanzımanlı versiyonlardı. Yeni Ford Fiesta'nın dört farklı tipte satılacagını söylemiştik. Bunlar sırasıyla; Trend ve Titanium, daha lüks donanım isteyenler için Vignale, daha sportif bir Fiesta tercih edenler için ST-Line ve son olarak crossover havasındaki Active modeli olacak. 

Yeni Ford Fiesta'da bildik 1.0 It'lik ünite otomatik şanzıman kombinasyonuyla tüm versiyonlarda sunuluyor. Ayrıca Ford yepyeni bir 1.1 It'lik atmosferik benzinli motora da ürün gamında yer vermeye başladı. 85 HP 


gücündeki bu ünite, beş ileri manuel şanzımanla birlikte sunulacak. Dizel motor seçeneği ise 1.5 It'lik TDCi ünite- den oluşuyor ve şu an sadece altı ileri manuel olarak ithal ediliyor. 

Test aracımıza geri dönersek, dıştan bakıldığında aslında uçurum bir değişiklik olmadığını görüyoruz. 
Tüm detaylarda değişim ve boyutlarda büyüme söz konusu fakat Ford bunu 'sade ve zarif tasarım felsefesini sürdürmek' olarak nitelendiriyor. 
Açılabilir panoramik cam tavan yenilikler arasında yer alıyor. 

Otomobilin içine bindiğiniz anda eskiye oranla çok daha ferah ve geniş bir kabin sizi karşılıyor. Tabii artan malzeme kalitesi ve sürücü odaklı kokpit dikkatlerden kaçmıyor. 
Geçmişte dürbün şekindeki gösterge paneli yerine yekpare bir göster paneli kullanılıyor. Düğmeler azaltılmış ve genel olarak bir sadeleşmeye gidildiği 


görülüyor. Konsolun hemen ortasında yeni 8.0 inçlik bir gösterge paneli var ve dokunmatik hissi iyi bir tabletten farksız. Ford bu konuda SYNC3 araç içi multimedya sistemiyle büyük bir gelişim yaşamış zira diğer Ford otomobillerindeki ekranı sezgisellik anlamında çok gerideydi. Fiesta'daki en önemli yenilik ve sınıfında başka bir otomobilde rastlayamayacağımız bir özellik de 10 hoparlör 675 watt'lık B&O Play ses sistemi. Opsiyonel olarak tercihedebileceğiniz bu ses sistemini bizzat dinledik ve gerçekten de oldukça başarılı. Fiesta'nın teknolojik özelliklerine ek olarak, segmentine öncü olacak sürüş destek sistemleri arasında gece görüşü de sağlayan ve Fiesta'da ilk defa sunulacak olan yaya algılama özellikli çarpışma önleme yardımcısı gibi özellikler de bulunuyor. 

Ford Fiesta zaten genel olarak iyi yol tutan bir otomobil. Hatta bütün 


Ford otomobiller iyi yol tutar fakat Ford mühendisleri yeni Fiesta'da daha çevik ve sportif bir sürüş kazanmak adına süspansiyon özelliklerini geliştirmişler ve sonucunda da yüzde 
10 daha fazla yol tutuş ve yüzde 8 iyileştirilmiş fren mesafesi elde edilmiş. 
Sürüşte fark edilen önemli değişikliklerden biri de otomobilin artık daha iyi bir izolasyona sahip oluşu. Asfalt üzerinde otomobil eskiye göre oldukça sessiz ve lastik sesi içeriye çok daha az geliyor. 1.0 It'lik motorun performansı her zamanki gibi yeterli fakat şanzımanın kesinlikle daha canlı tepkilere sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Ayrıca ekonomi odaklı bir sürüş adına şanzıman vitesleri hızlı bir şekilde büyütüyor ve alt bir vitese geçmemek içinotomobil bir hayli alt devirde kalabiliyor. Yeni Fiesta'nın LI It'lik Trend donanımlı başlangıç fiyatı 64 bin 
500 TL gibi uygun bir rakamla giriş 


Kabin artık çok daha ferah 


SYNC3 multimedya sistemi, iyi bir tabletten farksız çalışıyor 


Gösterge paneli dürbün formu yerine artık yekpare ve daha okunaklı 


FORD FIESTA İLK SÜRÜŞ 


5 kişlik, 5 kapılı HB, uzunluk x genişlik x yükseklik 4040 x 1783 x 1476 mm aks aralığı 
2493 mm, boş ağırlık 1206 kg 

McPherson ön, torsiyon çubuklu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 195/55 R16 

Önden çekişli, 6 ileri otomatik şanzıman Motor 


Sıralı 3 silindirli, DOHC, 12V, turbo, 
998 cc hacim, 4500 d/d'de 100 HP güç, 


Performans 

0—100 KM/S... 12.2 sn Maksimumhız................................. 180 km/s Yakıt tüketimi... 5.2 1t/100 km Fiyat 

Ford Fiesta 1.0ATTrend................... 74.500 TL 


yapıyor. Titanium donanımlı otomatik 
şanzımanlı 1.0 Ecoboost ise 84 bin 500 
TLlerde. ST-Line ve Active içinse biraz daha beklememiz gerekecek. 


Yazı: Ahmet Armağan 
Bodrum, Muğla 


Küçüklerde işler değişiyor 


Geçmişte VW Polo, Renault Clio, Opel Corsa ve Ford Fiesta gibi modellerin arasında geçen liderlik yarışı, Seat Ibiza ve Skoda Fabia gibi başarılı modellerin kendini bir hayli geliştirmiş bir şekilde sahaya dönmesiyle işlerin çok karıştıracağını gösteriyor. Diğer bir deyişle, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Bence burada en büyük etken fiyat olacak ve fiyat/donanım endeksi artık lideri belirleyecek. 
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İLK SÜRÜŞ FIAT 500L 


Yenilik yaramış 


İzmir'den Alaçatı'ya kadar kullandığım 500L bakalım ailelerin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebiliyor? 


eçtiğimiz aylarda dergimi- 
G zin Yazı İşleri Müdürü Mert 

Yılmaz'ın İtalya'da deneyimlediği Fiat'ın yenilenen 500L modeli ülkemize de giriş yaptı. Türkiye'de 1.4 litre 95 HP benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motor seçeneğiyle satılan makyajlı 500L, otomatik şanzıman seçeneğini ise sadece 1.3 litrelik dizel motorda sunuyor. 

Direksiyonuna geçtiğim 500L, 1.3 
litrelik Multijet motorlu ve Dualogic isimli robotize şanzımana sahipti. 
95 HP'lik dizel motor sunduğu 200 
Nm'lik torkla şehir içinde ideal performansa sahip. Uzun yolda ise sakin kullanılmayı istiyor. Beş ileri robotize şanzımanın ilk görevi tutumluluk. 
Sürüş konforu ve performans tutumluluğun gerisinde kalıyor. Sarsıntılı geçişler konforu negatif etkilerken, yavaş geçişler performansa negatif etki yapıyor. Aracın hedef kitlesi aileler olduğunu düşünürsek, vites geçişlerinin seriliğinden önde tutumluluğun öncelik olduğunu düşünebiliriz. Tutumluluktan devam etmek gerekirse, 500L ortalama 3.9 1t/100 km'lik tüketim değeriyle sınıfının en ekonomik modellerinden biri olmayı başarıyor. 

Süspansiyon sistemi orta sertlikte olan 500L, darbeleri iyi absorbe edebiliyor. Yol tutuş konusunda da sınıfının standartlarından geri olmayan 500L, sakin kullanıldığında güvenli bir sürüş sunuyor. Yalıtım konusunda 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özellikle 100 km/5 hızı geçtikten sonra yüksek yapısı nedeniyle rüzgâr sesini kabinde hissettiren araç, dizel motorun sesini ise iyi yalıtmış. Beş ileri otomatik şanzıman yüksek hızlarda altıncı vitesi aradığı için devri yüksek tutuyor ve motorun sesi kabinde de fazlaca duyuluyor. Makyajla birlikte gelen en büyük yeniliklerden biri değişen direksiyon simidi olmuş. 
Artık ele daha iyi oturan direksiyon, şehir içi kullanımlarda manevra yapmayı da kolaylaştırmış. 

Yenilenen 500L ülkemizde şehirli ruhunu yansıtan Popstar ve SUV karakterini taşıyan Cross Plus versiyonları ve yedi koltuklu, daha uzun gövdeli Wagon versiyonu ile satılıyor. 

Makyajla birlikte tasarımda da ufak değişiklikler mevcut. 500L Popstar versiyonunda geçmişe yapılan en belirgin göndermeler, ön yüzdeki beşgen burun formu, bu bölümde yer alan logo taşıyıcı ve ızgara tasarımındaki krom detaylarda kendini gösteriyor. 
500 ailesinin logosundan esinlenerek 
tasarlanan LED gündüz farları ise otomobilin yoldaki imzası niteliğinde. 
Ön yüzdeki yeniliklere ilaveten arka bölümde tamponun gövde rengi tasarımı ve ona eşlik eden krom süs parçaları albeniyi artırıyor. Arka sis ve geri vites lambaları ise tamponun alt tarafında konumlandırılmış; bu değişiklikler sayesinde otomobil daha heybetli görünürken aydınlatma grubunun işlevselliği ve etkinliği de artırılmış. 


Dış tasarıma yapılan ufak dokunuşlar, 
500L'nin daha heybetli durmasını sağlamış 


İç mekândaki en büyük yenilik multimedya sistemi 


SONUÇ 


ES Yenilenen 
500L, ferah iç mekânı, kullanışlılığı ve tutumlu motoru ile ailelerin tercih listesinin başlarında yer alacak bir model olmuş. Robotize şanzıman konfor konusunda dezavantajlı olsa da tutumluluğu pozitif katkı yapıyor. Yenilenen 
500L en büyük rakibi B-Max'ın ülkemize ithalatının durmasıyla neredeyse rakipsiz kaldı. 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kişilik, 5 kapılı MPV, uzunluk x genişlik x 
yükseklik 4276 mm x 1800 mm x 1679 mm, aks aralığı 2612 mm, boş ağırlık 1315 kg 


MePherson ön, torsiyon çubuklu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 205/55 R16 


Önden çekişli, 5 ileri otomatik 


Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo dizel, 
1248 cc hacim, 3750 d/d'de 95 HP güç, 


Performans 
0-100 km/5......... 


Maksimum hız 
Ortalama tüketim....................... 4.0 1t/100 km 


Fiyat 


Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet Dualogic ........... 
a 101.900 TL 


İç mekânda ise ufak dokunuşlar en çok bilgi-eğlence sistemi yerleşiminde dikkati çekiyor. 70 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran şık görünümü ve hem sürücü hem de yolcu tarafından kolayca erişilebilen ergonomisiyle göze çarpıyor. 

Tüm ürün yelpazesinde sürüş deneyimini ve güvenliği artırmak için geliştirilmiş özellikler sunuluyor. Güvenlik performansını arttıran opsiyonel şehir içi çarpışma uyarı ve otomatik fren sistemi özellikle dikkat çekiyor. Bu sürüş yardımcı sistemi, öndeki araçların konumunu izlemek için ön camın üstüne yerleştirilen bir lazer sensörüyle çalışıyor. 05-30 km/sarasında bir hızla yolculuk yapılırken olası bir çarpışma tehlikesi söz konusu olduğunda, sistem önce sürücüyü uyarıyor, ardından ihtiyaç duyduğu anda yeni 500L'yi otomatik olarak frenliyor. Yeni Fiat 500L, ağustos 
ayından itibaren ülkemizde 79 bin 900 
TLile105 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla bayilerde yerini aldı. 

Yazı: Özerk Ihlamur 
Izmir, Türkiye 
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Mükemmel karlı zemin performansı için geliştirilmiş kış lastiği 


Yenilikle bir olun. 
Hankook Lastikleri ve Real Madrid... 
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Stomobil-kullanmayı 


Başlık kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? 

İlk otomobil kullanmayı Porsche ile öğrendiğinizi hayal edin, ne kadar güzel olurdu. Bu ay Porsche'nin Leipzig'deki merkezinde Porsche performans eğitimine tabi tutulduk. Belki ilk otomobil kullanmayı Porsche'yle öğrenmedik ama hem ileri sürüşle ilgili bilgilerimizi tazeledik hem de yepyeni Porsche modellerini deneyimleme şansımız oldu. 
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orsche'nin Cayenne, Macan ve i Panamera modellerinin üretildiği Leipzig'deki merkezindeyiz. Buraya daha önce bir kez daha gelmiştim. O zaman 911 GT3 RS ve Cayman GTA gibi otomobilleri kullanma fırsatımız olmuştu. Bu kez Porsche ürün gamındaki hemen hemen her modeli farklı disiplinlerdeki eğitimlerle kullandık. Örnek vermem gerekire; Panamera ilefren, yeni 911 GT3'le ıslak zeminde drift, 911 GTSileslalom ve şerit değiştirme gibi konularda eğitimler aldık. Tabii bu eğitim İstanbul'dakilerle birlikte benim yedinci Porsche sürüş eğitimim oldu. Dolayısıyla bilgilerimizi tazeledik demek daha doğru olur. Bu iki günlük sürüş etkinliğinde benim için ilk olan yeni Panamera'yı kullanmak oldu. Yeni nesil Panamera'yı kullanmamıştım ve oldukça merak ediyordum. İki gün boyunca çeşitli disiplinlerde kullanma fırsatını bulduğum Panamera'ya bayıldığımı söylemem 


“Porsche 
Driving 
Experience, mutlaka yaşanması gereken 

bir deneyim” 


gerek. Açıkçası ilk nesil Panamera, hem dış tasarım hem de iç mekân tarzı açısından beğendiğim bir otomobil değildi. 
İkinci nesil ise çok başarılı bir otomobil haline gelmiş. Gerek tasarımı, gerek iç mekân tarzı, gerekse barındırdığı teknolojilerle Mercedes S-Serisi ve BMW 
7 Serisi'ne çok ciddi bir rakip olduğunu 
düşünüyorum. Eğer bu tarz üst seviyede lüks ve tarz barındıran bir otomobil sahibi olmak ve kendiniz kullanıp zevk almak istiyorsanız Porsche Panamera biçilmiş kaftan. Etkinlikte kullandığımız Porsche Panamera Turbo, 550 HP güç üreten çift turbolu V8 makinesiyle O'dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşıyordu. Maksimum hızı ise 306 km/5 ile oldukça iddialıydı. Yani şöyle düşünün; çok konforlu ve prestijli bir otomobiliniz var ve siz o otomobille süper spor otomobilleri aratmayan bir performansa da sahip olabiliyorsunuz. Bence Panamera Turbo, şu anda otomotiv dünyasının en muhteşem paketlerinden birini sunuyor. 


Porsche performans gününde ilgi- mi çeken bir başka otomobil de tabii 
ki yenilenmiş 911 GT3'dü. Artık 500 
HP üreten GT3 ile ıslak zeminde drift eğitimi aldık. Bence eğitimin en zevkli dakikalarından biri buydu. 500 HP'lik arkadan itişli bir otomobille tüm sistemler devre dışındayken drift yapmaya çalıştığınızı düşünün. İşte biz bir saat boyunca bu keyifli eğitimin zevkini çıkardık. Yeni 911 GT3, standart olarak yedi ileri PDK şanzımanla satılıyor. 
Eğer isterseniz altı ileri manuel şanzımanlı versiyonu da satın alabiliyorsunuz. Daha önce bu pistte Cayman GT4 kullandığımı söylemiştim. Bu seferki organizasyonda da Cayman GT4 vardı ama yanında bir debonus getirmişti. Bu kez Cayman GT4Clubsportismi verilen yarış otomobilini de pistte kullanma fırsatımız oldu. Porsche tulumlarımızı giydik, kasklarımız taktık ve pistte beş turluk muhteşem bir deneyim yaşadık. Cayman Club Sport'tastandart 


modeldeki 385 HP'lik makine yer alıyor. 
Ancak manuel şanzımanlı yol versiyonunun aksine bu yarış otomobilinde direksiyondan vites değiştirilebilen PDK şanzımana yer verilmiş. Ayrıca otomobilin yol versiyonuna oranla daha hafif olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Pistte bu otomobille Porsche 


SONUÇ 


Zevki satın alın! 


ES Porsche Driving 
Experience, parayla satın alabilen bir paket sunuyor ve farklı seçeneklere sahip. Kar üstünde ya 

da normal pistte hem 
Porsche ürün gamındaki muhteşem otomobilleri deneyimliyorsunuz hem 


sürüş kabiliyetlerinizi geliştiriyorsunuz. Eğer zamanınız ve maddi imkânınız varsa mutlaka 


bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim. 


PORSCHE PERFORMANS GÜNÜ DENEYİM 


Yeni Porsche 
Panamera ile yaptığımız fren testlerinde otomobilin kabiliyetlerini daha iyi anladık 


Cayman GT4 
Club Sport ile pistte yaptığımız sürüş, iki 

günün en zevkli anlarıydı 


Motorsport pilotlarının arkasında beş tur atmak iki günlük etkinliğin en özel anlarıydı. Bana bıraksalar kollarım tutmayacak hale gelene kadar GT4 Club Sport'u kullanabilirdim. 

Bütün organizasyonun bonusu olarak da etkinliğin sonunda 911 Cup yarış otomobiliyle taxi drive etkinligine katıldık. Porsche Cup pilotunun kullandığı yarış otomobilinin sağ koltuğunda hayatımın en mutlu dakikalarından bir kaçını geçirdim. Hızlanma ne kadar etkileyicisiyse otomobilin fren performansı ve tutunması da o kadar şaşırtıcıydı. Pist pilotlarının ortak özelliği geç ve sert fren yapmalarıdır. Muhtemelen o freni bir yol otomobiliyle yapsanız kontrol etmeniz çok güç olur. Ancak 911 yarış otomobili tam da buna uygun tasarlandığından dolayısertve geç yapılan frenlerde otomobilin öyle bir yavaşlama kabiliyeti var ki beşnoktadan bağlantılı emniyet kemerinin kaburgalarınıza geçeceğini düşünüyorsunuz. 


Yazı: Yaman Yılmaz 
Leipzig, Almanya 
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Fiat denildiğinde aklınıza tutumlu motorlar, sıkıcı sedanlar, vanlar veya ticari taksiler gelebilir. Fakat aslında bu markanın kökleri çok daha eğlenceli otomobillere dayanıyor. 124 Spider da bunlardan biri ve günümüzde tekrar hayata döndürüldü... 


iat 124 Spider'ın geçmişi 1966 
pa yılına kadar uzanıyor. 1966- 

1985 yılları arasında üretilen 
124 Spider, tasarımı ve eğlenceli 
sürüşüyle markanın en kült modellerinden biri olmayı başarmıştı. 
Fiat, 500 modelinin yeni versiyonu ile geçmişte yaşanmış başarılarını 
tekrar etmeyi hedeflerken, sırada 124 
Spider'ın olduğunu tahmin etmek çok da güç değildi aslında. 2015 yılında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni 124 Spider'ın en büyük süprizi Mazda MX-5'in altyapısını paylaşıyor oluşuydu. Dünyada milyonluk satış rakamlarını yakalayan ilk roadster otomobil olma unvanını taşıyan Mazda MX-5'in tercih edilmesi, Fiat 
124 Spider'ın daha yollara çıkmadan 
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bile ne kadar eğlenceli bir otomobil olabileceğinin ipuçları sayılabilirdi. 

Fiat 124 Spider, ülkemize 1.4 litrelik 
140 HP gücünde Multiair isimli turbo beslemeli benzinli motorla giriş yaptı. Bu motoru ister altı ileri otomatik isterseniz de altı ileri manuel şanzıman iletercih edebiliyorsunuz. 
Fiyatlar ise seçtiğiniz donanım ve şanzıman seçeneğine göre 145 bin TL'den 170 bin TL'ye kadar uzanıyor. 
Başlangıç fiyatına baktığımızda kardeşi Mazda MX-5 120 bin 250 TLlik bir etikete sahip. 

Söz konusu eğlence olduğunda tabii ki manuel şanzımanı, otomatiğe tercih ederim. Zaten Fiat da bunu düşünmüş olacak ki, test aracımızı manuel şanzımanlı bize teslim 


17 inçlik çok 
kollu jantlar, sportif tasarımı kuvvetlendiriyor 


, 


ettiler. Altı ileri manuel şanzıman, MX-5'te olduğu gibi gücü arka tekerleklere iletiyor. 240 Nm torka sahip 1.4 litrelik turbo motor, 124 Spider'ı O'dan 100 km/s hıza 74 saniyede çıkartabiliyor. Bu otomobilin asli görevi hızlanma ya da motor gücü değil. En büyük amacı eğlenceli bir sürüş sunuyor olması. 124 Spider kağıt üstünde güçlü gözüken fakat yolda o kadar da performans gösteremeyen bir motora sahip olsa da her virajda gaza ufak dokunsanız dahi arka tarafını bırakabilen bir otomobil. Yani performans tarafındaki eksiğini, eğlenceli sürüşü ile kapatmasını iyi biliyor. Özellikle ESP sistemini kapattığınızda her virajda drift yapıyormuş hissini size 


tattırıyor. Kontrol edilmesi kolay olan 124 Spider, net direksiyon sistemi ile komutlarınıza iyi bir şekilde karşılık veriyor. 

1050 kilogramlık 124 Spider, hafifliği sayesinde tutumlu olmayı da başarıyor. 1.4 litrelik turbo motor sakin kullanımda ortalama 6.4 1t/100 km'lik bir tüketim değerine sahip. 

Tentesi manuel olarak kaldırılan otomobil, yolda bütün gözleri üzerine çekebilecek bir tasarıma sahip. 
124 Spider, Mazda MX-5'e nazaran 
daha keskin hatlara sahip. Bu sebeple daha sportif duruyor. İç mekân direksiyon simidinin üstündeki Fiat logosu hariç MX-5 ile birebir aynı. 
İki kişilik 124 Spider'da bir bardaklık bile bulunmuyor oluşu can sıkıcı 


olabiliyor. Sert süspansiyon, bel,sırt ve boyun ağrısı olanlar için sıkıntı yarabilecek kadar sarsıntı iletiyor kabine. Bu sarsıntılar daha 10 bin km'ye bile gelmemiş test aracımızın içerisinden tıkırtılar gelmesine sebep olmuş. 

Test aracımız, 124 Spider'ın en yüksek donanım seviyesine sahipti. 
Zengin bir donanım listesine sahip 
124 Spider, Gusto paket ile birlikte 
dokuz hoparlörlü Bose ses sistemini de sunuyor. Oldukça iyi ses kalitesine sahip bu sistem, aracın üstü açıkken de kaliteli sesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yine Gusto paket ile full LED ön farları da standart olarak sunuyor. 
Deri koltuklar, 70 inçlik dokunmatik 


FIAT 124 SPIDER SÜRÜŞ İZLENİMİ 


İç mekân, direksiyondaki logo hariç kardeşi MX-5'in aynısı 


124 Spider, üstü 
kapalıyken de yakışıklı bir otomobil 


1.4 litrelik turbo motor, performans konusunda biraz yetersiz 


Bose'nin 

9 hoparlörlü 
sistemi, hem üstü açık hem üstü kapalıyken kaliteli ses veriyor 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


2 kişilik, 2 kapılı cabrio, uzunluk x genişlik X 
yükseklik 4054 mm x 1740 mm x 1233 mm, aks aralığı 2310 mm, boş ağırlık 1050 kg 


Çift salıncaklı ön, çok kollu arka süspansiyon, hidrolik amortisörler, helezon yaylar, viraj denge çubukları, lastikler 205/45 R17 

Arkadan itişli, 6 ileri manuel 


Motor 
Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo benzinli, 
1368 cc hacim, 5000 d/d'de 140 HP güç, 


Performans 
İM 7.5 sn Maksimumhiz................................. 215 km/s Ortalama tüketim....................... 6.4 1t/100 km Baz fiyat 

Fiat 124 Spider 1.4M.Air.............. 145.000 TL 


multimedya sistemi, 17 inç alaşım Jantlar ve otomatik klima da yine üst donanımda standart olarak sunulan diğer özellikler. 


Yazı: Özerk Ihlamur 


SONUÇ 
İkinci bir otomobil şart 


ES Eğer amacınız bir otomobilde sadece eğlence ve dikkat çekmekse 124 
Spider sizin için biçilmiş kaftan. Fakat konfor, ergonomi ve yaşam alanı gibi ihtiyaçlarınız varsa ikinci otomobiliniz olarak tercih edebilirsiniz. 
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SÜRÜŞ İZLENİMİ KIA SPORTAGE 


Kia Sportage 1.6 Al 


Güney Koreli markanın en çok satılan modellerinin başında gelen Sportage, 1.6 litrelik motoru ve önden çekişli versiyonuyla konuğumuz oldu. 


ia'nın 1995 yılından beri yol-K ir olan kompakt SUV'u 

Sportage, markanın amiral gemisi olmaya devam ediyor. Hyundai Tucson ile aynı platformda üretilen Sportage, tasarımıyla gözleri üzerine çekmeyi devam ediyor. 

Kia Sportage'ın özellikle ön tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Sportif çizgilerin hakim olduğu araçta, kaplan burnu olarak adlandırlan ve cee'd modelinden de görmeye alışık olduğumuz bir ön panjur bulunuyor. 
Aracın arka tasarımına geçtiğimizde kardeşi Hyundai Tucson'dan izler görmek mümkün. İki stop grubunu birleştiren kırmızı şerit ise şık bir hava katmış. 

Sportage'ın boyutları bir önceki nesle göre artmıştı. 30mm artan aks mesafesi 2670 mm çıkmış. Bu sayede aracın içindeki yaşam alanı da grnişlemiş. Boyu da uzayan Sportage; 
4480 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe kavuşmuş. Büyüyen boyutlar arka tarafta çok daha fazla hissediliyor. Artan diz mesafesi ile birlikte üç yetişki- nin rahatça seyahat edebileceği bir ortam yaratılmış. Arka koltukların arkaya doğru yatırılma özelliği ise çok iyi düşünülmüş. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 
466 litrelik bir hacim bulunuyor. 
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488 litrelik bagaja sahip Hyundai 
Tucsonun yanında biraz küçük kalıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 1455 litrelik bir hacme sahip oluyorsunuz. 

Kabine geçtiğimizde ise kaliteli bir iç mekân bizleri karşılıyor. 
İlk bakışta biraz düğme kalabalığı gözükse de aracı kullandıkça bu gözünüze batmaktan çıkıyor ve her düğmeye kolayca erişebiliyorsunuz. 
Zengin bir donanım listesine sahip Sportage'da ön ve arka koltuk ısıtma sunuluyor. Benim en fazla hoşuma giden donanımı ise telefonunuzu kablosuz şekilde şarj edebiliyor oluşunuz. İstanbul trafiğinde devamlı navigasyonla seyahat eden biri olarak kablo kirliliğinden kurtulmak beni mutlu etti. 

Kia Sportageın kaputunun altında 1.6 litrelik bir motor yer 
alıyor. Bu motor 132 HP güç ve 161 
Nm'lik bir tork üretiyor. Altı ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleğe aktaran motorun çekişini başarılı buldum. Alt devirlerden itibaren canlı bir karakter sunuyor. 
Fakat aracın gaz tepkileri biraz geç kalıyor. Gaza yavaşça bastığınızda geç hızlanabiliyor, biraz hızlı bastığınızda ise ani bir kalkış ile karşılaşabiliyorsunuz. oŞanzımanın vites geçişleri sarsıntısız ve hızlı 


Kia Sportage, tasarım olarak dinamikliğini koruyor 


SONUÇ 


<) 
<) 


Zengin donanım 


Yüksek yakıt tüketimi 


Düğme kalabalığının yaşandığı iç mekânda bolca eşya gözü bulunuyor 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kişilik, 5 kapılı SUV, uzunluk x genişlik X 
yükseklik 4480 mm x 1855 mm x 1645 mm, aks aralığı 2670 mm, boş ağırlık 1405 kg 

MePherson ön, çok kollu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 225/60 R17 


Önden çekişli, 6 ileri otomatik 


Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, 1591 cc hacim, 
6300 d/d'de 132 HP güç, 4850 d/d'de 161 
Nm tork 


Performans 0-100kM/5......................................... 


Maksimum hız 
Ortalama tüketim...................... 7.3 1t/100 km 


Fiyat 


Kia Sportage 1.6A1......................... 97.900 TL 


gerçekleşiyor. Süspansiyon sistemi konfor odaklı ayarlanmasına rağmen önden çekişli Sportage başarılı bir yol tutuşa sahip. Hızlı girilen virajlarda kararlı bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Bu boyutlarda bir araç için ise yatma eğilimi az... Direksiyon tepkilerini kardeşi Hyundai Tucson'dan daha başarılı buldum. Kia Sportage yalıtım konusunda da başarılı bir iş çıkarmış. 
Motor ve yol sesini kabinde pek hissettirmeyen Sportage, yüksek hızlarda az da olsa rüzgâr uğultusunu kabine sızdırabiliyor. 


Yazı: Özerk Ihlamur 


© Hayalinizdeki 
“© spor otomobili kiralayabilirsiniz! 


”, Günlük araçkiralamanın 

# güler yüzlü adresi Avec Car Rentals, / spor otomobil performansını 

7? mükemmel sürüş deneyimiyle sunan 

Porsche Macan ile hizmetinizde. 


İstanbul Atatürk Havalimanı (Dış hatlar / İç hatlar), İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Bodrum Havalimanı, 


Edremit Koca Seyit Havalimanı, İstanbul Tekstilkent (Avek Otomotiv), 


İstanbul Ümraniye (Avek Otomotiv), Çanakkale (Avek Otomotiv) £ ar lg en T a) I S 


Kim demiş Fall i 


sıkıcıdır diyer. * . 


Birbirine benzeyen modeller ürettiği yönünde eleştiriler yapılan Volkswagen, bu eleştirilere en iyi cevabı Arteon ile veriyor. 


slında Arteon, CC'nin yeni nes-A lifakat Volkswagen yetkilileri 

aracı yepyeni bir model olarak tanıtıyorlar ve biz de buna saygı duyuyoruz. Saygıduymamızdaki en büyük sebeplerin başında ise Arteon'un tasarımı geliyor. Arteon bugüne kadar gördüğüm en çarpıcı Volkswagen tasarımlarından biri olabilir. Özellikle artık markanın da diğer modellerinde de kullanmaya başlayacağı ön yüzü, 


yolda gözleri üzerinize çekiyor. 
Profilden bakıldığında arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, Arteon'un coupe gibi görünmesini sağlıyor. Arka taraf ise tasarımın en sade olan yeri. 
cC'ye oldukça benzeyen arka tarafta, büyük Volkswagen logosu ilk göze 


çarpan detaylardan biri... Passat'a göre10cmdaha uzun olan Arteon, aks 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aralığı olarak da 5.0 cm daha uzun. Bu durum Arteon'adışarıdan bakıldığında Passat'a göre daha heybetli durmasını sağlıyor. Uzayan aks aralığı aynı zamanda arka taraftaki yaşam alanını da ferahlatıyor. 

Kabine geçtiğimizde ise diğer Volkswagen modellerine benzer bir kokpitle karşılaşıyoruz. Sade ve şık gözüken kabin tasarımının, Arteon gibi sportif bir modelde biraz daha kendinizi farklı hissetmenizi sağlayacak detaylara yer vermesini beklerdim doğrusu. 12 inçlik dijital gösterge paneline Tiguan ve Passat'tan alışığız. 
Çözünürlülüğü başarılı, istediğiniz bilgileri rahatça kontrol edebiliyorsunuz. 9.0 inçlik multimedya ekranı da yine arayüz ve çözünürlülük olarak sınıfının en iyilerinden biri... 


19 inçlik jantlar, Arteon'a yakışmış 


» 


Malzeme ve işçilik başarılı. Eşya gözü olarak biraz sıkıntılı fakat sonuçta Arteon safkan bir aile otomobili değil ve bu yüzden bu konuda fazla eleştirilmeyi hak etmiyor. Arka tarafa geçtiğimde ise uzayan aks aralığının etkisini çok daha iyi gördüm. 
Diz mesafesi beklediğimden çok daha genişti. Arkaya doğru alçalan tavan sebebiyle uzun boylu yolcular için baş mesafesi biraz sıkıntı olabilir fakat benim gibi 1.80 cm'ye yakın bir boya sahipseniz rahat edebilirsiniz. 
563 litrelik bagaj hacmi, Passat'ın az 
da olsa gerisinde fakat yeterli alanı sunuyor. Özellikle arka camla birlikte açılan bagaj kapağı eşya yüklemeyi kolaylaştırıyor. 

Volkswagen Arteon ülkemizde tek motor ve iki farklı güç çıkışıyla 


satılıyor. 2.0 litrelik turbo dizel motoru ister 150 HP'lik önden 
çekişli olarak, isterseniz de 240 
HP'lik dört tekerlekten çekiş sistemiyle satın alabiliyorsunuz. Test 
aracımızın kaputunun altında 240 
HP güç üreten ve 500 Nm tork değerine sahip ünite bulunuyordu. Bu motor gücünü dört tekerleğe yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman üzerinden iletiyor. 500 Nm tork her devir aralığında başarılı bir ivmelenme sunuyor. Gaza tam bastığınızda sırtınızı koltuğa yapıştırmayı başaran Arteon, 0'dan 100 km/s hızlanmasını sadece 6.5 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde güç kaybı yaşama- dan hızlanan Arteon, dizel motorun avantajıyla da ortalama 5.9 litrelik 


bir tüketim değerine sahip. Bu değeritutturmak pek mümkün olmasa da sakin kullanımlarda 7.0 1t/100 km'lerde gezebiliyorsunuz. Biraz gaza bastığınızda ise 10.0 1t/100 km'ye çıkabiliyorsunuz. 

Volkswagen Arteon başarılı yol tutuşuyla da övgüyü hak ediyor. 
Süspansiyon sistemi hem konfor hem de iyi yol tutuşu başarılı şekilde ayarlıyor. Dörttekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla viraj çıkışlarında gaza bastığınızda stabil şekilde yol alabiliyorsunuz. Arteon yalıtım anlamında da görevini iyi yapıyor. 
Motor ve yol sesi hemen hemen kabine hiç sızmıyor. Direksiyon sistemi sizden gelen tepkileri hızlı şekilde tekerleklere iletirken, hisli yapısı artı puan alıyor. 


VOLKSWAGEN ARTEON SÜRÜŞ İZLENİMİ 


Arteon'da 

eco, comfort, normal, sport ve individiual sürüş seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz 


Arteon'a arkadan baktığınızda 
CC'den izler taşıdığını farkediyorsunuz 


Yeni far tasarımını Volkswagen'in diğer modellerinde de görmeye başlayacağız 


| rm > 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kişilik, 4 kapılı liftback, uzunluk x genişlik X 
yükseklik 4862 mm x 1871 mm x 1450 mm, aks aralığı 2837 mm, boş ağırlık 1828 kg 


MePherson ön, çok kollu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 245/40 R19 

Dört tekerlekten çekişli, 7 ileri otomatik 


Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo dizel, 
1968 cc hacim, 4000 d/d'de 240 HP güç, 


Performans 

0-100kM/5............................. 6.5 sn Maksimum hız 
Ortalama tüketim....................... 5.9 1t/100 km 


Baz fiyat 


Volkswagen Arteon 2.0 TDI DSG 4Motion ....... 
e 323.500 TL 


Fiyatlara baktığımızda Arteon 
291 bin TL'den başlıyor ve en yüksek donanımla birlikte 323 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor. Test aracımızdaki gibi 240 HP'lik versiyonu satın alırsanız 323 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. 

Audi A5 Sportback 2.0 TDI guattro 336 bin, BMW 420d xDrive Gran Coupe 322 bin TL'lik başlangıç fiyatlarına sahip. Premium rakiplerinin fiyatlarına baktığımızda, Arteon'un bu güzel tasarımını, ülkemiz vergi sistemine uygun bir motor seçenegi gelmediği takdirde sokaklarda pek de fazla göremeyeceğiz gibi... 


Yazı: Özerk Ihlamur 


SONUÇ 
Yeni motor şart 


EE Arteon hem tasarım hem de sürüş dinamikleriyle en beğendiğim Volkswagen modellerinden biri oldu. Fakat ülkemiz vergi sistemine uygun olmayan motor seçeneği yüzünden başlangıç fiyatı oldukça yüksek. 1.5 litrelik TSI motorun gelecekde sunulma ihtimali ise yüzümü güldüren bir gelişme oldu. 
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SÜRÜŞ İZLENİMİ VOLVO S90 


Volvo 890 D4 


XC90'ın ardından çarpıcı bir stil ve yüksek kalitede bir kabinle karşımıza çıkan S90'ın bu sefer de rekabetçi D4 versiyonuyla birlikteyiz. 


rtaüst sınıfta işler umduğu- 
O muzdan farklı gelişti. Bugüne 

kadar S80 ile rekabete pek de giremeyen Volvo, 590 ile bu zinciri kırmak yerine adeta kopardı. 
Diğer taraftan BMW 5-Serisi'nin domine ettiği bu sınıfta, liderlik artık Mercedes-Benz E-Serisi ile paylaşılır bir noktaya geldi. Buradaki en güçlü rakiplerden biri olan Audi A6 ise yenilenmekte bir hayli geç kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki yıl tanıtılmasını beklediğimiz bu otomobili merakla bekliyoruz. 

Volvo S90'la tanışmamız dört tekerlekten çekişli D5 modeliyle olmuştu. 235 HP'lik turbo dizel motorun görev yaptığı otomobil birçok yönüyle bizden övgü almayı başardı. Bugün S90'ın daha rekabetçi bir versiyonu olan S90 DA ile birlikteyiz. Bu otomobil, bildik Volvo imzalı 2.0 It'lik turbo dizel üniteyle donatılmış, 190 HP gücünde ve sekiz ileribir şanzımanla bu gücünü yere veriyor. Motor son derece canlı ve hem alt hem de üst devirlerde son derece tatminkâr bir sürüş sunuyor. 
Hatta maksimum hızlara soluksuz ve lineer bir eğride çıkması sürpriz etkisi yaratıyor. 

Performanstan konu açılmışken DA, 0'dan 100 km/s'ye 8.2 saniyede 
ulaşıyor fakat burada tabii ki 400 
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Nm'lik tork değerinin payı bir hayli büyük. Ani hızlanma ve sollamalarda şanzıman vitesi bir ya da iki aşağı vitese çekmeye çalışırken kararsız bir durum yaşanıyor ve gelen ani torkun etkisiyle sert bir değişim yaşanıyor. Eğer bu duruma alışırsanız şanzıman geçişleri ve tepkileriyle oldukça başarılı. 

Biraz da sürüşten bahsedersek, 590 
rahat bir sürüşün amaçlandığı bir alt yapıyla üretilmiş izlenimi veriyor. 
Örneğin bir BMW kadar çevik değil fakat yüksek hızlardaki rijiditesi ve asfalt konforu gerçekten de çok iyi. 

S90'ın hızlı cevap veren bir direksiyonu var, olumlu yanıtlar veriyor. 
Vücut kontrolünü de güvenli bir şekilde sağlıyor. Tabii ki akla gelen 
diğer bir soru da tüketim: Volvo 590 
D4'ün 100 km'deki fabrika verisi olan ortalama tüketimi 4.4 It. Evet yanlışduymadınız... Fakat otomobili budeğerde tutabilmek için gaz pedalına çok narin bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bu yazıyı yazmadan önce S90 D4'ün rakiplerini kısaca bir araştırdım. BMW'de denk gelen rakibi 520d 190 HP gücünde ve fiyatı 
420 bin TL civarında. Mercedes- 
Benz'de ise E 220 düretimi var fakat fiyat listesinde sadece 4Matic dört tekerlekten çekişli modeli satılıyor. Onun da fiyatı 450 bin TL'leri 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kişilik, 5 kapılı SUV, uzunluk x genişlik X 
yükseklik 4963 mm x 1890 mm x 1443 mm, aks aralığı 2941 mm, boş ağırlık 1722 kg 


Çift salıncaklı ön, çok kollu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 255/40 R19 

Önden çekişli, 8 ileri otomatik 


Motor 
Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo dizel, 
1969 cc hacim, 4250 d/d'de 190 HP güç, 


Performans 

OEO00: KİMSE esasa sak samanlan yn 8.2 sn Maksimum hiz................................. 230 km/s Ortalama tüketim...................... 4.4 1t/100 km Fiyat 

VolvoS90D4................................. 373.000 TL 


Volvo S90, kabinde de kendine özgü bir otomobil 


SONUÇ 
© Konfor, tüketim, müzik 


sistemi, canlı motor 
Yüksek 


Ş) hızlarda 


direksiyon hissi 


500 It'lik bagaj 
hacmi yeterli 


buluyor. Eski rakip A6 ise 2.0 TDI 
190 HP'lik versiyonuyla 351 bin TL 
dolaylarında. Volvo S90 D4 ise 373 
bin TL'den başlıyor. 

Bu rakam onu rekabetçi ve avantajlı bir konuma taşırken, orta üst sınıf sedanlar arasında düşünülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. 


Yazı: Ahmet Armağan 


UZUNDÖNEMAVANTAJLARI 


Uzun dönem kiralama hizmet ve avantajlarını yapacağınız 1 aylık sözleşmede de yaşayabileceğinizi biliyor musunuz ? Tüm otomobillerimizde 1 aydan 12 aya kadar süreler ile sözleşme imkanı Corporent'te. 
Dilediğiniz otomobili şimdi kiralayın avantajlardan faydalanmaya hemen başlayın. 


i Adrese Teslimat (€x Yol Yardımı (5 Yedek Araç Sigorta Hizmetleri (45 Lastik Yönetimi 


* Motorlu Taşıtlar Vergisi HGS Yönetimi # Hasar Yönetimi Periyodik Bakım 


ren 
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Godzilla 
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Şehir içinde alışık olduğu ortamda değil ama yakışmadığını da söyleyemeyiz... 


BMW 74 GT3 ÖZEL SÜRÜŞ 


sehre Indi 


Sadece pistte ve yüksek hızda gitmek için 


tasarlanmış BMW 24 GT3 yarış otomobili İstanbul trafiğine çıkarsa ne olur? Borusan Otomotiv Motorsport'un şampiyon otomobilini trafiğin yoğun olduğu saatlerde Kuruçeşme-Rumeli Hisarı arasındaki sahil yolunda kullandık. 


ergimizin sıkı takipçile- 
D ri hatırlayacaklardır, 2016 

Ağustos sayısında Borusan Otomotiv Motorsport takımının şampiyon otomobili BMW Z4 GT3'ü İzmit Körfez Pisti'nde kullanmıştım. 
O 10 turluk deneyim kariyerimin en özel anlarından biriydi. Borusan Otomotiv Motorsport'un hem takım direktörü hem depilotu olan İbrahim Okyay'la iyi bir ağabey-kardeş ilişkimiz vardır. Hem bu ilişki hem de profesyonel tavrım dolayısıyla bana takımın yarış otomobillerini kullanma fırsatı vermekten çekinmediği için kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu ay dergi toplantısındayken yurtdışı edisyonumuzdaki meslektaşlarımızın Skoda Fabia R5 ralli otomobilini yolda kullandıkları konudan yola çıkarak, Türkiye'de bunu daha da geliştirerek nasıl yaparız diye tartışırken aklıma yukarıda bahsettiğim iyi ilişkilerin de verdiği güvenle Z4 GT3 yarış otomobilini İstanbul trafiğinde kullanma fikri 


geldi. Alman edisyonumuz daha önce VW Polo WRC'yi caddelerde kullanmıştı ve biz de çevirisini dergimizde yayınlamıştık. Sadece auto motor & sport dergisinde değil birçok farklı yayında ralli otomobillerinin yollarda kullanılıp haber yapıldıklarını hatırlıyorum. Bu haberleri okumak çok keyifli olsa da aslında ralli otomobilleri sadece trafiğe kapalı özel etaplarda kullanılmaz. Normal etaplarda da kullanılır ve trafige de çıkarlar. Pist otomobillerininse trafiğe çıkması gerekmez, sadece pistte belli süre içerisinde hızlı gitmek üzere tasarlanırlar. Bu yüzden BMW Z4 GT3 gibi 515 HP gücünde bir canavarı trafikte kullanmak fikrihem bize hem de İbrahim Okyay'a çok cazip geldi. Benim hatırladığım daha önce bu denli profesyonel bir pist otomobiliyle caddelerde gezilip, haber yapılmamıştı. 

ZAGT3yarış otomobilinde bir önceki nesil M3'den hatırladığımız muhteşem V8 makinenin geliştirilmiş 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bir versiyonu bulunuyor. Bu motor benim özel hayranlığım olan bir makine. Bence gelmiş geçmiş en iyi M3 olan E92 M3'de kullanılan bu 
atmosferik V8, yol otomobilinde 420 
HP güç üretiyordu. BMW Motorsport mühendisleri, Z4 GT3 yarış otomobilinde gücü 515 HP'ye çıkarmışlar. 
GT Open kategorisinde yarışan Z4'lerde kullanılan 84 milimlik restriktörle daha çok hava alan motorun gücü 565 HP'ye kadar yükselebiliyor. 
İbrahim Okyay, otomobili caddede kullanırken karşımıza çıkacak en büyük sorunun hararet olduğunu söylüyor. Sürekli hızlı gitmek için tasarlanmış bu otomobil, dur-kalk trafiğinde kaldığında doğal olarak hararet problemi yaşayacak. BOM mekanikerleri bu konuya biraz da olsa çözüm olması amacıyla otomobile iki adet fan takmışlar. İkinci 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problemimiz otomobilin alçaklığı. 
Uzun düzlüklerde 250 km/s ve üstü hızlara çıkan 74 yarış otomobili aerodinamik anlamda çok iddialı bir tasarıma sahip. Bu yüzden de özellikle ön kısmı yerle neredeyse bir. BOM ekibi İstanbul'un kasisli ve çukurlu yollarında ön tarafın yere sürtecegini düşünerek otomobili biraz yükseltseler de yine de yere çok yakınız. 
Üçüncü problemimiz ise otomobilin direksiyonunun dönüş çapı. Pistte direksiyonu tam bir dönüş yaptırmaya gerek olmadığı için Z4 GT3, normal yol otomobillerine oranla çok daha kısıtlı bir dönüş çapına sahip. 
Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının dibinde BOM ekibiyle buluşuyoruz. 
Çekicinin üstündeki Z4, uyuyan vahşi bir kediyi andırıyor. Birazdan uyanacak ve kükremeye başlayacak. İbrahim ağabey, bana gözümün 


Z4 GT3'te önceki nesil M$'ten gelen V8 motor bulunuyor 


sürekli hararet göstergesinde olmasını söylüyor. Eğer sıcaklık 100'ün üstüne çıkarsa otomobili sağa çekip duracağım. Sivil kıyafetlerle Z4'ün içine oturuyorum ve beş noktadan bağlanan kemerleri takıyorum. 
Start düğmesine bastığımda bütün Ortaköy'den duyulan bir çığlık yayılıyor. V8 homurtularla çalışmaya başladı. Yarış otomobillerinin alt devirlerdeki bu heyecanlı ve kararsız çalışmasına bayılıyorum. Z4 GT3'de altı ileri bir sıralı şanzıman yer alıyor. Vitesler direksiyonun arkasında yer alan kollarla değiştirilebiliyor. 
Otomobili sadece yerinden kaldırırken debriyaja basacağım, sonraki vites geçişlerinde ise debriyaja basmama gerek yok. Direksiyon simidinin sağında kulakçığı kendime doğru çekmem vites büyültmem için yeterli olacak. Otomobili stop ettirmekten 


Günlük kıyafet yerine tulumla pistte olmayı 

tercih ederdim 


Dönüş çapının yetersiz olması dışında problem yaşamadık 


Karbon detaylar, hafifliğin sırrı 


Borusan Otomotiv 


Premium # 


san Otomot 


korktuğum için gaza biraz fazla basarak 74'ü hareket ettiriyorum ve macera başlıyor. İstanbul'un sıcak günlerinden biri ve dışarıda 
30 derece olan hava camları açılmayan ve tabii ki kliması olmayan yarış otomobilinin içinde 40 derecenin de üzerine çıkıyor. Hem stresten hem de sıcaktan fena halde terliyorum. 
Halkın ilgisi olağanüstü. Otomobili gören herkes bir daha bakıyor ve yanındakini dürtüyor. Racing motor kullananlar sürekli yanımda gaz açıp kapatarak beni tahrik etmeye çalışıyorlar. Ancak bu otomobilin hızlı gitmesi gereken yer pist. Caddede sadece farklı bir deneyim yaşamanın peşindeyiz. Gözüm hararet göstergesinde. Şimdilik 80 derece civarında seyrediyor. Bebek her zamanki gibi kalabalık ve dur-kalk trafiğe giriyoruz. BOM ekibinin stresini tahmin 


edebiliyorum. 515 HP'lik pist canavarı, İstanbul'un trafiğinden nasibini alıyor. Sıcak dışında otomobili kullanırken zorlanmıyorum. Sadece birinci viteste uzun süre seyretmek zorunda kalmak üzücü oluyor. Çünkü otomobil yapısı gereği sürekli hızlanmak istiyor. Rumelihisarı'na geliyoruz. 
Şimdi dönüş vakti. Otomobili ancak üç hamlede geriye döndürebiliyorum. Bu da trafiğin biraz kilitlenmesine sebep oluyor. Ancak kimse şikâyetçi değil. Kimse kornaya basmıyor. 
Herkes bu nasıl bir otomobil diye bizi izliyor. Bu dönüş ve dur-kalk harareti 100 dereceye çıkarıyor. Otomobili sağa çekip stop ediyorum. Biraz zaman geçiriyoruz. Tekrar çalıştırıp yola koyulduğumuzda önüm biraz daha açık. Bu yüzden rahat rahat vites büyütebildiğimden hararet yeniden 80'li rakamlara dönüyor. 


Bebek'teki kafeler güzel otomobillere alışık ama bu kadarına değil... 


ÖZEL SÜRÜŞ 


Dönüş yolunda ekibin kalanı beni Bebek'te bir kafede bekliyor. 
Hedefimiz otomobili valeye verip vale arkadaşın tepkilerini ölçmek. 
Uzaktan homurtularla gelen bu siyah canavarı görünce vale arkadaşın gözleri büyüyor. Yanına yanışıp bunu kafenin önüne çeker misin diyorum. 
Kamera şakasına uğradığını zannediyor. Tabii ki otomobili kafenin önüne ben park ediyorum ve maceramızın sonuna geliyoruz. İbrahim ağabeyle kafede otururken Z4"le ilgili yeni konu fikirlerimi söylüyorum. 
Heyecandan gözleri büyüyor. Bence Z4'ün yeni macerasına hazır olun ve bizleri takip etmeye devam edin. 
Çünkü yeni macera çok daha heyecanlı ve adrenalinli olacak. 


Yazı: Yaman Yılmaz 
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Seat Ateca 1.4 EcolSli ACI 4Drive DSG 


Seat'ın son dönemdeki en çekici modeli olan Ateca'nın dört tekerlekten çekişli versiyonu ile birlikteyiz. Bakalım böyle bir şehirli SUV'u alırken gerçekten de dört tekerlekten çekişe ihtiyaç var mı? Sonuçta aralarında 10 bin TL'ye yakın bir fark var... 


eat için oldukça önem taşıyan S Ateca modeli aynı zamanda 

markanın ilk SUV'u olma özelliğini de taşıyor. Volkswagen'in tüm modellerine entegre ettiği MOB modürler alt yapı, tıpkı diğer Seat modellerinde olduğu gibi Ateca'da da karşımıza çıkıyor. Ateca, Volkswagen'deki kardeşi olan Tiguan ile teknik olarak neredeyse aynı. Fakat tasarım olarak markanın kompakt hatchback modeli Leon'la birebir benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Aslında dıştan bakıldığında Seat'ın karakteristik sert ve keskin hatlarına Ateca'da darastlıyoruz. İlk bakıştatam bir SUV havası sunuyor. Fakat kabine geçip de sürüşe başladığınız anda biraz daha yerden yüksek ve geniş bir Leon kullanıyor gibisiniz. 

Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum fakat Ateca, son dönemin SUV ve crossover meraklılarının fazlasıyla beğeneceği bir araç. 

Öncelikli olarak Ateca'nın çok ferah bir kabini var. Baş mesafesi neredeyse büyük SUV'lara denk bir konumda ve özellikle arka koltuklardaki diz mesafesi sorunsuz. 
Üreticiler bunu yaparken genel olarak bagaj hacminden bir miktar alarak bu işi yapar. Fakat Ateca bunun aksine 510 lt'lik yükleme kapasitesiyle de sınıfının en iyilerinden. 
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Kabine dönersek; özellikle konsolun üst kısımlarında yüksek kaliteli plastikler gözümüze çarpıyor. Alt tarafta ise sert plastiklere yer verildiğini görüyoruz. 

Diğer taraftan hemen ortadaki büyük dokunmatik ekran bana bakıyor ve kurcalamaya başladığımda son derece sezgisel tepkiler veriyor. 
Kablosuz şarjada imkân tanıyan Ateca, bu versiyonla birlikte en üst donanım seviyesi olan Xcellence ile satılıyor. 

Ateca'nın sürüş özelliklerinden bahsetmek gerekirse; VW Grubu, Seat'ı diğer markalar arasında daha dinamik bir noktada konumlandırıyor. Buradan yola çıkarak Tiguan ile Ateca'yı kıyasladığımızda ise Tiguan'ın daha ağırbaşlı, Ateca'nın ise daha çevik ve genç bir ruha sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sürüşanlamında da benzer tepkileri kullanıcısına veriyor. Yine markanın birçok modelinde kullanılan 1.4 
Ilik TSI ünite kaputun altında yer alıyor. 150 HP gücündeki bu motor ACT teknolojisiyle birlikte gerektiginde silindirlerden ikisini kapatarak iki silindir modu ile ekonomik bir sürüş vaat ediyor. Ortalama bir sürüş stiliyle kullandığım Ateca iki gün boyunca 8.1 1t/100 km'lik ortalama tüketimiyle makul sonuçlar ortaya koymayı başardı. 


EE EŞ 


Ateca, sınıfının en dinamik tasarımlarından birine sahip 


SONUÇ 


Verimli motor 
Yüksek fiyat 


İç mekân, diğer 
Seat modelleriyle neredeyse aynı 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kapılı, 5 kişilik SUV, uzunluk x genişlik 
x yükseklik 4363 x 1841 x 1625 mm, aks aralığı 2630 mm, boş ağırlık 1401 kg 

MePherson ön, çok kollu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 215/50 R18 

Dört tekerlekten çekişli, 6 ileri otomatik şanzıman 

Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo benzinli, 
1395 cc hacim, 5000 d/d'de 150 HP güç, 


Performans 

a (AZ EE FE PRE RA 8.6 sn Maksimum hız.. pe ... 198 km/s Yakıttüketimi............................. 6.3 1t/100 km Fiyat 

Seat Ateca 1.4 EcoTSI ACT 4Drive DSG........... 
A A 146.000 TL 


Gelelim 4Drive'a... Seat bu teknolojide beşinci nesil Haldex adı verilen bir sisteme yer veriyor. Dört tekerlekten çekiş her zaman sürücüsüne güven veren bir teknolojidir ve asla gereksiz diyemem. Arazi ve off-road için bir yorum yapmayacagım bu otomobil belli bir seviyeye kadar arazide gidebiliyor olsa da genel olarak amacının bu olmadıgını düşünüyorum. Fakat kaygan ve karlı zeminler için dört tekerlekten çekiş her zaman son derece önemli bir sistem. Eğer ki bu otomobili sadece şehirde kullanıyor ve kar yağdığında da zaten araçla çıkmıyorsanız, aynı otomobilin giriş seviyesindeki versiyonu 124 bin TL iken dört tekerlekten çekişli versiyona 146 bin TL ödemenin çok da anlamlı olmadığını düşünüyorum. 
Ama karar yine sizin. 


Yazı: Ahmet Armağan 


Toyota, hibrit model gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın sevilen kompakt hatchback'i Auris de hibrit motoruyla konuğumuz oldu. 


oyota Auris, hibrit motoruyla İ kompakt hatchback sınıfında kendisini farklılaştırmayı hedefliyor. Auris Hybrid'in hedefi heyecanlı bir sürüş ya da performans değil. Kaliteli bir iç mekâna yada üstün bir yol tutuşa da sahip olmayabilir. 
Fakat kaputunun altında sunduğu hibrit ünite kesinlikle dizelleri kıskandıracak bir tutumluluğa sahip. 

Ülkemizde sınıfında tek hibrit motor seçeneği sunmasıyla dikkatleri çeken Auris, Avrupa'da Volkswagen Golf ve Audi A3 gibi rakiplere sahip. 
Fakat rakiplerinin yüksek başlangıç fiyatları Auris'i özellikle Avrupa pazarında önemli bir avantaja sahip olmasını sağlıyor. 102.950 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satılan Auris Hybrid, sınıfının çoğu dizel-otomatik modelinden daha uygun bir giriş etiketine sahip. 

Auris'te kullanılan motor Prius'tan 
tanıdık. 1.8 litrelik benzinli motora, 82 
HP'lik elektrik motoru destek oluyor. 
Bu elektrik motoru nikel metal hidrit pillerle besleniyor. Hibrit ünite sayesinde Auris, sınıfının en az CO: salınımı yapan ve en tutumlu otomobillerinden biri olmayı başarıyor. 
Hibrit motorlara hâlâ güvenmeyenler veya tanımayanlar olabilir fakat günümüzde Toyota logosu altında milyonlarca hibrit araç yollarda geziyor. 
Ülkemize her ne kadar geç girmiş olsa 


da, Japon marka yıllardır bu teknolojiyi kullanmaya devam ediyor. 

Auris'in motor çalıştırma tuşuna bastığınızda duyacağınız tek ses aracın çalıştığına dair gelen 'bip' sesi oluyor. Eğer yeterli şarja sahipseniz uzun bir sürede motor sesiduymadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şarjınız azaldığında benzinli motor hafif bir sarsıntıyla devreye giriyor. CVT şanzımanın karakteriyle birlikte devirli şekilde hızlanan Auris, benzinli olarak çalışırken bile sessiz bir otomobil olmayı sürdürüyor. 

Sessiz olan motor konfor hanesine artı puan olarak yazılırken, süspansiyon sistemi için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil. Çoğu rakibine göre sert kalan süspansiyon, bozuk yollarda kabine fazlaca sarsıntı yansıtıyor. 
Sertsüspansiyonun yol tutuşa da fazla katkısı bulunmuyor. Auris dahayumuşak süspansiyona sahip birçok rakip modele göre yol tutuş konusunda geri kalıyor. Fazlayumuşak olan direksiyon sistemi şehir içi kullanımlarda avantaj olurken, uzun yolculuklarda yol tutuşa negatif etki yapıyor. 

1.8litrelik motoruyla Auris Hybrid hantal bir otomobil değil. Düşük devirlerdenitibaren canlı motora sahip olan Auris'inelektrik motorunu frene basarak ya da inişlerde ayağınızı gazdan çekerek şarj edebilmeniz de mümkün. 
Auris Hybrid'in en yetenekli olduğu 


SEAT ATECA, TOYOTA AURIS SÜRÜŞ İZLENİMİ 


Toyota Auris HB 1.8 Hybrid e-CVT 


Hibrit Auris, mavi ışık 


görünümü veren logosuyla diğer kardeşlerinden 


ayrılıyor 


SONUÇ 
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Sessiz ve tutumlu motor 


Sert süspansiyon 


İç mekânda kullanılan malzeme 

kalitesi Alman rakiplerinin gerisinde kalıyor 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


5 kişilik, 5 kapılı hatchback, uzunluk x genişlik 
x yükseklik 4330 mm x 1760 mm x 1475 mm, aks aralığı 2600 mm, boş ağırlık 1385 kg 


MePherson ön, çift salıncaklı arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 205/55 R16 

Önden çekişli, CVT otomatik şanzıman 


Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, benzinli, 

1798 cc hacim, 99 HP güç, 4000 d/d'de 142 
Nm tork - 82 HP elektrik motoru, toplam güç 136 HP 


Performans 

100 KM SE ayas sa sayarsak Kisa 10.9 sn 
Maksimum hiz................................. 180 km/s Ortalama tüketim....................... 4.1 1t/100 km Fiyat 


Toyota Auris HB 1.8 Hybrid e-CVT...102.950 TL 


kısım ise tutumluluk. Fabrika verisi 4.11t/100 km'lik ortalama değer birçok dizel motoru kıskandıracak seviyede. 
Bu fabrika verisi değeri tutturmanız 
da çok da zor olmuyor. Kilometrede 91 
gr'lık CO: emisyon değeri de Auris'in çevreye ne kadar dost bir otomobil olduğunu kanıtlıyor. 

İç mekânda hibrit versiyonda az da olsa değişiklik gösteriyor. Ufalan vitestopuzuna alışmak biraz zaman istiyor. Kabinde kullanılan malzeme kalitesi hâlâ sınıfının Alman rakiplerine göre kalitesiz kalıyor. 
Önde ve arkada ideal yaşam alanının sunan Auris, 360 litrelik bagaj hacmiyle de yine sınıf standartlarını karşılıyor. 


Yazı: Özerk Ihlamur 
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İyice olgunlaştı 


Yenilenen ve altıncı nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan Volkswagen Polo artık sadece beş kapılı hatchback gövde ile üretilecek. Boyutları iyice artan ve çok daha geniş bir iç mekân vaat eden yeni Polo'nun üç silindirli benzinli versiyonunu mercek altına aldık. 
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Dokunmatik ekran önceki nesille kıyaslandığında çok daha yüksekte konumlandırılmış durumda. Renkli aplikasyonlar sekiz farklı renk seçeneğiyle sunuluyor 


üçük sınıfta boyut değişimi 
İK nn Fiesta yeni nesille 

birlikte büyüdü. Opel de öyle. 
Şimdi de Polo. Uzunluğu 4.0 metre barajını aşmış durumda. Dört metre bir zamanlar küçük sınıfile kompakt sınıf arasındaki doğal sınırdı. Küçük ve kompakt sınıf SUV modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte sınıfların boyutlarında da bir kayma oluştu. 
altıncı nesil Polo önceki nesil ile kıyasla 81 mm uzadı ve böylece 4.05 
metre uzunluğa ulaştı. Uzunluğu 81 
mm yükselmiş olsa da aks aralığı 94 
mm artmış durumda. Bu ise ön ve arka çıkıntılarının azaltılmış olması ve iki aks arasındaki alanın artmış olması anlamına geliyor. 

Bu durum yaşam alanında kendini belirgin bir şekilde hissettiriyor. 
Yaşama alanındaki artıştan büyük oranda arta koltuk yolcuları faydalanıyor. Koltuğunu iyice geriye çekmek zorunda olan boyu 1.90 metre olan bir sürücünün arkasında bile yetişkin bir yolcu rahat edebiliyor. 
Bagaj hacmindeki artış ise çok ama çok daha belirgin. 75 litrelik artışla 
355 litreye ulaşan bagaj beklentileri 
fazlasıyla karşılıyor. Şimdi burada geçmiş Golf nesilleriyle bir kıyaslama yaparak kafa karıştırmanın alemi yok. Sonuç olarak yeni Polo sunmuş olduğu yaşama alanı ve bagaj hacmiyle küçük sınıf olmasının ötesine geçmiş durumda. 

Sadece uzunluğu değil yeni Polo'nun genişliği de artmış durumda. Hem de dolu dolu 70 cm'lik bir artış söz konusu. Yaşama alanına olumlu yansıyan bu artış aynı 


WW POLO SÜRÜŞ İZLENİMİ 


zamanda otomobilin günlük yaşamda toplamda 0.5 m” daha fazla alana ihtiyaçduymasına neden oluyor. Yaşama alanının o kadar da geniş olmasına ihtiyacı olmayan ve günlük yaşamda park ve manevra sıkıntıları yaşayan kullanıcılar için can sıkıcı bir durum. Üstelik minik sınıftaki Up! ile kıyaslandığında Polo artık dev gibi duruyor. 

Bu arada yeni nesil ile birlikte Polo'nun üç kapılı gövde tipi de üretim programından çıkarıldı, artık sadece beş kapılı hatchback gövde ile üretiliyor. Tüketici açısından bu ciddi bir sorun olmayacaktır. Çünkü güncel Polo'nun satışlarının sadece yüzde 20'si üç kapılı gövde tipinden oluşuyordu. Markanın müşteri anketleri- ne göre beş kapılı yerine tercihini üç kapılıdan yana kullananlar fiyatının daha uygun olmasını gerekçe olarak göstermiş. Bu detayı göz önünde bulunduran marka bir dizi yeni sürüş destek sistemine karşın 65 HP'lik baz motor ve Trendline adındaki baz donanım paketi ile karşılaştırıldığında yeni Polo'nun başlangıç fiyatını, eşdeger donanım ve motorlu önceki nesil Polo'nun üç kapılı versiyonundan sadece 200 Euro (Almanya fiyatı) daha pahalı hale getirmiş. Yani müşterinin fiyat avantajı için üç kapılı gövde tipi arayışına girmesine gerek yok. 


Kaliteli ve pratik bir kokpit 

Ciddi bir fiyat artışı uygulamayan markanın tasarruf tedbirleri kapsamında malzeme kalitesinden tasarruf etmiş olabileceğini düşünenler yanılıyor. Kaliteli plastik yüzeyler, 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Beats adındaki donanımla birlikte 300 Watt ses gücüne sahip etkileyici bir ses sistemi devreye giriyor 


Bagaj büyüyerek 355 litreye ulaşırken, yükseklik ayarlı bagaj zeminin altında ek bir bölme daha bulunuyor 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


VW Polo 1.0 BMT 1.0BMT 1.0TSIBMT Motor tipi/silindir sayısı Sıralı/3 Sıralı/3 Sıralı/3 
Silindir hacmi cc 999 999 999 
Maksimum güç KW (HP), d/d 48 (65) 5100 55 (75) 6200 70 (95) 5000 
Maksimum tork Nm, d/d. 95,3000 95, 3000 175, 2000 
Uzunluk x genişlik x yükseklik mm 4053 x 1751 x 1461 

Aks aralığı mm 2548 

Bagaj hacmi IYWVDA 355-1125 

Hızlanma 0-100 km/s sn 15.5 14.9 10.8 
Maksimum hız km/s 164 170 187 
Yakıt tüketimi (NEDG) ort. 1t/100 km 47 47 44 

Baz fiyat (Almanya) Euro 12.975 13.975 17.200 
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ele iyi oturan ve dokunma hissi uyandıran düğmeler ve sert dolgu malzemesine sahip ergonomik formlu konforlu koltuklarıyla yeni Polo en az önceki nesil kadar olgun ve kaliteli bir izlenim bırakıyor. Önceki nesilde olduğu gibi yeni nesilde de dokunma hissi uyandıran ve kalite algısını daha da artıran yumuşak bir kaplamaya sahip ön konsol Comfortline adındaki donanım seviyesinden itibaren sunuluyor. Ön konsol ve kapı panelleri dahil yaşama alanına serpiştirilen aplikasyonlar sekiz farklı renk alternatifi ile yaşama alanını renklendirme imkanı sunarken, geniş ve bol miktarda saklama alanı ise küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırıyor. 

Orta konsoldaki saklama alanına bırakılan akıllı cep telefonları, telefonun kablosuz şarj özelliğini desteklemesi halinde kablo bağlantısı olmadan şarj ediliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan harici anten sayesinde cep telefonlarının her daim daha yüksek sinyal seviyesine sahip olması 


sağlanabiliyor. Tıpkı Golf örneğinde olduğu gibi navigasyon ekranı yüksek dokunma hassasiyetine sahip olan koyu renkli bir cam panel tarafından koruma altına alınmış durumda. 
Yeni dijital gösterge paneli ise etkileyici bir görünüm sunuyor. Passat ve diğerlerinde kullanılan önceki nesil dijital gösterge paneline kıyasla yeni nesil daha net bir görünüm sunuyor ve daha fazla kişisel ayar imkânı tanıyor. Apple CarPlay ve Android Auto dışında MirrorLink gibi ara yüzleri destekleyen sistem bazı akıllı telefon uygulamalarının ekran üzerinden kullanılmasına olanak veriyor. 

Bunun dışında bağlanabilirlik özellikleri güncel teknolojinin tüm imkânlarını sunuyor. Anlık olarak trafik bilgisi almak isteyen sürücüler ya mobil veriden yararlanmak için telefonunu araç ana ünitesine entegre etmek, ya da USB girişe bir LTE modülü bağlamak durumunda. 
Volkswagen SIM kart yuvasına sahip sabit bir bağlantı alt yapısına en azından Polo modelinde gerek duymuyor. 


Dijital gösterge paneli Almanya'da 400 Euro'ya sunuluyor 


Golf kadar olgun bir sürüş 


Zaten çok iyi olan Polo'nun sürüş özellikleriyle daha da iyileşmiş durumda. Henüz ilk hareket anından itibaren düşük gürültü ve süspansiyon konforuyla dikkat çekiyor. 
Aslında süspansiyon geometrisi sert bir karakteristiğe sahip, ancak amortisörler küçük darbeleri ve hatta enlemesine yol dalgaları dışında uzun yol dalgalanmalarında da gayet olgun bir tepki veriyor ve yol dalgasının devamında rahatsız edici bir salınıma neden olmuyor. Son derece etkili yalıtım, yürüyen aksam gürültülerini ve aynı zamanda 95 HP gücündeki üç silindirli motorun sesini kabinden uzak tutuyor. Rölantide neredeyse duyulmayacak kadar sessiz çalışan motor ancak harekete geçilmesiyle birlikte varlığını hissettiriyor ve üst devirlere doğru gürültülü olmaya başlıyor. 

Ancak üst devirlere de gerek kalmıyor. 1.0 litre hacimli TSI motor henüz 1500 d/d itibarıyla gücünü hissettirmeye başlıyor. Turbo 


Hemen hemen tüm akıllı telefonlar, Polo'nun ekranı üstünden çalışabiliyor 


Arka koltuklarda küçük sınıf için bolca diz ve baş mesafesi bulu- 


nuyor 


Yarım sınıf yukarıda 


Volkswagen, 2020 yılında yeni platform ile hayata geçireceği kapsamlı elektrikli otomobil atağına kadar bugüne kadar yaptığı en iyi işi yapmaya devam ediyor: Gerçekten de iyi otomobiller geliştirmek ve üretmek. Yeni VW Polo, dört yetişkini son derece konforlu ve geniş bir yaşam alanıyla şımartıyor. Geri bildirimi yüksek hassas çalışan direksiyon sistemi ve son derece etkili sürüş dinamikleriyle sürüş keyfi de sunuyor. En önemli gelişim ise kendini artan boyutlarda hissettiriyor. Genelde yalnız veya iki kişi seyahat eden ve çok fazla bagaj alanına ihtiyaç duymayan sürücüler dar park alanlarına girerken fazladan boyut artışından şikâyetçi olabilir. 


SÜRÜŞ İZLENİMİ 


besleme sayesinde 175 Nm tork üreten motor alt devirlerden itibaren 
üstelik tüm devir bandı boyunca 65 
HP güç ve 95 Nmtork üreten atmosferik baz motora kıyasla çok daha atak bir sürüş sunuyor. Bunun dışında bir de aynı motorun 75 HP'lik versiyonu bulunuyor. 

Polo, hafif ve direkt çalışan direksiyon sistemiyle sadece şehir için rahat ve kıvrak bir sürüş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bol virajlı yollarda ani ağırlık transferlerinden etkilenmeyen ve yana yatmayan yapısıyla son derece kıvrak bir sürüş sunuyor. Doğrudan bir karşılaştırma yapmak pek doğru olmasa da yeni Polo neredeyse Golf kadar olgun ve kendinden emin sürüş dinamikleri sunuyor. 
Sonuç olarak iki otomobilin yürüyen aksam geometrisi de birbirine oldukça yakın. Volkswagen, çok gelişmiş ve yüksek maliyetli çok kollu arka aks bağlantısını güçlü versiyonlarda kullanıyor. Daha güçsüz Golf versiyonlarında ise tüm Polo versiyonlarında olduğu gibiönde McPherson ve arkada ise yarı bağımsız bir bağlantı kullanılıyor. Hal böylece olunca Polo ile Golf arasındaki sürüş dinamikleri farkı da iyice kapanmış. 

İlk etapta 65 ve 75 HP gücünde atmosferik ve turbo beslemeli 95 HP olmak üzere üç adet benzinli motor söz konusu. Yıl sonuna kadar devreye 115 HP üç silindirli 1.0 TSI ve 150 
HP gücünde dört silindirli 1.5 TSI olmak üzere iki benzinli motor daha devreye alınacak. Ayrıca sıralı dört silindirli 2.0 litrelik 200 HP gücünde GTI versiyonu da sunulacak. Bunun dışında 1.0 litre hacimli üç silindirli motorun 90 HP gücünde bir de CNG versiyonu devreye girecek. Böylece benzinliye oranla çok daha çevreci ve çok daha düşük maliyetli bir mobilite mümkün olacak. 


Ne demek dizel yok? 

Olacak mı, olmayacak mı derken, evet iki adet dizel motor devreye giriyor. 1.6 litre hacimli turbo dizel motorun 80 ve 95 HP olmak üzere ikifarklı güç versiyonu olacak. Yeni nesil SCR sayesinde egzoz gazı etkin bir şekilde temizlenirken, motor şimdiden bir sonraki emisyon normunu yerine getiriyor. Oysa uzmanlar gelişmiş egzoz gazı temizleme teknolojilerinin maliyetlerinin kurtarmaması nedeniyle küçük sınıfta dizelin sonunun geleceğine işaret ediyordu. 


Yazı: Dirk Gulde 
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HIZLANMA DENEYİ İZLENİM 


Vücuda en yoğun kuvvet nerede uygulanıyor? 
Karada mı, denizde mi, yoksa hava da mı? 
Yarış otomobili pilotu Marcus Peters bu sorunun yanıtını aramak üzere hiç de alışık olmadığı yöntemleri denedi. 


10/2017 51 


Yeşil cehennemi andıran yollar. 
Düzlükler değil, virajlar önemli olan... 


tomobili profesyonel olarak 

e Tİ ve otomobil ile yarışmayı meslek edinmiş olan pilotlar için Nordschleife tam bir meydan okuma, başlı başına bir kabus. Gökyüzüne çıkacakmış hissi veren rampasıyla Spa'nın Eau Rouge'u da kolay bir viraj değil ve sürücüleri fiziki kondisyon olarak da bir hayli zorluyor. Tamam, karadaki zor pist, parkur veya yolların sayısı bir hayli fazla ve her biri de kendince oldukça zor. Peki ama kara yerine su veya hava karşılaştırılacak olursa ne olur. 
Aslında spor otomobil dünyası heyecan uyandırma ve kalp atışlarını hızlandırma noktasında son derece zengin ve cömert. Örneğin bir Porsche 911 Turbo S'teki launch control limbik sistemde izler bırakacak 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kadar etkin. Sport plus modunu seçin, sol ayak fren pedalına basılıyken tam gaz verin. 3.8 litrelik boxer motor haykırırken iki adet turbo besleme kızmaya başlıyor. Sol ayağın fren pedalından çekilmesiyle ise atraksiyon başlıyor. 

Aslında bu noktadan itibaren olup bitenleri defalarca deneyimledik. 
Ancak her defasında sanki ilk kez yaşıyormuş gibi heyecan basıyor insanı. 
Her ne kadar olacakların bilincinde ve hazırlıklı olsan ve boyun kaslarını sonuna kadar kasmış olsan da kafa kontrolsüz bir şekilde geriye gidiyor. 
Birinci vites zaten imkânsız ancak ikinci viteste zorlarsan koltuk başlıgından uzaklaştırabiliyorsun kafanı. 
Çok değil, sadece 2.8 saniye sonra hız göstergesi 100 km/s çizgisine ulaşmış 


oluyor. Yanında biri oturuyorsa o zaman hızlanma süresi 2.9 saniyeye çıkıyor. Düzlükteki hızlanmayı ise ancak yasalar frenleyebiliyor. 


Buharlı mancınıktan fazlası 


İnsan vücuduna ağır gelen bir kuvvet ve baskı söz konusu. Aslında vücut yer çekimine uyarak bulunduğu noktada kalmak istiyor ancak uygulanan kuvvet ile adeta koltuğa yapışıyor ve koltukla birlikte istemsiz bir şekilde ileriye doğru fırlıyor. Bu yaşananı farklı ifade edersek çok daha iyi anlaşılabilir. Vücut koltuğa yapışmıyor, aslında koltuk vücudu kucaklayıp, onu alıp götürüyor. 

Üstelik Turbo S elektronik kontrollü buharlı bir mancınıktan çok daha fazlasını sunuyor. Düzlüklerde 


neden olduğu mancınık etkisi dışında 
911 Turbo S kusursuz bir viraj ustası 
olarak da benzersiz bir deneyim yaşatıyor sürücüsüne, Örneğin yazının girişindeki Eau Rouge'u ele alalım. 
Türünün en hızlı örneklerinden biri değil. Ama en fazlateknik gerektiren virajlardan biri olması itibarıyla efsanelerden biri olarak literatüre geçmiş durumda. Rampa öncesi çukur noktaya inerken insanın kafası adeta boyuna baskı uyguluyor ve iyice ağırlaşırken bağırsaklar ise iç organlarla birlikte adeta sıkışıyor. 

Hemen ardından vücuda uygulanan baskının formatı değişiyor. Bu sefer insanın sırtı koltuğa yapışıyor çünkü Porsche sağ virajla beraber rampayıda tırmanıyor. Tepeye varınca vucüda uygulanan baskının formatı bir kez daha 


Porsche 911 
Turbo yokuşun bittiği noktada 

esneyerek asfalta yapışırken, sürücü de koltuğa yapışıyor 


değişiyor. Aslında bütün bu olup biten madde ve midenin limitleri açısından bir sınav niteliğinde. Eğlence parklarındaki roller coaster gibi mi? Hayır değil. Çok daha iyi. Ne de olsa insan bizzat kendisi hükmediyor. Ancak her ikisinde de vücuda uygulanan kuvvet aşağı yukarı aynı seviyelerde. 

İnsan fiziği g kuvvetini tam anlamıyla yaşıyor. Bizlerin bildiği, kabul ettiği kuvvet birimi bu: G. Hızlanma anında, fren anında ve virajda. G, hızlanma anında vücudu koltuğa yapıştıran kuvvet. G, 9.81 m/s?ilefrenanında vücuda uygulanan kuvvet. Ve bütün bunlar bizim günlük yaşantımızın bir parçası. 2g, gövde ağırlığının iki katrnaçıkması anlamına da geliyor. 3 gise gövde ağırlığının üç katına çıkması... 
Bu böyle katlayarak devam eden bir 


İZLENİM 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süreç. Maksimum hız sürüşlerinde ise vücuda g kuvveti uygulanmıyor. 
Burada sürücünün konsantrasyonu önem kazanıyor ve sürücünün çok fazla efor harcamasına neden oluyor. 
Launch control ile kalkış anında ise vücuda anlık bir kuvvet uygulanıyor. Yüksek hızlarda viraja girerken eş zamanlı olarak yükseklik değişimi de yaşanıyorsa, işte o zaman da vücudun dengesi alt-üst oluyor. Bütün bu süreçlerde otomobil ve pist, insan vücudunun sınırlarını zorluyor. Su veya havada olabilecekler ise tamamen farklı bir boyut. 


Jet ile 500 HP 


Bir sonraki durağımız su. Boote Pfister bizlere kapılarını açıyor. Test için bizlere bir adet Scarab 215 tahsis ediyor. 
Firma sahibi ve aynı zamanda bizzat bir Porsche kullanıcısı olan Joachim Pfister bu spor tekneyi bir Porsche Cayman GTSile eşdeğer olarak yorum-Tuyor. Küçük, kıvrak ve güçlü. 
Tekneyi, çoğu örnekte olduğu gibi bir pervane harekete geçirmiyor. 
Gövde burada jet motoruyla harekete geçiriliyor. Bu örnekte jet motoru gövde altından suyu içeri çekiyor ve arka kısımdan yüksek basınçla dışarıya püskürtüyor. Jet aynı zamanda yön değişikliğini de gerçekleştiriyor. 
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Dümenin çevrilmesiyle her iki jet de dönüyor ve teknenin yön değişikliği de gerçekleşmiş oluyor. 

ABD merkezli Scarab jet motorlu tekneler konusunda uzman. 
Teknelerle ilgili sohbet ortamında Scarab ismi geçtiğinde herkes saygıyla başını sallıyor. Hatta Scarab 215 
söz konusu olduğunda sohbet ortamındaki tekne tutkunlarının gözleri açılıyor. 21 feet uzunluğundaki tekne 500 HP ile insanın kalp atışlarını arttıracak bir hızlanma performansı sunuyor. 

Aslında bizim gibi hayatını karada geçiren kişiler için bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu işlerden pek anlamayan biri olarak ancak teknenin suda oldukça zarif durduğunu söyleyebiliyoruz. Ayağımızı tekneye atarken oluşan salınımdan tedirgin olarak tekneye geçiyoruz. 

Keşfedecek çok da fazla bir şey yok. Sanki biraz boş gibi. Mobilya ve dekorasyon hak getire. Sürücü ve yolcu için iki adet kase tipi yarış koltuğu bulunuyor. Arka kısımda ise altı yolcu için daha oturma alanı yer alıyor. 

Teknelere ilgimiz olmasa da iki adet marş düğmesini hemen fark edebiliyoruz. İki adet marş düğmesi söz konusu çünkü makine dairesin- de iki adet üç silindirli, dört zamanlı, 


i Güç arttıkça açı da saraya Adeta drift yapar gibi ama sadecesi Üstelik neredeyse her zaman ta m 


“Teknede tam gaz ileri gayet keyifli. Peki ama dönüşler?” 


ld/ 


kompresör beslemeli Rotax imzalı 1.4 
litre motor yer alıyor. Her iki motor da şanzıman olmaksızın senkron bir şekilde çalışıyor. Yani tek bir gaz kolu ile kullanıyor tekne. 

Marş düğmelerine basar basmaz hayat bulan motorlar 1700 d/d'de rölantide çalışıyor. Bu bizim gibi otomobilciler için yüksek performans işareti olarak kabul ediliyor. Ancak Scarab bir yarış teknesi değil, gündelik kullanıma uygun normal bir spor tekne. 

Limanın bulunduğu Main nehri kendi akıntısıyla akarken, Scarab biraz yükseltilmiş devir sayısı ile akıntıya karşı yol alıyor. Bu arada yağ sıcaklığı normal seviyeye gelmiş durumda. Artık başlayabiliriz. Bir teknenin neler yapabileceğini merak ediyorduk bunu az sonra bedenimizde hissediyoruz. 

Tam gaz ile birlikte burun havaya kalkıyor. Eş zamanlı olarak gözle görülemeyen bir kuvvet bizleri geriye doğru ittiriyor. Karşı koymak mümkün değil. Merhaba g, tekrar bizimlesin ve hoş geldin. Hemen ardından burun kısmı biraz aşağıya iniyor, ivmelenme dengeleniyor ve hızlanma aynı şiddetle devam ediyor adeta bir roadster havası hakim. Ön cama vuran rüzgâr kabin içinde fırtınalar 


estiriyor. Gövdeye vuran dalgalar sesiyle bizlere eşlik ediyor. 


Arkasıyla dönüyor 


Tamam, hızlanma anı hiç defena değildi ama öyle çılgın bir şey de değildi. Ancak teknenin kafasını kaldırıp kendini ileriye fırlatması güzel ve beklenmedik bir durumdu. Ancak asıl heyecan fırtınası şimdi başlıyor: Viraj almak. Scarab gerektiğinde son derece kıvrak ve bir o kadar agresif bir şekilde yön değişikliği gerçekleştirebiliyor. Hırçın ve agresif dönüş karakteristiğini sağlayan dönüş manevrasının jet motorun itiş gücüyle gerçekleşmesi... 

İşin güzel yanı, tıpkı drift yaparken olduğu gibi burada da aynı mantık geçerli: Daha fazla gaz, daha dar dönüş açısı anlamına geliyor. Düz giderken tam gaz yön değişikliğini gerçekleştirmek... Scarab gövdesiyle yana yatarken teknenin arka kısmı yön değişiklini gerçekleştiriyor ve eş zamanlı olarak suya gömülüyor. 
Vücut üzerinde oluşan baskı inanılmaz, yarış tipi koltuklara adeta yapışıyor. Aslında böylesine büyük bir gövdenin bu denli kıvrak olması şaşkınlık verici ancak suyun kaldırma kuvveti asfalt ile kıyaslandığında çok daha fazla hareket alanı sunuyor. 


340 HP ve 420 km/s 


Kıskanarak da olsa kabul etmeliyiz ki, bir otomobil ile böylesine dar açılı ve hızlı dönüşleri gerçekleştirmek imkânsız. Görünüşe göre yer ile gök arasında üçüncü bir adrenalin noktası daha varmış. Hazır gök demişken, bir sonraki ve son deneme göklerde gerçekleşiyor. 

Yerel ve o kadar büyük olmayan bir havaalanına gidiyoruz. Gözlerden 


Arka kapağın altında kompresör ile beslenen iki adet üç silindirli motor gizleniyor 


uzak bir hangarda Extra 300 bizleri 
karşılıyor. Pilota göre, eğer Scarab 215 
bir Porsche Cayman GTS'ye eşdeğer ise o zaman Extra 300 bir BMW M4 GTS olarak görülebilir. 

GündüzleriBMW otomobillerisatan Henry Bohling, akşamları ise iş çıkışı havada vakit geçiriyor. Vakit öldürüyor derken idman yapıyor ve uçuş programını defalarca tekrar ediyor çünkü 
obir gösteri uçuşu pilotu. Üstelik 1989 
yılından buyana aynızamanda uçuş öğretmeni. 1999'da planörle aldığı dünya şampiyonluğunun ardından motorlu uçakların yarışlarına sadece hobi amaçholarak katılıyor. 

Extra 300 hızlı bir uçak. Altısilindirli boxer motor 8.5 litre hacimden 340 
HP güç üretiyor ve bunu yaparken de 
3000 d/d çeviriyor. 670 kgağırlığındaki 
uçak 140 km/s hızda yerden kesiliyor ve 420 km/s maksimum hıza ulaşıyor. 

Kanatlar son derece hafif ancak bir o kadar da yüksek dayanıma sahip karbondan üretildiği için yüksek g kuvvetlerine dayanabiliyor. Peki, ama kaç g kuvvetinden bahsediyoruz. 
İki kişi kullanıldığında sekiz g'ye kadar ulaşmak mümkün. sekiz g mi? 
Alalım o zaman bir sekiz g. 


İZLENİM 


Tam gaz dönüşte 
Scarab iyice yana yatarken yandan fışkıran sular görsel bir şölen sunuyor 


Alalım derken kolay da sol kana- da ayaklığa basarak tırmanırken bir- den dizler titrer gibi oluyor. Zar zor kokpite ulaştırıyor bedenimi. Önde yerimi alıyorum. Alışkın olduğu için daha rahat davranan Henry geliyor, yedi noktadan bağlantılı emniyet kemerini bağlıyor, mekanizmadan çekerek boşluğunu tamamen alıyor. 
Hatta biraz fazla alıyor gibi öyle ki nefes almak güçleşiyor. Biraz da can acısı oluşuyor gibi. 

Kulaklık ve mikrofonu da taktıktan sonra kapak kapanıyor. Son derece sakin ve dingin bir ortam söz konusu. Sessizliği Henry telsiz üzerinden sorduğu soru ile bozuyor: “Kalkışa hazır mıyız?” Kısa bir gecikmenin ardından baş sallaması ile gelen cevap ne kadar tatmin edici oldu bilinmez ama gök gürültüsünü andıran uğultudan anlaşılıyor ki Henry marşa basmış. Boxer motor hayat buluyor. 
Motorun ısınması için beklerken son kontrolleri yapıyor, kontrolleri yaparken de detaylı bir şekilde her şeyi anlatıyor. Ardından kalkış için piste yöneliyor. 

Tam gaz ile harekete geçiyoruz. 
Extra 300 çok çabuk hızlanıyor. Adeta 
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- “Extra 300 
Tİ pervanenin dönme 
RL adeta 


Ti Ardından heyecan fırtınasını başlatan düşüş gerçekleşiyor” 


bir yolcu uçağı gibi ileriye doğru atılıyor,ancak çok daha kısa sürede havalanıyor. Kısa bir yükselmenin ardından Henry uçağın burnunu tekrar piste paralel olacak şekilde indiriyor ve hızlanmaya devam ediyor. Bütün bu süreci ise detaylı bir şekilde anlatıyor. 1.3 kilometrelik pistin sonuna geldiğimizde hız göstergesi 250 km/S'yi gösteriyor. 


Dik uçuş heyecanı 
Tamam hızlanma anında bir yolcu uçagıgibi hissettiriyor gibi olabilir ama havalandıktan sonra yolcu uçağının vermiş olduğu hisle alakası yok. Bir kere hafif olduğunu hemen hissettiriyor. 
90 derecelik tamamen dik yükselmenin vermiş olduğu his tarif edilemez. 
Mide krampları başlıyor. Baş doğrudan omuzlara bağlı gibi. Boyun nerede hiç bilmiyorum. Tam bir çılgınlık. Ama telsizden gelen bilgiye göre sadece 4 g. 
Henry'nin uçuş öncesi tavsiyesi- ne uyarak gevşemeye çalışsam da pek mümkün değil gibi. İyice ısındıktan sonra atraksiyon başlıyor. Dönüşler, taklalar, ters uçuşlar ve tabi ki loop. 
Özellikle ani yön değişiklikleri inanılmaz. Bizler otomobillerimizin kıvrak ve atak olduğunu düşünüyoruz. 


Extra 300 ile kıyaslandığında alakası yok, kıyaslamak bile doğru olmaz. 
Atak ve kıvrak olmak Extra 300'ün işi. Verilen yön değişikliği emri fizik kuralları hiçe sayılarak anında gerçekleşiyor. 

Süzülme özelliği olmayan Extra 
300 pervane döndükçe hareket edebiliyor. Pervane döndüğü müddetçe her türlü atraksiyon serbest. Henry, mümkün olan en üst kuvvet seviye olan 8 giçin 'hazır mısın diye sorunca kalp atışlarım hızlanmaya başlıyor. 
Başımı sallayarak vermiş olduğum hazır cevabının ardından kaslar gerilmeye başlıyor, baş vücuda baskı uygularken omur ilikte basınç, ağırlık ve yoğunluk hissediliyor. Nabız artıyor, kan basıncı artıyor... Vücutla ilgili her şey tavan yapıyor. Bilinç yavaş yavaş bulanıklaşırken, odaklanmak için ekstra çaba harcıyorsun. 

Ve...8gkuvveti başarıyla aşılıyor. Bu yüksek g kuvvetine ne karada, ne de denizde ulaşmak mümkün değil. Böylece bunu denemiş ve teyit etmiş olduk. 


Yazı: Marcus Peters 
Fotoğraf: Achim Hartmann, Frank Herzog, Hans-Dieter Seufert 


Üç değil, beş değil, tam 

yedi noktadan tutuyor emniyet kemeri. 

8 g kuvvet 

işi eğlenceli olmaktan çıkartıyor 


İZLENİM 


10/2017 57 


m Md 4 MY Eş a 

tai e ak Pp ” “» pa yar ri e 

ği m vi # “ 

v .. N Me“ i iyi Ka Em iL ai dö 

PU * - : ye “ e > » 

RAM " A 

j > Ni Se per ” ia SE yer, 

N a yi 1. t 45“ v Mai iler e” A ge NM m , pri y “ 

NA, DA a 


iy e” > 
». 
: N e ü 


mi 


£ pm 


— Bu sınıf iderini arıyor 


, a O 
. “ v v A # e vi i 


" 
g. 


“ < #PEÜGEOT 3008,-SKODA KODİAO; VOLKSWAGEN TİGUAN: 


Avrupa'da ve ülkemizde büyüyen («XX crossover-SUV pazarına markâlar yeni 

modeller eklemeye devam ediyör«-Fransiz 

3008, sınıfının referans modeli olarak 

kabul edilen VW Tiguan ve büyük“kardeşi 

skoda Kodiag'ın karşısına çıkıyor... 


Yeni nesil i-Cockpit ile süslenen 3008'in kabini, ergonomi ve fonksiyonellik İncelememizin en dar diz mesafesi 3008'e ait. 
olarak sınıfının en başarılı modellerinden biri. Işçilik ve malzeme kalitesi de Fakat Kodiag gibi bir rakibin karşısında bu sonuca yeni nesil 3008'de Alman rakiplerini kıskandıracak seviyeye gelmiş çok da şaşırmamak gerekiyor 


— 


Kodiag'ın iç mekânı sade ve şık. Volkswagen modellerinden alışık olduğumuz Kodiag, diz ve baş mesafesi olarak bu sınıfın tasarım detaylarıyla süslenen kabin, 3008 kadar özel hissettirmiyor. standartlarını belirleyen bir model haline geldi 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undan çok değil 10 yıl önce- 
B sine kadar SUV ve crossover 

pazarında Uzakdoğulu markaların hegemonyası vardı. Nissan Oashgai ve X-Trail, Honda CR-V ve Toyota RAV-4 modeliyle global pazarda Avrupalı rakiplerinin oldukça yukarısında satış rakamlarına imza atıyorlardı. Fakat Avrupalı markalar pazara geç girseler de verimli motorları ve modern tasarımlarıyla özellikle Avrupa pazarında Uzakdoğulu hegemonyasını çok çabuk kırmayı başardılar. Ve artık birbirleriyle yarışmak kaldı... 

SUV pazarında Avrupa pazarı özelinde en eski oyunculardan olan Tiguan, 2007 yılından beri Volkswagen Grubu'nun en çok satılan modellerinden biri olmayı başardı. Öyle ki sınıfının referans modeli haline geldi. İkinci nesli 2016 yılında tanıtılan Tiguan, tasarım olarak fazladeğişmese de sunduğu teknolojik yenilikler ve verimli motorlarıyla segmentinin en güçlü oyuncusu olmaya devam ediyor. 

Peugeot 3008 ise ilk tanıtıldığı 
2008 senesinde MPV ve crossover'ın 
bir karışımı olarak dünyaya geldi. 
Mutant bir otomobil olan 3008 rahat kullanımı ve tutumlu motorlarıyla 


ailelerin tercihi olmayı başardı. Fakat gerçek bir SUV olarak ikinci neslinde yani 2016 yılında tekrar dünyaya geldi. Fransızların radikal tasarımıyla birlikte sınıfının en sıradışı modellerinden biri olmayı başaran 3008, tutumlu motorlarıyla da övgü toplamaya devam ediyor. 

Çek markanınilk SUV deneyimi olan Kodiag, Volkswagen Tiguan ile aynı platform üstünde 2016 yılında üretilmeye başlandı. Özellikle boyutları ve sunduğu yaşam alanıyla sınıfında çıtayı oldukça yukarılara taşıyan Kodiag, Volkswagen orijinli motorlarıyla kardeşi Tiguan'ı terletmeye başladı bile. 


Boyutlar 

İşboyutlara geldiğinde Kodiagl'ın eli- ne hiçbir model su dökemiyor. Tiguan ile aynı platformu paylaşmasına rağmen 4697 mm uzunluğu, 1892 mm genişliği ve 1676 mm'lik yüksekliğiyle sınıfının en büyük aracı olmayı başarıyor. Tiguan, 4486 mm uzunluğu, 
1839 mm genişliği ve 1632 mm yüksekliğiyle Peugeot 3008'in önünde yer alıyor. 3008 ise 4447 mm uzunluğa, 1841 mm genişliğe ve 1624 mm yüksekliğe sahip. Aks aralıklarına baktığımızda Kodiag 2791 mm ile 
arayı bir hayli açıyor. Tiguan 2681 


Aslan pençesini andıran 

stoplar, 3008'in arkadan da dinamik görünmesini sağlıyor 


mm, 3008 ise 2675 mm'lik aks aralıgına sahip. Bu oranlar araçların içine geçtiğinizde çok daha iyi hissediliyor. 
Kodiag, özellikle arka tarafta bir üst segmenti dahi zorlayacak bir yaşam alanı sunuyor. 3008 ise Tiguan ve Kodiag'a göre daha dar bir arka kısma sahip. Bagaj alanı konusunda da 
Kodiag ustalığını konuşturuyor. 720 
litrelik bagaj hacmi neredeyse bir buzdolabını bile içine alabilecek genişlikte. Tiguan 615 litre, 3008 ise 520 
litrelik bagaj alanlarına sahip. 


Motorlar 

Her üç modelde de düşük hacimli turbo beslemeli motorlar yer alıyor. 
Peugeot 3008'in kalbinde ödüllü 1.2 
litrelik PureTech motor bulunuyor. 
130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine 
sahip olan bu ünite, 3008'in 1270 kilogramlık rakiplerine göre daha hafif olan gövdesini rahatlıkla hareket ettirebiliyor. O'dan 100 km/s hıza 10.5 saniyede çıkarak diğer ikirakibine göre daha yavaş kalan 3008'in asıl hüneri ise 5.2 1t/100 km'lik ortalama tüketim değeriyle ortaya çıkıyor. Altı ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana rağmen rakiplerinden daha tutumlu olmayı başaran 3008, bu başarısını hafif gövdesine ve verimli motoruna 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Tiguan, malzeme ve işçilik kalitesi olarak sınıfının en başarılı modellerinden. o Tiguan'ın arka taraftaki yaşam alanı 3008'den daha büyük Fakat o da Kodiag gibi kendini özel hissetmek isteyenlere hitap etmiyor olsa da aynı platformu paylaştığı Kodiag'tan küçük 


borçlu. 3008'e performans konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı derken haksızlık da etmeyelim çünkü motor gamında 165 HP'lik 1.6 litrelik turbo benzinli seçeneği de bulunuyor. 
Tiguan'ın kaputunun altında ise tanıdık 1.4 litrelik TSI motor yer alıyor. 150 HP güç ve 250 Nm tork üreten motor, 1498 kilogramlık aracı 9.2 
saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. Rakiplerinin arasında en performanslı model olmayı başaran Tiguan, gücünü ön tekerleklere altı ileri çift kavramalı şanzıman ile aktarıyor. 6.01t/100 km'lik ortalama tüketim değeri sunan Tiguan, bu değeri aktif silindir iptal (ACT) teknolojisine ve çift kavramalı şanzımanına borçlu. 
Kodiag'ın motor kaputunun altında da Tiguan ile aynı motor yer alıyor. Aynı motora sahip olmasına rağmen Tiguan'dan hem daha yavaş olan hem de daha fazla yakıt tüketen Kodiag bu sefer büyük boyutlarının dezavantajını yaşıyor. 1546 
kilogramlık Kodiag, O'dan 100 km/s hıza 9.6 saniyede çıkarken, ortalama yakıt tüketimi ise 6.3 1t/100 km. 


Sürüş dinamikleri 

Her üç modelde de süspansiyon sistemi konfor ve yol tutuşu çok iyi ayarlamış. Volkswagen ve Skoda'nın 


selefinden çok d farklı durmuyor 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diğer modellerini kullandığım için bu başarı beni çok fazla şaşırtmadı fakat Peugeot, 3008'de süspansiyon sistemi olarak adeta çağ atlamış diyebilirim. Yol tutuş konusunda Kodiag yine büyük boyutlarının dezavantajını yaşıyor. 3008 ve Tiguan özellikle virajlarda dinamik bir sürüş sunarken, Kodiag ağırlığını biraz daha fazla hissettiriyor. Kodiag'a kötü yol tutan bir otomobil dersek haksızlık etmiş oluruz. Fakat 3008 ve Tiguan'ın yanında hantal hissettiriyor. Direksiyon sistemlerinde en beğendiğim model 3008 oldu. Ele iyi oturan direksiyon simidi tepkilere anında cevap veriyor. Tiguan ve Kodiag'ın da direksiyon hissi olarak sınıf standartların- da olduğunu söyleyebilirim. Yalıtım konusunda Tiguan bu üçlünün en 


başarılısı... Kodiag yüksek süratler- 
de rüzgâr sesini fazla alırken, 3008 
ise motor titreşimini kabine diğer iki modele göre daha fazla sızdırıyor. Tiguan ise hem rüzgâr hem de motor uğultusunu kabinine hemen hemen hiç almıyor. 


Donanım 

Peugeot, baz donanımlara baktığımızda Kodiag ve Tiguan'a göre az da olsa daha zengin seçeneğe sahip. Test araçlarımızın hepsi en üst donanım paketine sahipti ve üç model arasında tek eleştirim Tiguan'a oluyor. Tiguan, geri görüş kamerası sunmamasıyla, bu üç model arasında benim açım- dan en arkada yer alıyor. Güvenlik donanımları konusunda ise her üç modelin de eksiği bulunmuyor. Her 


Model Peugeot 3008 Skoda Kodiag VWW Tiguan 1.2 PureTech EATG 1.4 TSI ACT DSG 1.4 TSI ACT DSG Motor tipi/silindir sayısı Sıralı/3 | Sıralı/4 Sıralı/4 
Silindir hacmi ce | 1199 1395 1395 
Maksimum güç HP, d/d 130, 5500 150, 5000 150, 5000 
Maksimum tork Nm, d/d 230, 1750 250, 1500 250, 1500 


Uzunluk x genişlik x yükseklik 


Aks aralığı mm 
Bagaj hacmi IYVDA 
Hızlanma 0-100 km/s sn Maksimum hız km/s 
Yakıt tüketimi ortalama 1t/100 km Baz fiyat mi 


mm |4447 x1841 x 1620) 4697 x 1882 x 1676 4486 x 1839 x 1632 


2675 2791 2681 
520-1482 720-2065 615-1655 10.5 9.6 9.2 
188 | 198 | 200 
5.2 6.3 6.0 
124.400 136.900 146.753 


Kodiag, önden 


bakıldığında üç modelde de 8.0 inçlik dokunmatik sportif bir multimedya ekranı yer alıyor. Çözüduruşa sahip nürlülük ve arayüz olarak Tiguan ve fakat arka Kodiag'ın ekranları 3008'e göre daha tasarım öne başarılı. Tiguan ve 3008'de dijital gös- göre daha terge ekranı yer alırken, Kodiag'ın sıradan gösterge ekranı bana fazlasıyla sade 


geldi. Ses sistemi olarak da 3008 ve Kodiag, Tiguan'dan daha kaliteli sistemlere sahip. 


Fiyatlar 
Tiguan 146 bin 753 TL ile bu incelemenin en pahalı modeli konumunda. Arkasından 134 bin 900 TL ile Kodiag gelirken, 124 bin 400 TL'lik fiyatıyla 3008 en uygun başlangıç fiyatına sahip model olmayı başarıyor. 
Yazı: Özerk Ihlamur 


8 Fransız işgali 

Tiguan, sürüş dinamikleri ve performans bakımından 
3008 ve Kodiag'ın ilerisinde yer alıyor. Fakat 3008 ile 
arasında neredeyse 20 bin TL'lik fark bulunuyor ki, bu durum Tiguan'ın bütün avantajını tersine çevirmeye yetiyor. Kodiag, yaşam alanı bakımından bu sınıfın tartışmasız lideri fakat tutumluluk ve sürüş dinamikleri bakımından 3008 ve Tiguan'ın gerisinde. 3008 ise yaşam alanı gibi bir sıkıntısınız yoksa özellikle sıra dışı tasarımı, tutumlu motoru ve uygun başlangıç fiyatıyla bana göre bu incelemenin galibi olmayı başarıyor. 
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a 
Ya hep ya hiç 


Tamam, BMW M4 CS son derece istikrârlı bir şekilde düz gidebiliyor ama bunu isteyen kim? Gelsin virajlar, başlasın lastikler yanmaya. Gerisi ise tamamen sürücünün yeteneğine ve becerisine kalmış... 
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Evet mühendisler ve tasarımcılar kokpiti şekillendirirken çok çaba harcamış. Sonuç ise kusursuz. 
Ergonomi de öyle 


Yan desteği kuvvetli koltuklar standart ama jantlar, kapı çekme tutamakları ve kapı döşemeleri oldukça pahalı 
CS detayları 


erçekler her zaman basittir, 
G ama bu basit olan her şeyin 

gerçek olduğu anlamına da gelmiyor. VeBMW'nin M4 CS ile ilgili ifadeleri gayet basit, mantıklı ve de gayet anlaşılabilir. M4 CS, M4 Comrpetition paketi ile çok daha radikal olan ve çoktan satılıp tüketilen M4 GTS'nin arasında konumlandırılıyor. 
Yine markanın konumlandırmasına göre günlük kullanıma uygun olan M4 CS, doğrudan yarış pistini hedef almıyor ama gerektiğinde piste çıkabilecek yeteneklere de sahip. 

Marka çok basit ifadelerle böyle konumlandırıyor konumlandırmasına ama biz yine de gerçeği mercek altına alalım. Karbon alaşım motor kaputu, ön tampon altı eklentisi ve arka spoyler kadar kapı döşemeleri gibi hafif yapı elemanlarının abartılı kullanımı ağırlıktan ciddi bir tasarruf öngörüyor.BMW, 1580 kg ağırlık ifade ederken bu değer M4 CS için “oldukça hafif” ifadesini kullanmayı haklı kılıyor. Yine üreticiye göre M4 Competition 10 kg kadar daha ağır. 
Gerçekten de M4 CS kantarda yaklaşık 1.6 ton gösteriyor. Aynı kantarda 


dörtkapılıbir M3 1624 kgtartılmıştı. 
Aslında o kadar da basit değil ama tamamen gerçek. 


Daha azın faydası 


M4CS çok daha iddialı bir güç ağırlık oranlamasıyla öne çıkıyor. Bir kere sıralı altı silindirli 3.0 litrelik turbo benzinli motor 1.25 bar yerine 1.4 bar ile çalışıyor. Böylece güç M4 Competiton ile kıyasla 10 HP artarak 460 
HP'ye ama daha da önemlisi tork 50 
Nm artarak dolu dolu 600 Nm'ye ulaşıyor. Peki, bunun sürüşe yansıması ne? Çok fazla hatta ön camda bir GPS destekli ölçüm cihazı olmadan da fark kendini hissettiriyor. Nasıl mı? Bir kere sesi... Muhteşem sesiyle adeta mest ediyor. Metalik, hırıltılı, motorsporlarını çağrıştırıyor ama yine de gayet tok. Bugüne kadar ne güncel M4, ne de öncülerinden hiçbiri böyle bir sesle sürücüsünü etkileyemedi. 
Sürücüye ise sağ ayağıile notalarıritme dönüştürmek kalıyor. 

Yönetmek, hükmetmek ve tepki vermek. Alcantara kaplı direksiyon simidi ve bel ve baldır destekleriyle vücudu tamamen saran spor koltuğa 


12.4 
m/s? 
Sıcak frenlerle yapılan ölçümlerde sadece 12.4 m/sde durmayı başarıyor. 
İdeal viraj noktasını tam zamanında yakalamak için 


mükemmel bir fren performansı... 


oturan sürücünün aklına gelebilecek yegane davranış şekilleri bunlar. Coupe'nin zeminine doğru iyice alçak bir oturma pozisyonu söz konusu. Böylece sportiflik hissi desteklenirken, ağırlık merkezinin düşürülmesine de katkı sağlanıyor. Koltukların manuel ayar mekanizması E30'u andırıyor ve bu basit yapı da yine ağırlık tasarrufuna katkı sağlıyor. Ancak ağırlık tasarrufuna bu kadar özen gösterilen bir otomobilde ideal bir pozisyonda konumlandırılan head-up display kadar mükemmel ses kalitesiyle yolculukları keyfe dönüştüren kaliteli ses sistemi de çelişkiye neden oluyor. 
Ölçüm cihazı yerine takılıp elektronik stabilite programı da devreden çıkartıldıktan sonra çift kavramalı şanzımanı manuel moda alıyoruz. 
Tam gaz verince devir göstergesine yakın bir noktada bir damalı bayrak belirirken, ibre 3.000 d/d'nin üzerine çıkmıyor. Sıralı altı silindirli motor gök gürültüsü gibi gürlüyor. Sol ayagın fren pedalından çekilmesiyle 285 
milimetrelik geniş tabanlı lastiklerde çok kısa süreli bir patinaj oluşurken, standart olarak sunulan yarı-slik las- 


TEST 


N - 
Ele alet edevatı alıp da işe girişmeye çalışmadan önce bilmekte fayda var; ön tampon altı eklentisi GTS'de olduğu gibi ayarlanabilir değil 


tikler asfaltatam olarak tutunuyor ve coupe ileriye doğru atılıyor. S55B30 kodlu motorun gücü önce şanzımana oradan da arka akstaki elektronik kontrollü kilitli diferansiyele ulaşıyor. 
Peki, maksimum torkun henüz 4000 
d/d'de üretiliyor olması rahatsız ediyor mu? İlk bakışta pek alışılmadık, dahası dizellere has bir maksimum devir sayısı gibi görünebilir ama bu durum M4 CS'in genel hızlanma performansını olumsuz etkilemiyor. 
Yani, hayır rahatsız etmiyor. 


Ön camdaki parıldama 


Devir göstergesi 7600 d/d'ye ulaşmadan ön camda bir vites değiştirme işareti belirliyor. Direksiyondaki vites değiştirme kulakçıklarından sağ- da olanına bir kere dokunmak yeterli. Sistem elektromekanik olarak bir sonraki vites dişli çiftini devreye alıyor. Çok değil, sadece 3.9 saniye sonra hız göstergesi 100 km/S'yi ve 13.3 saniye sonra ise 200 km/S'yi gösteriyor. Her şeytamamen gerçek, öte yandan bir M4 versiyonu olarak hızlanma noktasında tamamen yeni bir boyut da yaratmıyor. 
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TEST 


© Teoleibütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor: CFK motor kaputu ve 460 HP gücünde bi-turbo motor 


İlk kalkış anındaki heyecan verici hızlanma deneyiminin ardından yürüyen aksam ve gövdenin koltuk ve direksiyon üzerinden sürücüye iletmiş olduğu hisleri tespit etmek için henüz birkaç viraj yetiyor. Gerçektende M4 CS, standart M4 ile kıyaslandığında direksiyon emirlerine çok daha kararlı ve hızlı cevap veriyor, yön değişikliğini çok daha kararlı bir şekilde hayata geçiriyor ve yola çok daha iyi tutunuyor. Gerçekten de gerçek son derece basit, hem de oldukça basit. 

Yanal ivmeye yönelik performansıgözler önüne seren sürüş dinamikleri testlerinde elde edilen veriler hayranlık uyandırıyor. Çift şerit degiştirme parkurunda kaydedilen 151.1 km/s hız değerini çok daha pahalı az sayıda otomobil ancak yerine getirebiliyor. 

Tamam, bu başarıda yola çok iyi tutunan cuplastiklerinin de payı var. 
Yine M4 CS, aslında çok daha agresif olan M4 Competition'dan çok daha etkileyici sürüş dinamikleri sunuyor ve pist üzerinde ilerlerken ideal çizginin imzası niteliğinde zarif siyah izler bırakıyor asfalt yüzeyine. Yeni stabilizatörler ve adaptif amortisörlerin yeniden ayarlanması dahil yürüyen aksam, lastikler ve frenler birbirleriyle uyum içerisinde çalışıyor, işini çok iyi yapıyor ve mühendislerin çabasını boşa çıkartmayarak, karşılığını veriyor. 

Frenler başlı başına bir övgü konusu. Opsiyonel olarak sunulan karbon seramik frenler ideal çalışma sıcaklığına ulaşmadan, soğukken bile hayranlık uyandıran bir fren performansı sunuyor. Yumuşak ve dozlanması kolayfren sistemi soğukken 12.5 
m/s” ile M4 CS'i durduruyor. Fren noktasına yaklaşırken gerçekleştirilenfren esnasında dönüş noktası büyük bir hızla yaklaşırken; fren pedalı titremiyor ve arka kısım huzursuzlaşmıyor. Fren sistemi M4 CS'i tam zamanında arzu edilen hıza düşürürken dönüş güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Tamam comfort modu da iş görüyor ama en iyisi direksiyonusportmoduna ayarlamak. Daha da sportif bir his isteyenler için devreye 


sport plus giriyor. Sistem mükemmel geribildirimi ile yol yüzeyi hakkında sürücüyü bilgilendirirken kesinlikle abartarak rahatsız edici tepkilere neden olmuyor. 


Anında gelen hızlanma 


Viraj çıkışında tekrar gaza oturur oturmaz iki adet turbo besleme ihtiyaç duyulan basıncı anında üretiyor ve sürücüye ihtiyacı olan çekiş gücünü sunuyor. Motor gaz emrine anında hızlanma isteğiyle cevap veriyor ve M4C€CS'ihızlandırmaya başlıyor. Hatta tepkinin biraz fazla hızlı ve ani oldugunu da söylemek mümkün. Sürece ayak uydurmakta geciken sürücü bir anda arka kısmın kopmasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Konuya hakim bir sürücü içinse eğlence tam da bu noktada başlıyor. Gaz ve direksiyon kontrasının ideal dengesiyle asfalt üzerine imza atma töreni başlıyor. 

İmza töreni için viraj çıkışını beklemek istemeyen sürücüler henüz viraj girişinde fren anında direksiyonu sert bir şekilde kırarak gaza yüklenebilir. Böylece ağırlık dağılımının yüzde 472'sini taşıyan arka kısım viraj dışına doğru çıkmaya başlıyor. 
Kısaca gaz ve direksiyonla bu otomobilin eğlence katsayısını artırmak sürücünün elinde. 

Eğlencenin uzunluğu sürücünün isteğine ve keyfine kalmış durumda, biraz da yeteneğine. Ön akstaki yüksek tutunma limitleri ise hayranlık uyandırıyor. 

Viraj çıkışında gaz basan sürücü turbo beslemelerin ıslık sesi eşliğinde kullanıma sunulan yüksek çekiş gücüyle karşı karşıya kalıyor. Hızlanma gaz pedalına uygulanan basınçla doğruorantılı olarak kesintisiz bir şekildedevam ediyor. Ve M4 CS, tekrar bir sonraki viraj noktasına doğru büyük bir hızla yaklaşıyor. Bir, iki, üç vites küçülterek, tabii her defasında da ara gazı vererek, yavaşlama süreci devreye giriyor. Yine viraj ve imza töreni ile ilgili o seremoni... 

Her güzel şey gibi bunun da bir bedeli var: 116 bin 900 Euro. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Aslında 24 
bin 660 Eurotasarrufederek baz versiyonu da almak olası. Ama baz versiyonun bu versiyon kadar etkileyici ve heyecan uyandırıcı olmadığı gerçek. Öte yandan itiraf etmek gerekir ki; bir gelenek haline gelen CS takısı için talep edilen fiyat farkı paranın karşılığını da tam olarak vermiyor. 
Öte yandan planlanan 3000 adetlik M4 CS versiyonu şimdiden satılmış durumda. Bu da bir gerçek. 


Yazı: Jens Dralle 
Fotoğraf: Rossen Gargolov 


(0) » İki kapılı dört kişilik coupe > 460 HP (338 kW) » 0-100 km/s 3.9 sn 


BMW M4 CS 
> Maksimum hız 280 km/s i i > Tüketim 11.4 1t/100 km > 116.900 Euro 

MOTOR TEST VERİLERİ > i ii Motor Performans sn Gösterge sapması km/s o Sürüş dinamikleri km/s Önde uzunlamasına konumlandırılmış Hızlanma 80/100 80/99 o Slalom 18m direkt enjeksiyonlu, sıralı altı silindirli, 0- 40 km/s 1.3 o 130/160 129/159 o Çekiş kontrol/ESP açık 70.4 
turbo beslemeli, yedi ana yataklı krank 0- 80 km/s 29 Fren mesafesi m (Çekiş konirol/ESP kapalı 70.4 
mili, zincir tahrikli üstten çift eksantrik, 0-100 km/s 3.9 100 km/s soğuk 30.9 Çift şerit değiştirme silindir başına dört supap, hidrolik supap 0-120 km/s 51 izokm/s DKK pg (Çekiş konirol/ESP açık 150.6 
itecekleri. 0-130 km/s 5.8 $ a Çekiş kontrol/ESP kapalı 151.1 
Gü 338 kW (460 HP) © 0-140 km/ m e Kl 

$ Gİ) tezi im N g4 ( Yüksek hız fren testi (190 km/s) 109 
Silindir hacmi 2979 cc 0-180 km/s 10.6 (o 130 km/s'den frenleme Sürüş değerlendirmesi Çap x strok 84.0 x 89.6 mm 0-200 km/s 13.3 Yönlendirme 
Spesifik güç 113.5 kW/it (154.4 HP/lt) Ara hızlanma Eğ ER 7 
Sıkıştırma oranı 10.2.:.1 60-100 km/s 18 > elisi b ciliğhsi Maksimum turbo basıncı 1.40 bar 80-120 km/s 2.2 N Denge (kayma eğilimi) Maksimum tork 600 Nm 4000 d/d 400 m 12.0 (191 km/s) önden o arkadan Ort. rölanti piston hızı. 18.7 m/s Maksimum hız 280 km/s 5 EE Yağ kapasitesi 6.5 It Le İLERLE a Soğutma sıvısı kapasitesi 10.0 It Mi gürültüsü Vi mmm ağırbaşlı e sportif 

” 80 km/s 71 > EE ei Kontrol Leistung 100 km/s 73 ni kolay o zorlayıcı 

nl A 160 km/s 77 3 —— 

e KESE EE 80 46 47 48 49 50 51 52 53 s4 (o Araç karakteri 

520- 338 kW (460 HP) Rölanti gürültüsü 47 : n 

480 - 360 £ Kick-down'da maksimum gürültü 84 Ri Me GYLmEŞİ © SyRli 

440-320 S 

09 vap Nm BOYUTLAR VE AGIRLIKLAR 

360 - 600 Nm 650 

320-240 550 : 

Ne 450 1 Diz mesafesi 925-1140mm 5içgenişlik arka 1395 (1458) mm O Arka oturma standardı 745 (727) mm 

280-500 350 : 

40- 2) 2 İç yükseklik ön 1050 (1013)mm o 6 Oturma derinliği ön 565 (522) mm (Yol yüzeyinden oturma yüksekliği 415 (464) mm 200-160 3 İç yükseklik arka 885 (921) mm Oo 7 Oturma derinliği arka 530 (498)mm (Direksiyon simidi çapı 370 mm 160-120 4 İç genişlik ön 1505 (1493) mm o 8 Arka oturma alanı 630-860 mm yükleme eşiği yüksekliği (o 640 (674) mm 120- 80 *klassenspezifischer Durchschnittswert İZ açıklığı ön/arka 1579/1604 mm 

g g0 m aller getesteten Fahrzeuge in Klammem Dönüş çapı sağ/sol 11.7/1 1.7 ( 2.0) m aj Boş ağırlık 1600 kg 
Gi 2845 Ğ 7 İzin verilen makimum yüklü ağırlık 2040 kg 


Devir sayısı x 1000 dd —>— 


Arkadan itiş, yedi vitesli çift kavrama. 
Vites oranları: 1. 4.81, Il. 2.59, Ill. 1.70, IV. 
1.28, V. 1.00, VI. 0.84, VII. 0.67, R. 4.17 
Son dişli 3.46:1 

Önde ve arkada bağımsız süspansiyon, önde MePherson tipi çapraz sevk çubuklu bağlantılar, arkada uzunlamasına ve çapraz sevk çubuklu bağlantılar, önde 

ve arkadan helezon yay ve amortisörler, önde ve arkada viraj denge kolları, elektromekanik destekli kremayer direksiyon sistemi, direksiyon turu oranı 15.0:1, direksiyon turu 2.25, önde 380 mm ve arkada 370 mm çapında hava kanallı seramik fren diskleri, önde 9J x 19 arkada 10J x 20 ebatlarında jantlar, önde 265/35 
R 19 Y ebatlarında, arkada 285/30 R 20 
Y ebatlarında Michelin Pilot Sport Cup 2 
marka lastikler 


MALİYETLER 

Kullanım maliyetleri Euro 
Vergi 264 
Trafik sigortası 1265 
Kısmi kasko 836 
Tam kasko 1916 
Sabit maliyetler 2365 
100 km'lik işletme maliyeti 28,36 
Yıllık değer kaybı 12.000 


(36 ay ve 45.000 km kullanıma göre; tahmin: auto motor & sport) 


Toplam maliyet/km* 


15.000 km/yıl 1.18/0.38 
30.000 km/yıl 0.80/0.33 
Aylık kullanım maliyetleri* 

15.000 km/yıl 1472/398 
30.000 km/yıl 2001/834 Başlangıç fiyatı 116.900 
Test aracı fiyatı 125.440 


Aks aralığı 2812 mm 
Uzunluk 4672/genişlik (aynalar dahil) 1870 (2017)/yükseklik 1392 mm 


TEST TÜKETİMİ (LT/100 KM) 


Test tüketimi 
Oranlar: 

Yüzde 15 Ekonomik 
Yüzde 15 Sportif 
Yüzde 70 Ev-iş yolu 


> ali 


, Ekonomik 
Özellikle sakin kullanım 
(275 km) 


SONUÇ AKXAXX 


Test tüketimi 16.0 1t/100 km 


CO, emisyonu 372 g/km 
Menzil 531 km 
Ev-iş yolu 


iş Sportif 
Evden işe tipik sürüş Yüksek hızlarda 
(921 km) sportif karakterde 


sürüş 


Taşıma kapasitesi 440 (470)kg Ağırlık dağımı ön/arka Yo 47.3/52.7 
Port bagaj kapasitesi 75 kg Bagaj hacmi 445 (484) | 
Depo kapasitesi 60 (64) | Aerodinamik katsayı c, 0.36 
Ön yüzey alanı A 2.44 m? 
Aerodinamik indeks c, e A 0.88 


NEDC'ye göre tüketim 
Şehir içi/şehir dışı 11.2/6.8 1t/100 km 


Ortalama 8.4 1t/100 km 
Emisyon değerleri 

Emisyon normu Euro 6 
HC (limit değeri) 0.039 (0.100) g/km NO, (limit değeri) 0.036 (0.600) g/km G0 (limit değeri) 0.140 (1.000) g/km co, 197 gikm 
Rölanti/sürüş gürültüsü 85/74 dB(A) 


24 bin 660 Euro daha fazla ödeyerek CS versiyonu satın almak mantıklı mı? Evet, çok daha fazla heyecan 
verici olduğu bir gerçek. Zaten 3000 adedin hemen satılmış olması da bunu kanıtlıyor... 


| Karoser) 

- Mükemmel işçilik, yüksek rijitlik, başarılı ergonomi, kolay kullanım, geniş yaşam alanı, rahat görüş açıları, mükemmel bilgi ve eğlence sistemi 

— Çokaz saklama alanı, kısmen kalitesiz malzemeler, abartılı ağırlık tasarrufu 


- Makul gürültü seviyesi, mükemmel koltuklar, 


— Dozlamasızor iklimlendirme sistemi 


İMotor| 


Sürüş özellikleri başarılı süspansiyon konforu - Son derece atak sürüş 


bildirimi yüksek 


direksiyon sistemi 


“ Çekiş gücü yüksek, devir 


çevirme konusunda istekli turbo motor, hızlı vites değiştiren çift kavrama, uygun vites oranları 


ss Çeyrek gazda sarsıntılı yapı 


özellikleri, limitlere yumuşak geçiş, geri 


- Mükemmel frenler, mükemmel mekanik tutunma, — Yüksek satın alma maliyeti, iyi ayarlanmış ABS/ESP 


-- İslak zeminde neredeyse hiç tutunmayan yapı 


“e Düşük eko sürüş tüketimi, makul test tüketimi, kabul edilebilir emisyon değerleri 


|Maliyeti 


- Donanım, düşük değer kaybı, uzun bakım aralıkları 


yüksek kasko sınıflandırması 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“BİR BAKIŞTA 
“KIA SOUL 1.6 CRDi: 136 HP, 22.440 Euro'dan başlıyor; 17.240 Euro* 


OPEL CROSSLAND X 1.6 D: 120 HP, 22.800 Euro'dan başlıyor; 16.850 Euro* 


RENAULT CAPTUR dGi 110: 110 HP, 22.990 Euro'dan'başlıyor; 15.890 Euro* 


*Almanya başlangıç fiyatı 
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KIA SOUL, OPEL CROSSLAND X, RENAULT CAPTUR KARŞILAŞTIRMA 


SUV arenasında pazar kızışmaya devam -ediyorHer-geçen.gün yeni-bir oyuncu daha sahaya çıkıyor. Şu-aralar Renault Captur'ailgi büyük. Kia Soulise sürüden ayrı olmak-isteyen özgün kullanıcılara hitap ediyor. Oyuna yeni dahil-olan Opel Crossland X ise-bir anlamda -Meriva'nın takipçisi-konumunda.-Güçleri”110'ila 136 HP 


“arasında değişen:dört silindirli dizeller arenada kozlarını paylaşıyor. — 


.-. — z La. si ğ - - Ze 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razide yaşama gözlerine açtı-A lar. Burnumuzun dibine, şehir 

yaşamının tam da ortasına kadar girdiler. İri ve heybetliydiler, küçüldüler de küçüldüler. Artık bir üreticinin bir SUV ürünü sunması da yeterli olmuyor. Farklı sınıf ve boyutlarda SUV modeller sunmak gerekiyor. Dahası zamanla van benzeri değişkenlik ve fonksiyonellik de sunmaya başladılar. Artık bağımsız arka koltuklar katlanıyor, kaydırılıyor şekilden şekle giriyor. İşin kötü tarafı vanlar ölmeye başladı. Opel cephesinde çok iyi bir örnek var. Markanın Meriva modelinin takipçisinin adı Crossland X ve küçük SUV sınıfında yer alıyor. Bugün gelinen noktada küçük SUV'lar tam birer halk otomobili ve halk arasında da oldukça popüler. 
Popülerlik noktasında ise Renault Captur öne çıkıyor. Aslında Kia Soul de oldukça popüler bir model. Ancak o öyle herkesin kullanabileceği bir otomobil değil. Onun hedef kitlesini farklı olmak, sürüden ayrı olmak ve herkeste olmayana sahip olmak isteyenler oluşturuyor. 

Zaten herkesin gönlünde taht kurmak için çok havalı. Evet, havalı bir otomobil. Üstelik son derece de özgün. 
Kia Soul küçükten büyüğe SUV pazarını etkisi altına alan tasarım yaklaşımına adeta kafa tutuyor, o kalıbın 


18 inçlik devasa jantlar Spirit 
olarak sunuluyor 
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KIA Eğlenceli bir görünüm sürüş keyfini destekliyor 


1.6 litrelik motor istekli bir donanım seviyesinde standart şekilde devir çeviriyor ve 


gücüyle işini iyi yapıyor 


dışına çıkıyor ve çok özgün, sıra dışı ve farklı bir tasarımla dikkat çekiyor. 
Küçük bir çocuğa kâğıt kalem verin ve bir otomobil çizmesini isteyin. Dış çizgileritam da Kia Soul'u andıracaktır. Akıntıyla birlikte yüzmek yerine, akıntıya karşı yüzüyor. En önemlisi dikkat çekmeyi de başarıyor ki, bunu artık her SUV modeli başaramıyor. 

Rakiplerine göre biraz daha geniş, çok daha fazla görüş açısı sunuyor, daha geniş bir yaşam alanına sahip hem de en, boy ve yükseklik olmak üzere her yönden. İç yükseklik noktasında onu geçebilentek model Opel Crossland X,o daçok küçük bir farkla. Kia, arka koltuk yolcularına şaşırtıcı derecede geniş bir yaşam alanısunuyor. Bunda iyice geride konumlandırılan arka koltuk sırasının payı büyük. Bu sayede Kia Soul en genişdiz ve bacak mesafesini sunabiliyor. 
Arka koltuk diz mesafesi noktasında önemli bir kazanç olan bu yapı, bagaj hacminden fedakarlık etmeyi gerektiriyor. Tamam, iki katlı olarak tasarlanan yükleme alanı, yükleme zemini çıkartılarak büyütülebiliyor ama bu sefer de yükleme zemini çok fazla derinde kaldığından ağır nesneleri koymak veya çıkartmak zahmetli oluyor. 

Böylece fonksiyonellik konusuna da gelmiş olduk. Aslında fonksiyonellik düne kadar bu sınıf otomobillerde o kadar da aranan bir özellik 


Arka koltuklarda diz ve baş mesafesiyle geniş yaşam alanı sunuluyor 


1367 


Arka koltukların katlanmasıyla 
Kia'nın temsilcisi 
1367 litrelik bir 
bagaj alanı sunuyor. 
Opel, 1255 litre bagaj ve Renault ise katlı koltuklarla 
1235 litre bagaj 
hacmi sunuyor. 
Renault'nun standart bagaj hacmi 455 litre iken, 
Opel 410 litre ve Kia ise 354 litre standart bagaj hacmi kullanıma sunuyor. 


değildi, ancak aranır olmaya başladı. 
İnsanlar haklı da. Günlük kullanımı daha pratik daha konforlu kılacak her türlü özellik hayatı kolaylaştıracaktır ve bu açıdan bakıldığında da faydalıdır. Kia Soul bu noktada gayet olağan bir tablo sunuyor. Arka koltuklar iki parça halinde katlanabiliyor. Tamam, koltuklar katlandıgında yükleme zeminin de küçük bir basamak oluşuyor ama rakiplerden 100litre daha geniş bir toplam bagaj kullanıma sunuyor. 


Bu iş böyle de olabiliyor 

Renault Captur fonksiyonellik konusuna kızaklı arka koltuklar ve çekmece şeklindeki torpido gözüyle farklı bir boyut kazandırıyor. Bu, SUV segmentinde her an rastlanabilir bir özellik değil. Opel Crossland X işi bir tık daha ileriye götürüyor ve kızaklı arka koltuklara bir de geçiş boşluğu ekliyor. Bu kadarla da kalmayan Opel Crossland X, sırt eğimli arka koltuklarlafonksiyonelliği daha da artırıyor. 
Böylece Meriva'nın fonksiyonelliğini sürdürmüş oluyor. 

Fonksiyonellik tamam da günlük kullanımı daha da eğlenceli hale getiren bir şey varsa, o da kullanım kolaylığıdır. Tam bu noktada Kia Soul elini masaya vuruyor vedokunmatik ekran ve menü tuşlarıyla kullanım kolaylığı 


Kia'nın temsilcisinin bagaj hacmi standart kullanımda biraz küçük. 
Daha fazla alana ihtiyacı olan iki katlı yükleme zemini çıkartabiliyor ve arka koltukları katlayabiliyor 


KARŞILAŞTIRMA 


Görünüşe 

göre van sınıfı sizlere ömür. 
Opel Meriva'nın takipçisi bir SUV 


515 kg yük taşıma kapasitesine sahip 
olan Opel Crossland X karşılaştırmanın en geniş bagajını sunuyor. Üstelik son derece geniş ve düz bir yükleme eşiği ile fonksiyonelliği destekliyor 

i » 


- e ya ye 
Geniş yanaklı lastikler daha es- o 1.6 litrelik turbo dizel motor Arka koltuk sırtlığının eğimi nek ve konforlu bir yapı sunuyor 300 Nm tork üretiyor ayarlanıyor 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e 7 z sunuyor. Ancak direksiyon simidine Diğer ikili alışagelmiş VE. entegre düğmelerle baş etmek için cid-SUV görünümü Ve 3 dibir alışma süresi gerekiyor. Neyse ki sunarken Kia'nın a — bunlarıkullanmakzorundadeğil sürütemsilcisi odul çok ç cü ve dokunmatik ekran üzerinden de YY ger pi > çoğufonksiyonu kumanda edebiliyor. 
dliRA Pcokiği Tıpkı daha önceki testlerimizde karşı karşıya kaldığımız Peugeot/ Citroen örneğinde olduğu gibi Opel de Crossland X'te kullanım kolaylığını abartılı bir dijital mimariyle çözme yoluna gitmiş. Bu kadar dijitalleşmeye gerek var mı, ayrı bir tartışma konusu. 
Ancak üreticilerin oyönde emin adımlarla ilerlediği de bir gerçek. Opel bu örnekte Kia'nın basitliğini yakalamayı başaramamış. Menüler içerisinde fazladan birkaç tik ile deyim yerindeyse boğuşmak gerekiyor ama biraz çaba ile aynı doğrulukla hedefe ulaşıyor insan. 
Renault'da ise sistem komutu algılayıncaya kadar birkaç tık daha gerekiyor. 
Ama en azından Renault Captur kendini standart olarak sunulan navigasyonla kendini affettiriyor. Bütün bu tablo yakından incelendiğinde Kia Soul; gerek en geniş yaşama alanı ve gerekse de kullanım kolaylığı ile çok önemli puanları hanesine yazdırıyor. 
Ayrıca Spirit donanım seviyesiyle birlikte suni deri ile kaplı bir konsol ve elin en çok temas ettiği noktalarda dokunma hissi uyandıran yumuşak 


konforlu olabileceğini çok iyi bi 


İki parça halinde katlanan arka koltukların yatırılmasıyla neredeyse tamamen düz bir yükleme zemini oluşuyor. Konsolun üstündeki ek bölme pratikliği destekliyor 


e aş; 1 . â > # ps 
Eco tipi lastikler fren 1.5 It motor 1.3 tonluk gövdeyi (o Oturma alanı oldukça cömert mesafesini olumsuz etkiliyor (o hareket ettirmekte zorlanıyor olsa da baldır mesafesi sınırlı 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malzemeler devreye giriyor. Tamam, Spiritdonanım seviyesi fiyat olarak oldukça yüksek ama en azından zengin donanımıyla paranın karşılığını da en iyi şekilde veriyor. 

Sürüş özellikleri noktasında da Kia Soul yüzlerin gülmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıl yapılan makyaj- dan sonra Kia Soul tamamen yeni bir karakter sergiliyor. Spirit donanım seviyesinde standart olarak sunulan 
18 inçlik jantlar ve geri bildirimi yüksek direksiyon sisteminin de katkısıyla Kia Soul adeta virajları kovalıyor ve büyük bir ustalıkla dize getiriyor. 
Hem de bu sınıftan beklenmeyen bir sürüş keyfi de sunuyor. 

Üstelik bu sadece sürüş anında yaşanan bir hissiyat değil. Kia Soul test pistindeki parkurlarda da rakiplerini büyük oranda geride bırakmayı başarıyor. Ancak hepsi bir arada olmuyor. 
KiaSoul'unüstün sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi konfordan taviz vermeyi gerektiriyor. Özellikle düşük yanaklı büyük tekerlekler yoldaki pürüzleri filtre etmeden şasiye iletirken bu durum uzun süreli yolculuklarda yol konforunu olumsuz etkiliyor. Böylece yumuşak dolgu malzemesine sahip konforlu koltukların önemini daha da artırıyor. 


Tatil yolculukları için ideal Renault ise Kia'nın temsilcisinin tam aksi bir geometri ortaya koyuyor ve küçük SUV sınıfında da konforlu bir yapının gayet de mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor. Segmentteki genel eğilimin aksine Renault Captur'un sportif olma ve kendini virajlarda ispatlama gibi bir niyeti yok. Oysa sürüş dinamikleri testlerinin sonuçlarına göre, istese gayet de başarabilir. 
Renault Captur bu sınıfta benzerine ender rastlanan bir konfor seviyesiyle sürücü ve beraberindeki yolcuları şımartıyor. Böylece Renault Captur uzun yolculuklar için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Keşke koltukların bel destekleri biraz daha güçlü olsaydı 'mükemmel' diyebilirdik. 

Opel ise Crossland X'i geliştirirken biraz daha dengeli bir yapı kurgulamış. Tatlı-sert olarak 


EH TÜKETİM ÖLÇÜMÜ 


Test tüketimi 

Oranlar: 

Yüzde 70 Ev-iş yolu: Kia 
Soul 

1.6 CRDi 


Evden işe tipik sürüş 
(21 km) 

Yüzde 15 Ekonomik: 
Özellikle sakin kullanım (275 km) 
Yüzde 15 Sportif: 
Yüksek hızlarda sportif sürüş 


O 
39.9 


100 km/s'den yapılan 
test ölçümlerinde 
Renault 39.9 metrede dururken, Opel 
37.8 metrede ve Kia ise 36.6 metrede durmayı başardı. 
Karşılaştırmanın tek eco lastikli modeli olan Captur, 

130 km/s'den yapılan 
fren testlerinde Kia ve Opel'in daha da gerisinde kalıyor... 


Opel Renault 
Crossland X o Captur 
1.6D dCi 110 


KARŞILAŞTIRMA 
ETEKNİK ÖZELLİKLER VE TEST VERİLERİ 


Model Kia Opel Renault 
Soul 1.6 CRDi Crossland X 1.6 D | Captur dGi 110 
Spirit Innovation Intens 
Motor 
Motor tipi/silindir sayısı Sıralı/4 Sıralı/4 Sıralı/4 
Silindir hacmi cc 1582 1560 1461 
Güç kW (HP) 100 (136) 88 (120) 81 (110) 
d/d 4000 3500 4000 
Maksimum tork Nm, d/d 260, 1500 300, 1750 260, 1750 
Güç aktarımı Önden çekişli, Önden çekişli, Önden çekişli, altı ileri manuel altı ileri manuel altı ileri manuel Test aracı lastiği 235/45 R 18V 205/60 R 16H 205/55 R17V Nexen Bridgestone Continental 
N'blue HD Turanza 1001 EcoContact 5 
Boyutlar/ağırlıklar 
Boş ağırlık/taşıma kapasitesi kg 1424/496 1325/515 1308/454 
Uzunluk x Genişlik mm 4140 x 1831 4212 x 1765 4122 x 1778 
(yan aynalarla) x Yükseklik (2131) x 1618 (1976) x 1605 (1945) x 1566 
Aks aralığı mm 2570 2604 2606 
Dönüş çapı sol/sağ m 11,2/11,3 11,2/11,1 11,4/11,2 Bagaj hacmi ItWWDA 354/1367 410/1255 455/1235 
Kübik hacim küçük mm| 340x800 x 730 340 x 945 x 680 300 x 875 x 650 
Uz. x gen. x yük. büyük mm| 1260 x 800 x 730 1195 x 945 x 680 1130 x 875 x 650 


Römork kapasitesi/rölantide (kg 550/1300 640/870 640/1200 

Kabin genişliği ön/arka mm 1470/1450 1390/1385 1360/1380 

Kabin yüksekliği ön/arka mm 1030/970 1050/950 1035/920 

Standart diz mesafesi mm 700 660 720 

Tüketim/menzil/GO, 

Test tüketimi 1t/100 km 6.6 5.9 b ams ekonomik 0:8) 4.6 4.5 
ams ev-iş yolu 6.6 5.9 0.5 
ams sportif 8.2 7.5 7.6 
Test CO salımı g/km 174 155 150 

NEDC'ye göre tüketim — 1t/100 km Şehir içi/şehir dışı/ortalama 5.7/4.3/4.8 4.7/3.6/4.0 4.0/3.6/3.7 

Emisyon sınıfı Euro 6 Euro 6 Euro 6 

CO; salımı g/km 127 105 98 

Verimlilik sınıfı B A A 

Depo kapasitesi It 54 45 45 

Menzil km 818 762 789 

Hızlanma/maksimum hız 

Hızlanma sn 
0—- 80km/s 74 82, 7.6 
0-100 km/s 11.4 10.9 11.2 
0-120 km/s 17.2 16.3 16.6 
0-130 km/s 21.2 19.6 19.7 
0 — 140 km/s 26.4 23.4 23.7 
0-400m 17.8 17.5 17.9 

Ara hızlanma sn 
60 — 100 km/s 6.8 6.7 6.4 
80 - 120 km/s 9.8 9.1 9.0 

Maksimum hız km/s 180 187 180 

Fren mesafeleri 
100 — 0 km/s soğuk m 36.6 37.8 39.9 
100 — O km/s sıcak 36.3 37.6 39.2 
130 — 0 km/s soğuk 62 63 67 

İç gürültü 

80 km/s son vites 64 65 64 
100 km/s dB(A) 65 68 66 
130 km/s 69 72 69 

Sürüş dinamikleri 

Slalom 18 m ESP açık/kapalı 61.8/62.0 59.6/—) 57.0/— 

Çift şerit değiştirme km/s 130.3/132.0 126.9/— 129.0/—) 

Sürüş değerlendirmesi «0 >» «0» <0 >» 

Yönlendirme endirekt/direkt o o o 

Denge önden/arkadan kayma eğilimi o o o 

ESP ağırbaşlı/sportif o o o 

Kontrol kolay/zorlayıcı e o e 

Araç karakteri ağırbaşlı/sportif LI e o 

Maliyetler 

Sabit maliyetler Euro 
Vergi 216 172 149 
Zorunlu trafik sigortası 352 384 391 
Kısmi kasko” 142 123 115 
Tam kasko” 562 590 487 

Kullanım maliyeti aylık 
yılda 15.000 km Euro 218 191 187 
yılda 30.000 km Euro 376 325 319 

Baz fiyat (Almanya) Euro 25.240 24.000 22.990 


” Maksimum hız <180 km/s olduğunda deneme hızı 100 km/s; ? devredışı bırakılamaz; 
9 Ferdi pay olmadan; * 150 Euro ferdi pay ile; 9 Değer kayıpsız 
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KARŞILAŞTIRMA 


tanımlanabilecek süspansiyon ve geri bildirim noktasında cömert hislidireksiyon sistemi kadar virajlarda yürüyen aksamı destekleyen süspansiyon sistemi de konfordan taviz vermeden dinamik bir şekilde seyahat etme imkânı sunuyor. Görünüşe göre Opel ideal dengeyi yakalamayı başarmış çünkü sürüş dinamikleri disiplininde Kia ile Renault'nun temsilcisinin ortasında konumlanıyor ve kapsamlı multimedya sisteminin de katkısıyla konfor disiplininde öne çıkmayı da başarıyor. Ayrıca akıllı telefonlara kablosuz şarj imkânıyla paket tamamlanıyor. 

Konfor konusundaki olumlu tablo güvenlik donanımları noktasında da devam ediyor: Hava yastığının açılmasıyla otomatik olarak gerçekleşen acil durum çağırısı, standart olarak sunulan şerit takip sistemi, önden çarpışma uyarısı ve yayalar dahil panik fren asistanı gibi özelliklerle Opel güvenlik disiplininde elini masaya vuruyor. 


Mükemmel fren performansı 


Kısmen de olsa Kia Soul sergilemiş olduğu fren performansıyla sürüş destek sistemlerindeki eksikliği telafi ediyor. Renault Captur ise Eco tipi lastiklerinin de etkisiyle fren performansıyla hüsrana neden oluyor. Sıcak frenlerle yapılan ölçümlerde 100 km/s'den durmak için 39.2 metreye ihtiyaç duyan Renault Captur söz konusu kötü performans nedeniyle bu disiplinden sıfır puan alıyor. Renault Captur her bir disiplinde o kadar çok puan kaybediyor ki, uygun satın alma maliyeti ve düşük sabit giderleri de onu üst sıralara taşımaya yetmiyor. Bu noktadan sonra zafere giden yolda motor ve aktarma organları önemli bir rol üstleniyor. 
Sübjektif bakıldığında 1.6litrelik güçlü motoru ve rahat vites geçişlerine sahip şanzımanıyla Kia Soul kendine iyi bir pozisyon yaratıyor. Motor ve şanzımanın uyumuyla Kia Soul'un süspansiyon geometrisi de keyifli bir sürüşü beraberinde getiriyor. Ancak, objektif bakıldığında Opel Crossland X'teki1.6 litrelik motor 5.9 1t/100 km ile yetiniyor. Görünüşe göre Kia Soul 
100 kg daha ağır olan gövdesine yenik 
düşüyor. Sonuç olarak yakıt tüketimi karşılaştırma esnasında sonucu belirlemede önemli bir faktör çünkü yakıt tüketimi dışında menzil, CO> salım değeri ve yakıt maliyetleri birçok kez puanlanıyor. 

Yakıt tüketimi avantajıyla Opel Crossland X hanesine ciddi puanlar yazdırarak zirveye oturuyor. 


Yazı: Marcus Peters 
Fotoğraf: Dino Eisele 
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Opel Crossland X kapsamlı güvenlik ve multimedya donanımlarıyla galibiyet kürsüsüne çıkıyor. Ayrıca değişken yapısıyla bir SUVW'un da gayet fonksiyonel olabileceğini gözler önüne seriyor. 


(2) kıa 


Kia Soul üstün viraj kabiliyeti kadar güçlü motoruyla da beğeni toplamayı başarıyor. 
Ancak buna karşılık süspansiyon konforu ve değişkenlik 

ile fonksiyonellik kategorilerinde o kadar da tatmin edemiyor. Öte yandan yakıt tüketimi de biraz yüksek. 


(3) RENAULT 


Renault Captur küçük sınıf bir 
SUV'un da son derece konforlu bir süspansiyona sahip olabileceğini gözler önüne seriyor. 
Bunun dışında 

fiyat donanım dengesinde de öne çıkmayı başarsa da özellikle uzun fren mesafesiyle ciddi puanlar kaybediyor. 


PUAN TABLOSU 


Model Opel Crossland X Kia Soul Renault Captur 
(Maksimum puan) 1.6D 1.6 CRDi dGi 110 
İç mekân genişliği (20) 8 9 7 
Boyutlar (10) 5 4 5 
Bagaj (15) 6 5 7 
Taşıma kapasitesi (10) 6 6 5 
Değişkenlik/fonksiyonellik (10) 9 7 8 
Kumandalar/göstergeler (5) 4 5 3 
Kullanım kolaylığı (10) 8 9 7 
Görüş açıları (10) 6 4 6 
Kalite hissi (10) 7 9 7 
Toplam (100) 59 61 55 
Güvenlik 
Güvenlik donanımı/asistanları (| (40) 14 6 6 
Far (10) 6 5 5 
Fren mesafesi soğuk (100-0 km/s) | (15) 4 6 0 
Fren mesafesi sıcak (100-0 km/s) o (10) 2 3 0 
Fren mesafesi (130-0 km/s) (5) 3 3 2 
Pedal hissi (5) 4 4 4 
Sürüş güvenliği (15) 13 14 12 
Toplam (100) 46 41 29 
Konfor 
Süspansiyon konforu (25) 20 17 22 
Koltuklar ön (15) 12 12 9 
Koltuklar arka (10) Tf 9 7 
Multimedya (20) 16 7 10 
Konfor asistanları (10) 3 1 2 
Klima (10) 7 7 6 
Kabin gürültüsü (5) 3 4 4 
Gürültü hissi (5) 2 3 3 
Toplam (100) 70 60 63 
Motor 
Çalışma karakteri (10) 7 7 1 
Çekiş gücü (10) 7 6 6 
Güç dağılımı (5) 3 4 2 
Şanzıman/vites oranları (10) 5) 8 3 
Hızlanma/maksimum hız (15) 3 3 3 
Ara hızlanma (5) 1 1 1 
Test tüketimi (20) 14 12 15 
Şarj imkanı (10) — > > Elektrikli menzil (10) — — Ni 
Menzil (5) 4 5 4 
Toplam (100) 44 46 41 
Sürüş özellikleri 
Sürüş dinamikleri (20) 5 7 5 
Yol tutuş/sürüş keyfi (25) 15 19 13 
Direksiyon (20) 16 Tİ 15 
Dönüş çapı (10) 2 2 2 
Güç aktarımı/kışa uygunluk (15) 10 10 10 
Düz gidiş/rüzgardan etkilenme © (10) 8 8 8 
Toplam (100) 56 63 53 
Çevre 
CO, emisyonu (30) 20 18 21 
NEDC'ye göre emisyon (15) 12 11 13 
Rölanti ve sürüş gürültüsü (5) 5 3 3 
Toplam (50) 37 32 37 
Nitelik değerlendirmesi O (550) 312 303 278 
Maliyetler 
Baz fiyat* (25) 28 21 25 
Donanım* (10) 6 10 8 
Opsiyon fiyatları (5) 3 3 3 
İkinci el satış kolaylığı (10) 6 6 6 
Beş yıllık sabit giderler* (10) 9 9 10 
Bakım/tamir 100.000 km* (15) 15 13 14 
Yakıt maliyeti 100.000 km* (15) 115) 13 15 
Garanti (10) 5 10 5 
Toplam (100) 82 85 86 
Genel toplam (650) 394 388 364 
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HOTELS & RESORTS 


GRAND YA 


LE CHALET 


Türkiye'nin en eski ve gözde kayak merkezi Uludağ denilince, ilk akla gelen, Oteller Bölgesi'nde sizlere hizmet vermekte olan Le Chalet olur. 


Tam pansiyon ve tüm öğünlerde açık büfe olarak hizmet vermekte olan otelimiz 18 odası ile misafirlerinin kayak keyfinin tadına varması, eğlenmesi, dinlenmesi, bembeyaz bir masal dünyasında romantik anlar yaşayabilmesi için sıcak şarap, kayak ekipmanları kiralama gibi hizmetler vermektedir. 


- - n 


GRAND e 


CLUB TURBAN 


Grand Yazıcı Club Turban; içinde bulunduğu eşsiz doğa ve masmavi denizi, en ince ayrıntısına kadar sizin konforunuz için özenle tasarlanmış 31 suit, 228 otel odası ve 200'ü villa olmak üzere 459 odaya sahiptir. 


Ege Bölgesi'nin en yüksek kapasiteli konferans ve kongre salonlarında ileri teknoloji ile 
donatılmış üçe bölünebilir 1500 kişi kapasiteli, 7 
metre tavan yüksekliği olan ana salonuna ek olarak 7 adet workshop salonu mevcuttur. Bu bağlamda bölgenin en büyük kolonsuz toplantı salonu olma ünvanını elinde tutmaktadır. 


GRAND çi 


CLUB MARMARIS PALACE 


Grand Yazıcı Club Marmaris Palace, Marmaris İçmeler'in cennet koylarında yan yana dizilmiş Grand Yazıcı Otellerinin ilki. Bir yanda masmavi bir deniz, diğer yanda yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı, eşsiz bir manzaranın kalbinde yer alıyor. 


İçmeler'in doğasına el değmeden tasarlanan mimarisi ile Grand Yazıcı Club Marmaris Palace, doğayla uyum içinde yaşama prensibimizin bir ürünü. 
Özenle inşa edilen 272 Club odası, 187 
otel odası ile birlikte toplam 459 odanın her birinde size özel bir dünya var. 


4 eN O 
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Yılın 


42 yıldır auto motor & 
sport okuyucularının oylarıyla düzenlenen 
Best Cars yılın otomobilleri ödüllerinde geri sayım başladı. 
www.best-car.eu/tr adresinden ankete katılarak oyunuzu vererek en iyiyi belirleme olanağınız var... 


ün geçtikçe daha hızlıdönen 
G bir dünyada bazı şeylerin 

korunması güzel. Tıpkı bu anket gibi. auto motor & sport olarak 1976 yılından bu yana her yıl sonunda pazardaki güncel modelleri uzman bir jürinin, yani sizin, karşısına çıkartıyoruz. 
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Best Cars anketi bu yıl 42'nci kez gerçekleştiriliyor 


Gesamtwertung 
Överall Ranking 


“gl 


İlerleme dönüşümden geçer. Ve bu yıl sahne alan 385 adayın yaklaşık yüzde 20'si tamamen yeni veya yenilenmiş modellerden oluşuyor. 
Otomobil endüstrisi son aylarda sadece olumsuz tablolara değil, aynı zamanda da umudun ve yeni bir dönemin işaretlerine de sahne oldu. Bu yeni dönemin sonuçları önümüzdeki birkaç yılda daha net görülecek olsa da elektro mobilite trendinin git gide yükseldiği de gece ve gündüz kadar net. 


Hacim küçültme trendi 


Çoğu zaman evin makul fiyatlı ikinci otomobili olarak görülen veya bireysel mobiliteye adım atmanın yolu olarak kabul edilen minik sınıfta da bu trendi göz ardı etmek mümkün değil. 
Citroen C-Zero, Mitsubishi i-MiEV ve Peugeot Ion üçüzleri yıllardan beri enerji kaynağı olarak sadece elektriği kabul ederken smart fortwo ve forfour ile VW Up! gibi miniklerde de elektrikli versiyonlar seçenek olarak sunuluyor. Bunun dışında minik sınıfta baskın olan unsur kuşkusuz benzinli motorlar. İki, üç veya dört 


leri be 


ie imi 


94 


Cabrios 
Convertibles 


Porsche 911 
Cabrio/Targa 


v 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silindirli benzinlilerde silindir sayısının azaltılması çoğunlukla daha düşük tüketim ve emisyon değerlerini beraberinde getirse de bunu sağlamak için gereken karmaşık teknolojiler genelde otomobillerin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. 
Daha klasik küçük sınıf otomobillerde de mantık benzer. Ancak bununla birlikte bu sınıftaki seçenekler ve motor türleri daha zengin. Farklı doğalgazlı veya hibrit modeller çok makul tüketim maliyetleri vaat ederken, BMW 13 gibi premium örneklerse yeni bataryayla birlikte artan sürüş menzilleriyle daha çekici olmaya çalışıyor. 4.0 metre sınıfı olarak da adlandırılan küçüklerin büyük bir kısmı tıpkı yeni Citroen C3 gibi enerji kaynağı olarak akaryakıtı tercih ediyor. 
Ancak bu modeller de gün geçtikçe daha az akaryakıtla yetinmeyi biliyor. 
Kompakt sınıfta henüz makyajlanan Volkswagen Golf, söz konusu motor çeşitleri olduğunda da krallıgını ilan ediyor. Benzin, dizel, doğal gaz, plug-in hibrit veya elektrikli... 
Wolfsburglu kompakt sınıf sembolü teknolojinin izin verdiği neredeyse 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Her sınıftan bir model seçim 

hakkınız bulunuyor 

www.best-car.eu/tr adresinden ulaşacağınız ankette, 11 sınıfa ayrılmış 385 aday arasından en beğendiğiniz modelleri oylayabilirsiniz. Her kategoride bulunan adaylarla ilgili bilgileri yanda belirtilen sayfalarda bulabilirsiniz. 


her türlü enerji kaynağının kullanılmasına izin veriyor. Ancak bu tek başına zirvede kalmak için yeterli olmayabilir. Çünkü pazarda birbirinden farklı ve kendine has güçlü yanları olan yeni kompaktlar da var. 
Özellikle yeni Hyundai modelleri 
130 ve lonig (hibrit ve elektrikli) ile 
Honda Civic'in onuncu nesli Golf için bir tehdit olmaya aday. Bununla birlikte Lada bile 20 yıllık mesaiden sonra Priora'yı emekli edip Renault yardımıyla geliştirilen Vesta'yı makul fiyatıyla rekabete dahil ediyor. 


Orta sınıf ve üstünde yeniler 

Bir önceki yıl orta sınıfta gerçekleşen yenilik atağından sonra bu yıl küçük bir mola veriliyor. Orta sınıfın en yenisi Audi A5 Coupe. Daha fazla yeniliğin dikkat çektiği üst orta sınıfta Mercedes ve Volvo, yeni E-Serisi ve S90'la ilgi odağı markalar arasında yer alıyor. Benzer bir ilgi Porsche için de geçerli. Markanın ikinci nesil Panamera modeli lüks sedanlar arasında spor otomobil olma iddiasını daha da üst seviyeye taşıyarak sürdürüyor. 


Telefonunuzdan 
OR kodunu okutarak anketimize katılabilirsiniz. 


Safkan spor otomobiller arasında model azlığından bahsetmek mümrkün değil. 36 adaydan altısı yeni. 
Bunlar Aston Martin DBII, Ferrari GTCA4 Lusso, Infiniti 060, Lexus LC, Bugatti Chiron ve Porsche 718. 
Özellikle dört silindirli Porsche 718 
merakla beklenen bir model. Mazda 
MX-5 platformunda dirilen Fiat 124 
Spider, Audi R8 Spyder, Mercedes C-Serisi Cabrio veya elektrikli kumsal otomobili Citroen E-Mehari gibi yenilikler son yıllarda zayıflayan üstü açık otomobiller sınıfına taze kan olacak potansiyele sahip. 

SUV sınıfı ise bir zayıflamadan bahsedilebilecek en son segment olmayı sürdürüyor. İster küçük ister daha büyük olsun, SUV'larda seçenek yetersizliğinden bahsetmek mümkün değil. Audi, Kia ve Toyota, SUV yelpazelerini yeni giriş modelleri 02, Niro ve C-HR ile zenginleştirirken, Seat Ateca ile ilk gerçek SUV'unu yollarla buluşturuyor. Normal SUVlar bir yana Tesla gibi sıra dışı markalar SUV'larını kanat kapılarla donatabiliyor. Tesla Model X, yedi kişilik, elektriklibir 4x4 olarak hali hazırda zaten 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İşte Best Cars 2017'nin her kategorisinde birinci olan otomobiller: 


Minik sınıf Hyundai i10 
Küçük sınıf BMW i3 
Kompakt sınıf Hyundai i30 


Orta sınıf Alfa Romeo Giulia 


Üst orta sınıf Mercedes E-Serisi 


Üst sınıf BMW 7 Serisi 
Spor otomobiller Honda NSX Cabrio'lar Mazda MX-5 


Kompakt SUWoff-road 
Büyük SUV/off-road 


Vanlar 


Hyundai Tucson 
Volvo XC90 
BMW 2 Active Tourer 


sürüden ayrılan bir modelken, yukarı doğru açılan arka kapıları otomobili daha da aykırı bir hale getiriyor. 


Büyüklük isteyenlere 

Çok yönlü ve trend haline gelen crossover modeller her ne kadar minivanların tahtını sallasa da 53 modelle çeşitlilik çok fazla. 
Alternatifler 4.0 metreden kısa şehirli MPV'lerde taşıma uzmanı 5.0 
metreden uzun büyüklere kadar varıyor. Citroen, Fiat, Peugeot ve Toyota'nın hacim mucizeleri yepyeniyken, Opel makyajla birlikte artık Zafira'da Tourer ekini kullanmıyor. 
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Minik sınıf 


Bazı markalar mini sınıfta ortak platform kullanarak üretim maliyetlerini aşağı çekmeyi başarıyor. 


ABARTH 595/695 CITROEN C-ZERO CITROEN C1 FLAT 500 


KIA PICANTO 


OPEL ADAM 


OPEL KARL 


SEAT MI 


SMART FORTWO/FORFOUR 
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Küçük sınıf 


Türkiye'de en çok tercih edilen sınıfların başında gelen B segmenti, son yıllarda büyüyen boyutlarıyla ailelerin de sıklıkla tercihi olmaya başladı. 


ALFA ROMEO MITO AUDI A1 BMW i3 CITROEN C3 me ans . 


e 0 


e 
İN AĞA 


B 28 Esi 


FORD FIESTA 


FIAT PUNTO 


OPEL CORSA RENAULT CLIO 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RENAULT ZOE SEAT IBIZA SKODA FABIA ii SUZUKI BALENO 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gi 
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Kompakt sınıf 


Ülkemizde satış pastasından en büyük dilimi alan kompakt sınıfta çok sayıda seçenek bulunuyor. 


ALFA ROMEO GIULIETTA AUDI A3 BMW 1 SERİSİ BMW 2 SERİSİ COUPE m © 4 — e 7 e 


CITROEN C-ELYSEE 
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FIAT EGEA - TIPO HATCHBACK (| FORD FOCUS HONDA CIVIC HYUNDAI! 130 


HYUNDAI ELANTRA 


İL Mei 


NISSAN LEAF OPEL ASTRA OPEL AMPERA-E PEUGEOT 301 
” . | — . 


PEUGEOT 308 RENAULT MEGANE SEAT LEON 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SKODA RAPID m SKODA OCTAVIA SUBARU IMPREZA/XV SUBARU WRX STI 


VOLVO V40 


Orta sınıf 


Hem gövde, hem motor teknolojileri açısından çok fazla seçeneğin olduğu orta sınıfta tüketicilerin seçim yapması zor. 


ALFA ROMEO GIULIA AUDI A4 


AUDI A5 SPORTBACK AUDI A5 COUPE 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BMW 4 SERİSİ COUPE BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE 
az u a 4 


p © K # 
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BMW 3 SERİSİ BMW 3 SERİSİ GT 


CADILLAC ATS 


HYUNDAI 140 


LEXUS IS MAZDA 6 


MERCEDES C-SERİSİ 


e 


OPEL INSIGNIA 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b ew KAN Dı #M bin, 


TOYOTA MIRAI VOLVO S60/V60 VW PASSAT 


Üst orta sınıf 


Kaliteli işçilik, geniş yaşam alanı, teknoloji şovu ve sürüş asistanları... İşte üst orta sınıf. 


BMW 5 SERİSİ 


BMW 6 SERİSİ GT 


HYUNDAI GENESİS 


XY. Y5 


KIA STINGER 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o oram, e, es, 00 ese 


MERCEDES E-SERİSİ COUPE VOLVO S90/V90 VW ARTEON 


1 


Lüks sınıf 


Gelenekleri yaşatan segmentlerden biri olan lüks sınıf, yeni teknolojilere boyun eğeceğe benziyor. 


ASTON MARTIN RAPIDE S AUDI A8 BENTLEY FLYING SPUR 


a P i .. 


BENTLEY CONTINENTAL GT 


BENTLEY MULSANNE BMW 6 SERİSİ GRAN COUPE BMW 7 SERİSİ CADILLAC CT6 


) peği 
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MERCEDES S-SERİSİ 


MERCEDES S-SERİSİ COUPE PORSCHE PANAMERA ROLLS-ROYCE GHOST 


e 


ROLLS-ROYCE PHANTOM TESLA MODEL S 


Spor otomobiller 


Otomobil kullanmayı bir iş değil de eğlence olarak görenlerin tercihi olan bu sınıfta, seçenekler 100 HP'den 1000 HP'ye kadar çeşitleniyor. 


ALFA ROMEO 4C ALPINE A110 ASTON MARTIN VANTAGE ASTON MARTIN DB11 


” 


ASTON MARTIN VANGUISH 
İİ li — Me —— | 
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BUGATTI CHIRON CHEVROLET CAMARO CHEVROLET GORVETTE e. 


BMW 6 SERİSİ 


FORD MUSTANG 


i ai 
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FORD GT HONDA NSX INFINITI 060 JAGUAR F-TYPE COUPE 


LAMBORGHINI HURACAN LAMBORGHINI AVENTADOR LEXUS RC LEXUS LG 


— 


EZ 


LOTUS EXIGE 


NISSAN GT-R 


ME API LE MERCEDES-AMG GT 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PORSCHE 718 CAYMAN 
İli ” 


PORSCHE 911 SUBARU BRZ TOYOTA GT 86 


Cabrlo'lar 


Sizi gökyüzüne daha çok yaklaştıran cabrio'lar, yaz aylarınızı daha keyifli hâle getiriyor. 


ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER (O ASTON MARTIN DB9 VOLANTE m mM z 


ABARTH 124 SPIDER ALFA ROMEO 4C SPIDER 


ASTON MARTIN VANGUISH VOLANTE (o AUDI A3 CABRIO AUDI TT ROADSTER 


ET 


BENTLEY CONTİNENTAL GT CABRIO BMW 2 SERİSİ CABRIO 


fe RR m EE 
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BMW 6 SERİSİ CABRIO CHEVROLET CAMARO simli Ka SAA CABRIO CITROEN E-MEHARI 


Ee 


2 


FERRARI PORTOFINO FERRARI 488 SPIDER FIAT 124 SPIDER FORD MUSTANG CONVERTIBLE 


m 


JAGUAR F-TYPE CABRIO LAMBORGHINI HURACAN SPYDER O LAMBORGHINI AVENTADOR ROADSTER (O LOTUS ELİSE 


H 217 


MASERATI GRAN CABRIO 


LOTUS EXIGE ROADSTER 


MERCEDES G- SERİSİ vaz 


e > 
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MORGAN PLUS 8 MORGAN AERO 8 NISSAN 370 Z ROADSTER OPEL CASCADA 


ç 3 


PORSCHE 911 CABRIO/TARGA 
2, 1 


Aİ 
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Kompakt SUV ve ofi-road araçları 


Avrupa'da en çok satan segmentlerin başında gelen kompakt SUV'lar her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 


CITROEN C3 AIRCROSS 


——.... 
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CITROEN C4 CACTUS CITROEN C4 AIRCROSS CITROEN C5 AIRCROSS DACIA DUSTER 


-—.. 


am 


a 
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—. 


HONDA HR-V 


HYUNDAI KONA 


JEEP COM 


PASS 
Tuğ 


KIA NIRO MAZDA CX-3 


—— 
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MITSUBISHI ECLİPSE CROSS NISSANJUKE NISSAN GASHOAI  oOOPELCROSSLANDX 


RENAULT KADJAR b 6. 


NR o 7 


5 $ Kü AM 
Ni gi İle me 


SSANGYONG XIV SSANGYONG KORANDO SUBARU FORESTER SUZUKI IGNIS 


SUZUKI VTARA 


>. MAŞ 
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VW T-ROC VW TIGUAN 


a ği 


Büyük SUV ve ofi-road araçları 


Macera tutkunları için ideal bir yol arkadaşı olan bu devler, şehirde de yumuşak başlı bir dost oluyor. 


K 294 EEE 


ALFA ROMEO STELVIO AUDI 05 AU 


DI 07 BENTLEY BENTAYGA 


Da 
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HYUNDAI SANTA FE j INFINITI 0X50 INFINITI 0X70 JAGUAR F-PACE 


— Me 


LEXUS NX 


MERCEDES GLC 


NISSAN X-TRAIL 


— 
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BEST CARS 2018 


PORSCHE CAYENNE RANGE ROVER VELAR RANGE ROVER SPORT RANGE ROVER 


— 


| Ma z 


ZN 
Na 


RENAULT KOLEOS N SKODA KODIAG SSANGYONG REXTON 


TOYOTA LANDCRUISER VOLVO XC 60 : o Oo VoLvoXc9o 


Vanlar 


Eskiden aile aracı olarak kullanılan vanlar artık çok daha fazla ihtiyaca cevap veriyor ve tasarımlarıyla daha dinamik görünüyor. 


BMW 2 ACTIVE TOURER / GRAN TOURER ( CİTROEN NEMO COMBI CITROEN BERLİNGO CITROEN C4 PICASSO 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CITROEN SPACETOURER DACIA DOKKER DACIA LODGY FLAT 500L 


FORD C-MAX FORD GALAXY 


OPEL ZAFIRA 
| aaa 


$ 
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BEST CARS 2018 


PEUGEOT TRAVELLER RENAULT KANGOO 


PEUGEOT BIPPER PEUGEOT PARTNER TEPEE 


RENAULT SCENİC 


TOYOTA PRIUS PLUS 


TOYOTA VERSO 


b a | 


VW GOLF SPORTSVAN VW CADDY SHARAN 


i— 
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Sedan RS 


1.5 litrelik turbo benzinli motor, ürettiği 182 HP 


güç ile sınıfının en başarılı değerlerinden birini sunuyor 
# 
N ke 


Honda Civic, yeni nesliyle özellikle tasarım olarak şek ailadı. Türkiye” ye özel 


HONDA CIVIC SEDAN RS GARAJ 


519 litrelik bagaj 
hacmi, dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarına cevap veriyor 


m 
17 inç alaşım jantlar, 
konfordan ödün vermediği gibi sportif duruşu da artırıyor 
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YORUM 


Mert Yılmaz 
Yazı İşleri Müdürü 


İsmi yanlış 


ES Bu otomobili kullanan birçok kişi performansını beğenmiyor. Aslında tam tersi bence performans yeterli sadece beklentiniz daha yüksek. Bunun da nedeni isminin sonunda RS takısı olması. 
Diğer yandan performansı törpüleyen ana unsur CVT şanzıman. Bu motor, manuel ya da çift kavramalı bir şanzımanla çok daha iyi hissettirecektir. Tabii bir otomobil sadece motordan ibaret değil. Yeni Honda Civic, tasarımdan konfora kendinizi iyi hissettirecek birçok artıya sahip. Hatta alınabilecek en iyi 

ve farklı kompakt sınıf otomobillerden biri. Yol tutuşu ve dolayısıyla sürüşü de oldukça keyifli... 
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İç mekânda kullanılan malzeme kalitesi, bir önceki nesle göre oldukça artırılmış ve ergonomi de iyileştirilmiş 


YORUM 


Volkan Demirkuşak 
Genel Yayın Yönetmeni 


Artıları daha fazla 


mi Önemli artıları olan bir otomobil Honda Civic... 
Bunun yanında yüksek 

yakıt tüketimi, sert kapanan süspansiyonsuz bagaj kapağı da ilk akla gelen eksiler. 
Direksiyon hissi başarılı, 

yol tutuş iyi, iç mekân konforlu. Test aracımızın deri koltuklarının kokusundan hoşlanmadım. Tercihim deri olmayan koltuk olurdu... 
Otomobilin performansı, pek çok 1.5 litrelik benzinliden daha iyi yani kullanıcısını mutlu edecektir. 


YORUW  , . 


Yaman Yılmaz 
Genel Yayın Yönetmeni 


Gi 


İsmi RS ya performansı? 


ES Honda Civic RS 182 HP'lik 1.5 

litre turbo bir makineye sahip. RS isminden de anlaşılacağı gibi otomobilin performans iddiası var. Ancak bir ay boyunca bizimle olan bu otomobilde ben iddia edilen performansı çok fazla yaşayamadım. Onun dışında Honda Civic, tasarımı, donanımı ve tarzıyla bir Japon klasiği olma yolunda ilerliyor. 
Bence Honda Civic, kompakt sınıftaki en başarılı Japon otomobillerinden biri. 
Avrupalı rakipleriyle de zirve yolunda zorlu bir mücadeleye gireceğe benziyor. 
Eğer Japon bir kompakt alacaksanız, kesinlikle Civic'i denemeden 

karar vermeyin. 


Az 
( Ahmet Armağan ye 


Yayın Direktörü 
Beklemeye değdi mi? 


auto motor & sport eylül sayımızda bu otomobilin test sürüşünü yapmış yorumlarını orada belirtmiştim. Fakat ortada hızlı bir Honda imajı varsa, iddia büyüktür. Japon üretici bu üniteyi turbo beslemeli yapmış olmasına karşın, performans anlamında beklenenin aksine otomobil daha sakin bir sürüş karakteri ortaya koyuyor. Mesela, geçmişte Civic 1.6 VTi kullanan birini RS ile tatmin etmek pek kolay olmayabilir. Bu açıdan bakarsak Civic RS, 30-35 yaş sonrası hafif heyecanlar seven kullanıcıları daha çok etkileyecek. 


Civic RS, arka tasarıma sıradışı bir yorum katmış 


Profilden baktığınızda, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi coupe görüntüsü veriyor 


Üç bölümlü dijital kadrandan araçla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz 


Özerk Ihlamur 
Editör 


l 2. 


Sıradışı öğrenci 


Honda Civic yeni nesliyle özellikle tasarım olarak bu sınıfta en çok beğendiğim modellerin başında geliyor. Genellikle sıkıcı tasarıma sahip modellere ev sahipliği yapan bu segmentte Civic, sportif tasarımıyla renk getirdi. Türkiye'ye özel olarak satılan 1.5 litrelik 182 
HP'lik motor performans konusunda başarılı fakat CVT şanzımanın çalışma şekline biraz alışmak gerekiyor. Performanslı kullanımda 10.0 1t/100 km'lik tüketim değeriyle karşılaşabiliyorsunuz. 
Yol tutuş sınıf standartlarının üstünde, süspansiyon sistemi de darbeleri iyi absorbe ediyor. Yalıtım konusunda da bir önceki nesle göre geliştirme yapılmış. 


5 kişilik, 4 kapılı sedan, uzunluk x genişlik X 
yükseklik, 4648 mm x 1799 mm x 1407 mm, aks aralığı 2698 mm, boş ağırlık 1388 kg 


MecPherson ön, çok kollu arka süspansiyon, helezon yaylar, hidrolik amortisörler, viraj denge çubukları, lastikler 215/50 R17 


Önden çekişli, CVT otomatik şanzıman 


Motor 

Sıralı 4 silindirli, DOHC, 16V, turbo, 1498 cc hacim, 6000 d/d'de 182 HP güç, 1700 d/d'de 
220 Nm tork 


Performans 

0-100 KİMSE sanan assanasa armin 8.1 sn Maksimum hız ... 200 km/s Ortalama tüketim....................... 6.0 1t/100 km Fiyat 

Honda Civic Sedan RS.................... 120.900 TL 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“TRANSANATOLIA RALLY RAİD MAGER 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— gr» 
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gt 


Raid kategorisinde arkadaşımız Koray 

Muratoğlu ve eşi 
Selen Dik de yarıştı 


YORUM 
Gerçek bir macera 


“Transanatolia Rally 
Ral d y 4 m | md e n um 1 la o. ama hiç raid 


tecrübem olmamıştı. Bu nedenle Transanatolia'ya özellikle gitmek istedim. Öncelikle söylemek S am S n J d kad ar istediğim tam bir macera olduğu. İnsanın U kapasitesini zorluyor ama bunu yaparken keyif 


vermeyi de biliyor. Yedi gün boyunca, bırakın 


- . 2850 km (tabii ki asfaltta değil) yol yapmayı, 
2050 km | İ k b | g doğru dürüst yemek yemek, duş yapmak hatta 
uyumak bile söz konusu değil. Buna karşılık 


insanların yüzünde sürekli bir gülümseme mevcut. 
- > 73 Bu da ortamın ne kadar eğlenceli olduğunun rotayı | Ç e g YO r U göstergesi. Özellikle kamp alanlarındaki sohbet ortamı ve yardımlaşma çok keyifli. Öyle bir ortam var ki, sabah beşte kalkacağınızı bile bile uyumak istemiyorsunuz. Kendi adıma çok eğlendim, 


çok şey öğrendim hatta bir dahaki yarışa raid kategorisinde girmeyi bile düşünüyorum... 
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MACERA 


SONUÇLAR 


Motosiklet kategorisi: 1. Francesco Catanese, 
2. Francesco Tarrione, 3. Serkan Özdemir 


Guad kategorisi: 1. Ömer Muharrem Göksel 


SSV kategorisi: 1. Tsanko Tsankov-Zornitsa Todorova, 
2. Necati Şahin-Günalp Kocakanat 


p Otomobil kategorisi: 1. Mert Becce-Hakan İsen, 2. Tolga — Yalnız-Ebru Demirbay Erişti, 3. Hüseyin Kurt-Ozaydın Dölek 


Kamyon kategorisi: 1. Marino Mutti-Andrea Mazzoleni 


Raid kategorisi: 1. Haluk Kutay-Ali Kutay, 2. Göktuğ Güzelbey-Hüseyin Murat Özkargın, 3. Turgay Düzcü-Serhat Şükrü Yaylalı 


Raid motosiklet kategorisi: 1. Barış Bilen Vural 


tart çizgisinden finişe kadar Sirin da yedi gün süren ve dünyanın en zorlu yarışları arasında yer alan Transanatolia Rally Raid, Türkiye'nindeenuzunralli parkuruna sahip. Motosiklet, 4x4 araçlar, ATV ve kamyon kategorilerindeki 65 yarışmacının 47 araçlarekabet ettiği yarış Fuar İzmir'den start aldı, Batı Toros Sıradağlarıüzerindenilerledi ve Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, Niğde-Aladağ'da rotasını kuzeye çevirdi. 
auto motor & sport Türkiye olarak rallinin beşinci gününde Kapadokya'da buluştuğumuz Transanatolia kafilesi, şehir dışında küçük bir tepenin üzerine kamp kurmuştu. Parkurda 


Geceleri kalınan kamplar, dostluk ve sohbet anlamında çok eğlenceliydi 


kıyasıya rekabetle yarışan katılımcılar, hava kararınca teknik ekipleriyle beraber araçlarının hasar gören parçalarını gözden geçirip, her gece gelecek etap için hazırlık yapıyorlardı. 
Sabah altıda Kapadokya'dan başlayan altıncı gün, Tokat, Gümünek'e doğru çıkılan üç etaplık bir parkura sahipti. 
Raid kategorisindeki pilot ve co-pilotlar; çamur, su ve toprak geçişlerinden oluşan parkurda 60 km/s en yüksek hız sınırı ile hem zamana hem de zorlayıcı doğa koşullarına karşı performans gösterdiler ve son gün Samsun Amazon Park'ta 2850 kilometrelik Transanatolia Rally Raid'de finiş çizgisi görüldü. 


Dünyanın bir çok yerinden katılımcının bir araya geldiği Transanatolia Rally Raid'de yarışmacılar hem kendi sürüş yeteneklerini test ettiler hem de doğayla uyum içerisinde zorluklara göğüs gerdiler. 


Yazı: Hatice İrem Güneş 


RALLY RAID NEDİR? 


ES 3-15 gün arasında değişen süreler içerisinde,1500-10 bin km uzunluğunda off-road parkurlarında gerçekleştirilen; kamyon, motosiklet, arazi araçları, ATV ve buggy'lerin birlikte yarıştığı rallilerdir. 
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“Basamakları teker teker çıkacağız” 


f 


5İ sal 


KOLAYOTO 


vi 


DU 
LA 


iii 


Geçtiğimiz günlerde Sırbistan Rallisi'ni kazanan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisinin hedefleri daha büyük. 


Öncelikle nasıl bir sezon geçiriyorsun? 

Orhan Avcıoğlu: Bu sene Toksport olarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ve Balkan Ralli Şampiyonası'nda zafer elde etmek hedefleriyle sezona başladık. Mücadele ettiğimiz ana kulvar olan Balkan Ralli Kupası'ndaki iddiamız devam ediyor. Sezonun bitimine iki yarış kala az bir puan farkı ile şampiyonada üçüncü konumdayız. Sırbistan ve Marmaris Rallileri'ne katılarak sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Avrupa Ralli Kupası kapsamında bizim yarıştığımız Balkan bölgesi hariç Orta Avrupa, 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Alpin, Celtic gibi bölgelerin en iyi beş pilotu Portekiz'de final yarışın- da karşı karşıya geliyor. Bu yarışın kazanını Avrupa Ralli Kupası galibi oluyor. Hedefimiz kupayı ülkemize getirmek. 

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ise İzmir'de ilk yarışı kazandık ve gayet iyi bir başlangıç yaptık. İzmir'deki zaferimizden sonra Türkiye şampiyonasında üst üste üç yarış şanssızlıklar yaşadık ve puan alamadık. Bu durum 2017'deki Türkiye Ralli Şampiyonluğu hedefimize ciddi bir darbe vurdu. 
Sporun içerisinde bu tip mekanik arızalar olabiliyor, motivasyonunuzu kaybetmeden bir adım geri çekilip 


büyük resme bakabilmek gerekiyor. 

Budurum karşısında elimizdeki kısıtlimkanlarıönümüzdeki yıllar için koyduğumuz hedeflere hazırlık amacıyla kullanmanın daha faydalı olacağına inandık. Dünya Ralli Şampiyonasında İspanya ve İngiltere Rallilerine katılma kararı aldık. Önümüzdeki sezon- dan itibaren ise büyük planımız olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın, WRC2 klasmanında ilk Türk takımı olarak yarışmak istiyoruz. 


WRC2 nedir? 

O.A.: Dünya Ralli Şampiyonası, en yüksek seviye rekabetin olduğu, ralli sporunun en üst platformudur. 


Motorsporlarıyla ilgilenmeyen insanlar bile Tommi Makinen, Colin McRae, Carlos Sainz ve Sebastien Loeb gibi efsanevi pilotları bilecektir. 
Günümüzde de Ogier, Latvala, Sordo gibi büyük pilotlar WRC'de yarışıyor. 

Dünyanın bu en prestijli ralli şampiyonasını besleyen çeşitli alt kategoriler var. Nasıl Formula Te ulaşabilmek için pilotlar öncelikle Formula 3 gibi serileri başarıyla tamamlamaları gerekiyorsa, Dünya Ralli Şampiyonası'nda da aynen bu şekilde basamaklar bulunuyor. WRC dediğimiz kategoride az önce bahsettiğim pilotlar bu kategoriye özel üretilen otomobiller ile yarışır. WRC2'de ise benim şu anda kullanmakta olduğum RS sınıfı otomobiller yarışıyor. Bu otomobiller, Türkiye dahil birçok ulusal şampiyona için en üst kategoriotomobiller. Yarışmak için Dünya Ralli Şampiyonasına WRC2 kaydıyapılır veenaz yedi yarışta startalma zorunluluğu vardır. WRC2 kategorisine bugüne kadar Türkiye'den katılan hiç Türkpilotyok. Biz Türkiye adına bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ekimayıiçerisinde Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında ikitane yarışa tecrübe edinmek ve önümüzdeki senelere yatırım yapmak için katılacağız. İspanya Rallisi ve efsanevi İngiltere (Galler) Rallisi'ne katılacağız. 

Balkan Ralli Şampiyonası'nın son yarışı olan Marmaris Rallisi aynı zamanda 2018 Dünya Şampiyonasına aday ralli olarak yapılıyor. Önümüzdeki yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize gelmesi durumunda WRC2 için antrenman olacaktır. Biz 2018'de potansiyel olarak katılacağımız üç yarışın hazırlığını bu seneden gerçekleştirmiş olacağız. 


0 zaman önümüzdeki yıllarda 
WRG'de bir Türk pilot göreceğiz? 
O.A.: Dünya Ralli Şampiyonası'nda yani sporun en üst seviyesinde yarışmak bizim en büyük hedefimiz. 
Toksport WRT olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirerek WRC2 klasmanında yarışacağız ve 2018 ile sonrası için hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemizi yurtdışında temsil eden yarışmacılar için çeşitli destek programları üzerinde çalışıyor, büyük resme baktığımızda doğru koşullar sağlanırsa WRC'de bir Türk pilot görebiliriz. 


WRC2'de yarışan başka Türk takımı olmadı mı? 

O.A.: Hayır olmadı. Takımım Toksport WRT ve copilotum Burçin Korkmaz ile Ekim ayında ülkemiz adına bir ilki gerçekleştireceğiz. Yarışmacı olarak bizler için bir ilk olsa da, Toksport WRT, kuruluşundan bu yana Dünya Ralli Şampiyonası'nda, Avrupa Ralli Şampiyonasında, Ortadoğu Ralli Şampiyonasında sürekli otomobil yarıştıran bir takım. 


WRC2'ye katılma kararını ne zaman aldınız? 

O.A.: Motorsporlarında başarılı olabilmek için orta ve uzun vade için birkaçalternatifli strateji yapmanız gerekir. 2020'de kazanmayı hedeflediğiniz başarılarıntohumlarını 2018'den hatta 2017'den ekmeye başlamalısınız. 
İspanya ve İngiltere Rallileri bizim için önümüzdeki senelerin hazırlığı. 
Çünkü bu seviyede şampiyonluklar kazanmak hele ilk bir veya iki yılda çok Zor. 


ü ” m 7 mez 
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Skoda Fabia 

R5, gelecek sezon Orhan 
Avcıoğlu'nun yol arkadaşı olacak 


ORHAN AVCIOĞLU RÖPORTAJ 


WRGZ2 için ailen ne düşünüyor? 
O.A.: Annem ve babam da eski birer rallici olarak, çok heyecanlılar ve destekliyorlar. Desteklemek, maddi anlamda değil, en önemlisi psikolojik ve manevi olarak yanımdalar. 


WRC2'ye hangi araçla katılıyorsunuz? Bize biraz da aracı anlatabilir misin? 

O.A.: Skoda Fabia RS ile yarışlara katılacağız. Halen Ford Fiesta R5'imiz olsa da amacımız farklı otomobilleri tanımak ve analiz etmek. Senenin sonuna geldiğimizde her iki otomobili de karşılaştırmak için bilgi ve tecrübe biriktirmiş olacağız. Böylelikle avantajları ve dezavantajları ölçebileceğiz. 
Otomobilimiz, 1.6 litreturbo, yaklaşık 
300 HP gücünde, beş ileri şanzımana 
ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Daha geniş bir gövdeyle donatılmış safkan bir ralli otomobili. 


WRC2'ye katılmak için büyük bir kaynak gerekiyor. Sponsor desteği alıyor musunuz? 

O.A.: Önümüzdeki yıl için sponsor arayışımız sürüyor. Bu yıl yarışacağımız yurtdışı WRC2 yarışlarına tamamen kendi kaynaklarımızla gidiyoruz. WRC2, aslında bir sponsor için çok farklı bir boyut. WRC2 kategorisi; WRC yarışları ile aynı organzasyon kapsamında düzenlendiğinden görünürlük olarak farklı mecralarda bizleri milyonlarca kişiye ulaştırıyor. 
WRC'nin kapsamlı yayın hakları anlaşmaları ile dünya çapında canlı yayınlarla televizyonlardan internete, milyonlarca insana ulaşmak anlamına geliyor ve yoğun ilgi görüyor. Dünya Ralli Şampiyonası, onlarca ülkede olduğu gibi ülkemizde de canlı olarak yayınlanıyor. Şimdilik kendi kaynaklarımızla katılsak bile, sürdürülebilirlik adına özellikle önümüzdeki sene ve bir sonraki sene için ciddi desteğe ihtiyacımız olacak. 


Peki, önümüzdeki dönemde hedeflerin neler? 

S.B.: Biz basamakları teker teker çıkmaya özen gösteriyoruz. Bu sene- ki hedefimiz Balkan Şampiyonluğu ve ardından Portekiz'deki Avrupa Ralli Kupası finalinde dereceye girebilmek. Co-pilotum Burçin Korkmaz ve takımımız Toksport ile bir sonraki hedefimiz, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi podyumda temsil edebilmek. 2018-2019 ve 2020'de WRC2'yi ilk üçte bitirebilmek ana hedefimiz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. 


Röportaj: Yaman Yılmaz 
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MAXI GRUP MOTORSPORLARI 


BOM Akademi Kupası'nda sona yaklaştıkça tansiyon yükseliyor. Yaman Yılmaz ve Ahmet Armağan'ın 68 puanla sürdürdüğü birinciliği, son yarışın ikinci ayak birincisi Güney Altuner, 64 puanla takip ediyor. 


Eylül ayına rağmen Körfez 
Pisti'nde oldukça sıcak bir hava vardı 


OM Akademi Kupası tahmin üni daha heyecanlı 

ve keyifli bir şekilde devam ediyor. 9-10 Eylül'de İzmir Ülküpark Pisti'de yapılması planlanan yarışlarıniptalinin ardından hem TPŞ altındaki tüm yarışlar ve BOM Akademi üçüncü ayak yarışı 16-17 Eylül'de İzmit Körfez Pisti'nde yapıldı. 

Cumartesi günü Yaman Yılmaz'ın start aldığı yarış 13:00'te antrenman turlarıyla başladı. 14:30 yapılan sıralama turlarının ardından Yaman Yılmaz'ın yaptığı 53.162'lik derecesi yarışa birinci cepten başlama şansını getirdi. İkinci cep 53.293'lük derecesiyle İsmail Hakkı Erenoğlu'nun oldu. Üçüncü cepte ise Catheram yarışlarının tecrübeli ismi Haluk Ege, 53.314'lüktur zamanıyla yer alıyordu. 
Sırlama turlarında ilk yedi otomobilin 53 saniyelik dilimde olması yarışın kıran kırana geçeceğinin habercisiydi. 

Opel Corsa Cup yarışının ardından 16:45'te BOM Akademi Kupası üçüncü ayak ilk yarışının startı verildi. 
Yaman Yılmaz iyi bir çıkışla Güney Altuner'in baskılı sürüşüne rağmen yarışı domine etti ve damalı bayrağı gören isim oldu. İkinci Güney Altıner olurken, üçüncülüğü (o Muratcan Eğilmez kazandı. 

Yarışın ikinci günü pilot koltuğu bana emanetti. Bir önceki yarışın birincisi olan Yaman'ın bana hazırladığı birinci cepte start almak gerçekten de sorumluluk isteyen bir işti. 
Çünkü ikinci yarışın henüz antrenman turlarına başıma gelen talihsiz kaza bir önceki yarışa giremeyerek elimin iyice soğumasına sebep olmuştu. İster istemez de tecrübeyle doğru orantılı olarak üçüncü yarış benim için tedirginlikle başladı. 

Yarışın ikinci ayak startıile bir önceki günün finişi gören isimlerine göre sıralanıyordu. İyi bir startla başladığım yarışta bu sefer fazla temkinliydim. 
Risk almıyor ve yarışı bitirmeye odaklanıyorken, sanıyorum ki bu durumu biraz fazla abarttım. Yaptığım birkaç hata sonucu dördüncülüğe, ardından da altıncılığa düştüm. Sonrasında yerimi koruyarak yarışı bu şekilde 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tamamladım. İkinci ayak sonuçlarına baktığımızda ise Güney Altuner birinci, Muratcan Eğilmez ikinci oldu. 
Üçüncülük ise Batur Kızıltepe'den geldi. Yarışın iddialı ve tecrübeli ekibi Süreyya Saruhan ve Aytuğ Sakallıoğlu ise Aytuğ Sakallıoğlu'nun ikinci yarışta attığı spinle birlikte arka sıralara düştü. Gün sonunda Yaman'ın birinciliği ve benim altıncılığımla birlikte genel klasmanı üçüncü olarak bitirip eve yine bir kupa ile dönmenin heyecanını yaşadık. Bu durumun ardından da şampiyondaki durum bir 
hayli kızıştı. Yaman Yılmaz ve ben, 68 
puanla halen şampiyonayı lider bir şekilde götürürken, zirveye 64 puanla 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Güney Altuner ortak olmaya çalışıyor. 
Muratcan Eğilmez ise 56 puanla üçüncü olarak şampiyonayı devam ettiriyor. 50* kategorisi ile Haluk Ege'nin liderliğiyle tamamlandı. 

Hal böyleyken İzmir Ülküpark'ta 28-29 Ekim'de yapılacak yarış büyük önem taşıyor. Bu pistin karakteristiği ve Körfez'e oranla daha teknik olan virajları çok farklı sonuçlara gebe olabilir. Bizler ve BOM Akademi pilotları, heyecanla Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yılında yarışacağımız günü bekliyoruz. 


Yazı: Ahmet Armağan 


yarış sonrası otomobilini kontrol ediyor 


Batur ve Murat yarışın kritiğini 


Aytuğ 
Sakallıoğlu ve 
Süreyya Saruhan ikilisi 50-*da liderlik yarışını sürdürüyor 


Haluk Ege, 


yapıyor 


2017 BOM AKADEMİ PUAN DURUMU 
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Pilot 


Yaman Yılmaz / Ahmet Armağan Güney Altuner 

Muratcan Eğilmez 

Süreyya Saruhan / Aytuğ Sakallıoğlu İsmail Hakkı Erenoğlu 

Batur Kızıltepe / Barkın Bayhan Alphan Altın / Haluk Ege 

Mert Solmaz / Bülent Solmaz Mert Yılmazoğlu 

Cengiz Artam 

Levent Ögel 

Akın Eren 


68 
64 
56 
53 
48 
40 
37 
27 


TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI MOTORSPORLARI 


Pist Şampiyonası 
Körtez deydi 


2017 Türkiye Pist Şampiyonası üçüncü ayak yarışları 
TOSFED tarafından 16-17 Eylül tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendi. Super ve Maxi olmak üzere iki ayrı kategoride ikişer yarış olarak koşulan hafta sonunda ayrıca Opel Corsa OPC Cup ile BOM Akademi Kupası yarışları da gerçekleştirildi... 


ip e Sizi edişi VON 


HMÜRFEJYARMIŞPİSTİ 
MANA 
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TEŞMILAT BASMANLIĞI 


mi ven 


Ali Türkkan, 
Süper Grup pist rekorunu da kırdı 


Ümit Ülkü, 
Nissan GT-R ile birinciliğe 

uzandı 


TPŞ'de yarışan otomobiller nefes kesiyor 


orusan Otomotiv Motorsport'un İs genç sporcusu 18 yaşındaki Ali 

Türkkan, Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında elde ettigi 44.611 sn'lik derecesi ile hem yarışa önde başlama hakkını elde etti hem de bugüne kadar Körfez Pisti'nde Süper Grup otomobilile elde edilen en hızlıtur zamanına imza atmış oldu. Pazar günü gerçekleştirilen Süper Grup ilk yarışında Borusan Otomotiv Motorsport takımının 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Türkkan birinci, Toksport WRT takımından Çağlayan Çelik ikinci ve Ülkü Motorsport takımından Galip Atar üçüncü sırayı aldı. İkinci yarışta ise Çağlayan Çelik birinciliği elde ederken, Ali Türkkan ikinci, Galip Atar üçüncü oldu. TOSFED'in 'genç yetenek programı çerçevesinde desteklediği Ali Türkkan bu yarışın ardından Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonası liderliği- ne yükselmeyi başardı. 

Maxi grupta ise her iki yarışta da ilk 3 sıra değişmedi. Bu sezon Nissan GT-R 35 ile yarışmaya başlayan Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü 
birinciliğe ulaşırken, Porsche 997 
GT3 ile BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş ikinci ve Seat Leon Cupra-R ile Ülkü Motorsport takımından Tamer Sancak üçüncü sırada yer aldı. Oldukça renkli mücadelelere sahne olan haftas sonunda, Ümit Ülkü, kendisine ait pist rekorunu geliştirerek 41.757'lik zamanıyla yeni pist rekorunu kırdı. 

Opel Corsa OPC Cup ilk yarışını Turgut Konukoğlu ikinci yarışını Ramazan Kaya kazandı. 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları, 28-29 Ekim'de İzmir Ülkü Park Pisti'nde yapılacak. 


Yazı: Yaman Yılmaz 
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Magazin 


Ekim 2017 


-n ÖZel 
BMW M otomobili 


Alman üretici BMW'nin M logosuna sahip en kışkırtıcı modellerini bir araya getirdik... Yazı: Ahmet Armağan 


Her BMW M modelinde olduğu gibi GTS'in de kalbi motorunda saklı. M3 ve M4 mo- 


dellerinin ödül kazanmış olan altı silindirli turbo motorunun kullanıldığı 3.0 Itlik ünite, yenilikçi bir enjeksiyon sistemi teknolojisine 
sahip. Bu sayede 500 HP'lik güç ve 600 
Nm'lik tork üreten motor, O'dan 100 km/s'ye sadece 3.8 sn'de ulaşıyor. Maksimum hızı ise 305 km/s. 


Alman üreticinin ilk kez 2007 yılında tanıttığı E92 M3, V8 silindirli 4.0 It üniteyle gelmiş geçmiş en iyi M otomobillerinden biriydi. 
8300 d/d'de tam 420 HP güç üretiyordu. 
BMW'nin M-DCT adını verdiği çift kavramalı şanzıman sistemi M3'ün sürüş zevkini öne çıkaran en önemli detayların başında geliyordu. 


1985-1992 yıllarında üretilen E30 kasa kodlu M3 o yıllara bomba gibi düştü. İlk etapta 195, ardından 215 ve son olarak Evo versiyonunda 
220 HP'lik güçlere sahip 2.3 It'lik motorlarla donatılmıştı. Evo3 versiyonu ise 2.5 It'lik üniteyle 238 HP'lik güçler ortaya koydu. E30 M3'ün DTM başta olmak üzere, ralli ve birçok pist versiyonu üretildi. 


vee 


BMW, CSL modelinin yerini alacak ve uzun mesafe, dayanıklılık yarışlarındaki daha etkili olacak bir model istiyordu. Buna dayanarak 
1978 yılında M1'i ortaya çıkardı. Yarışlar 

için 400 adetlik bir üretim gerekiyordu. Araç toplamda 453 adet üretildi. M1'in 3.4 litrelik motoru 277 HP güç üretiyordu. 
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“Coupe Sport Leichtbau” kelimelerinin 

baş harflerinden oluşan CSL, 2004 yılında sadece 1400 adetle sınırlı olarak sadece gümüş gri metalik ve siyah safir metalik renklerde üretildi. Adından da anlaşılacağı gibi CSL hafifliği vurguluyordu. 1385 kg'ydi ve 3.2 It'lik atmosferik motoru 360 HP güç üretiyordu. 


BMW M>5'ler arasında en özel yere sahip olan E34, Dingolfing fabrikasında sadece M otomobili üreten M çalışanları tarafından yapılan bir otomobildi. 1998 ile 1995 yılları arasında 12 bin 254 adet üretildi. Önceleri 3.5 It 315 HP, 1991 yılından sonra da 3.8 
Ilik ünite 340 HP olarak görev yapıyordu. 


E24 kasa koduyla anılan otomobil ilk kez 
1983 yılında tanıtılmıştı. M635 CSi, 282 
HP'lik hatırı sayılır bir güçle anılıyordu. 1983 
ile 1988 yılları arasında 4088 adet üretildi. 
Bu otomobil Amerika'da ve Japonya'da M6 olarak biliniyordu.1767 adedi ise ABD için üretilmişti. 


BMW 1 Serisi'nin yüksek performanslı modeli M1 ile karıştırılmaması için 1 Serisi M Coupe adını aldı. Bir M otomobilinde ilk kez çift turbo kullanılan model oldu. 3.0 Itlik motor 
5900 d/d'de 340 HP güce sahipti. Önceleri 
2700 adetle sınırlı olarak üretilmesi planlanan 
otomobil, fazlasıyla ilgi gördü ve 6300 adetlik üretimi geçti. 


1972 Mayıs ayında tanıtılan 3.0 CSL, Avrupa 
Binek Otomobiller Şampiyonası'ndaki yarış homologasyon kurallarını yerine getirmek adına 1265 üretildi. Başlangıçta 3.0 CS'deki motor kullanıldı. E9 kasa kodlu 3.0 CSL toplamda 765 adet üretilmişti. 2015 yılında ise CSL Hommage yepyeni bir versiyon olarak geri döndü. 


BMW'nin bu sıradışı M modeli, usta bir bilek gerektiriyordu. 1998-2002 yılları arasında üretildi. 3.2 It'lik M motoruna sahipti. M Roaster'a oranla 2.7 kat daha rijitti. 1420 kg ağırlığındaki otomobil E36 platformunu kullanıyordu fakat özellikle tarzıyla birçok otorite tarafından o yıllarda övgü almıştı. 
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